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Lia en Horst - nog altijd gek op elkaar

Lia en Horst Heydenreich zijn zestig jaar getrouwd. Ze vierden dit op 10 september met 
vrienden en familie in het knusse Duinpark Paasdal. Lia (meisjesnaam Van der Linden) 
en Horst zijn typische voorbeelden van ‘Bwazzers’ (Bekende Wijk aan Zeeërs). Iedereen 
kent ze en zij kennen (bijna) iedereen. Ze ontplooiden in het verleden talloze activiteiten. 
Denk bijvoorbeeld aan de kofferbakmarkt, kampioenschap Rummikub, 5 mei-vieringen, 
herdenkingen, kerstbusreizen en nog veel meer. Ook hun pleidooien om Tata voort te laten 
bestaan zijn alom verspreid. En alweer elf jaar geleden schitterde Pension Heydenreich in 
Bed & Breakfast van Omroep MAX. Maar Lia en Horst zijn in hun vrije tijd ook gewoon 
nog steeds gek op elkaar en straalden dat op 10 september uit. Burgemeester Martijn Smit 
was graag ter plaatse met een prachtige ingelijste Wijk aan Zee-prent. En namens de koning 
ontvingen ze een briefje. De Jutter blijft niet achter: Lia en Horst, van harte! 

Tekst en foto: Ab Winkel.
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‘Beetje per ongeluk’ halve eeuw 
dirigente Themakoor Wijk aan Zee
arja Westerbeek is vijftig jaar 
dirigente van ‘haar’ Themakoor, 
verbonden aan de Sint Odulphus-

parochie. De 70-jarige energieke musicus 
leidde vanaf haar 20-ste in de IJmond een 
aantal kerkkoren, zong van de oprichting af 
40 jaar in het projektkoor De Carol Singers, 
en speelt sinds enkele jaren dwarsfluit in het 
Heemskerkse orkest Divertimento, dat zich 
toelegt op muziekprojekten op basisscholen. 
En stond en staat bovendien op talloze podia 
als fluitiste. Maar het Themakoor voelt toch 
wel het meest speciaal.

,,Ik was altijd wel met muziek bezig. Ik zat 
op de Pedagogische Akademie in Beverwijk 
en had als specialisatie muziek. Ik was toen 
20. Het advies van de muziekleraar om naar 
het conservatorium te gaan nam ik eerst 
niet serieus. Veel te moeilijk leek me dat. 
In het tweede jaar van de PA, ik zong toen al 
vanaf mijn veertiende bij het jongerenkoor 
Heemskerk, ontstond er bij dat koor een 
vacature voor de muzikale leiding. 
Ze vroegen mij die in te vullen, omdat ik 
‘iets’ met muziek deed. Dat heb ik gedaan 
op voorwaarde dat het tijdelijk zou zijn.
Zo geschiedde. Maar op de PA kwam docent 
Pater Jan den Ouden me vertellen dat er een 
probleem was met het jongerenkoor in Wijk 
aan Zee. Hun dirigent moest in dienst. Dus 
of ik maar even de viering van 20 september 
wilde leiden. Hij koppelde aan het gesprekje 
daarover meteen mijn scriptie-opdracht 
voor dat jaar. Zo ging dat toen: Pater Jan 
pakte die dingen kordaat aan. Ik probeerde 
nog dat ik zou kunnen stoppen met dirige-
ren als het te druk werd met scripties.
‘Ja, hoor dat kan’ zei hij. En nu is het vijftig 
jaar later. Terwijl het allemaal een beetje per 
ongeluk zo is gegaan. De PA was toen drie-
jarig. Daarna deed ik toch maar, met enige 
schroom, auditie bij het conservatorium om 
schoolmuziek te gaan studeren. Met piano-
les en harmonieleer in de vooropleiding, 
en tijdens de studie, en later, zingen in het 
Vocaal Ensemble Tourdion in Utrecht. 

Daarna heb ik een aantal jaren gewerkt 
in het voortgezet onderwijs. Totdat vrijwel 
overal door een fusie van scholen de 
muziekuren naar een collega gingen. 
Maar ik hield het druk met dirigeren en 
zingen. Pater Jan bracht me tijdens mijn 
studie in Utrecht ook nog in contact met het 
jeugdkoor. Of ik dat er niet even bij wilde 

nemen. Later kwam ook het Gemengde 
Koor met de vraag om bij hen dirigent te 
worden.”

Marja werkte vervolgens een aantal jaren 
fulltime als medewerker in het notariaat, 
leidde koren en kerkkoren in Wijk aan Zee 
en Beverwijk en zong bij De Carol Singers 
in de IJmond en zong bij een gezelschap in 
Utrecht. ,,Toen in 1990 de liefde op mijn 
pad kwam, stelde ik vast dat er wel wat 
uit mijn agenda moest, want ik had in het 
weekend gewoon geen tijd meer over.” 
‘De liefde op het pad’, Ted, werd Marja’s 
echtgenoot. Met wie ze ook veel muziek 
deelde. “Muziek is voor mij ongelooflijk 
belangrijk. Het is als zuurstof. Ik kan 
gewoon niet zonder. Drie jaar geleden is 
mijn man Ted overleden. We maakten 
samen muziek. Hij op gitaar en ik fluit. 
Echt geweldig. Eind maart 2022 kreeg hij 
klachten. We dachten, net als de huisarts, 
dat de klachten corona-gerelateerd waren. 
Maar de behandeling werkte niet, de klach-
ten bleven en het bleek ook anders te zitten. 
Hij is korte tijd daarna overleden.
Muziek helpt mij om op de been te blijven. 
Van muziek word je blij. Met name bij het 
koor: je voelt heel sterk de verdieping. 
Als ik moe ben, probeer ik extra enthousiast 
te dirigeren. Ik voel direct dat ik energie van 
het koor terugkrijg. Zooo mooi! Hierdoor 
kon ik ook heel kort na het overlijden van 
Ted, met steun van Joost Doodeman, toch 
bij het 50-jarig bestaan van het Themakoor 
zelf dirigeren.

In 2021 had ik onderhuids stress omdat 
alles stil lag met muziek. En op een gegeven 
moment raakte ik mijn stem kwijt. Dat was 
tijdens het wekelijkse zingen met mijn zusje, 
wat we bij haar thuis deden. Ted stelde 
voor te vragen of we in de Odulphuskerk 
mochten zingen en spelen. Dat mocht en we 
zijn begonnen met spelen. Toen Ted even 
weg was, probeerde ik Amazing Grace in 
te zetten. De sopraanstem nota bene. En 
die wás er ineens weer. Het was alsof alle 
ellende van me afviel en ik realiseerde me 
dat dit de plek is waar ik thuishoor.
Ik moet eerlijk zeggen dat als ik niet met 
het themakoor had gewerkt, ik veel minder 
naar de kerk gegaan zou zijn. Maar juist het 
verdiepen van de thema’s die we centraal 
stellen en de gedachtevorming er omheen: 
dát boeit me enorm. Ik ben heel tekstgevoe-

lig. Dus naast het met elkaar inbrengen van 
muziek doe ik ook mee met het selecteren 
van teksten, gebeden of gedichten. 
Het aanvankelijke Jongerenkoor groeide met 
Marja mee. ,,Inmiddels ligt de gemiddelde 
leeftijd van het koor hoog. Al heel lang 
zingen we vierstemmig: bassen, tenoren, 
alten en sopranen. We hebben momenteel 
weer een groep van dertig. Het voelt enorm 
goed.”

Uiteraard zit Marja vol met verhalen over 
wat ze meemaakte met het koor. Echt 
indruk maakte bijvoorbeeld een trip naar 
Tsjechische Bystré, gemaakt in het kader 
van ‘Cultureel Dorp’. “We wisselden uit en 
zongen samen met een koor van daar. 
Er was een flinke feestavond. Maar de 
ochtend er na moesten we om acht uur de 
Sint Jorismis van Herman Finkers in de kerk 
zingen. Om ácht uur. Mét alle solo’s. 
Het inzingen werd maar buiten gedaan, 
want in de kerk was nog rozenkrans bidden. 
Het werd een aparte en onvergetelijke 
ervaring voor iedereen.” Hoe de toekomst 
van het koor er uit zal zien, weet Marja niet. 
,,In ons koor is de algemene mening dat we 
doorgaan. Ook nadat de kerk verbouwd is. 
Het koor bestaat 54 jaar en betekent veel 
voor iedereen en dat is een sterke motivatie.”
Wat er rond het jubileum van Marja, op 
zaterdag 18 oktober, gaat gebeuren is haar 
ook niet zo duidelijk: ,,Ik ben er eerlijk 
gezegd ook niet zo van. Maar ik heb wél 
zin om het koor te leiden bij de komende 
themaviering.” 

Tekst en foto: Ab Winkel.
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n 1975 werd door de heer Schuit uit 
Heemskerk, in zijn vrije uren, de eerste 
particuliere hulpdienst voor dieren 

opgericht. Het idee voor het opzetten van 
deze vrijwilligersorganisatie werd geboren 
nadat hij jaren ervoor een zwaargewonde 
aangereden herdershond had aangetroffen op 
de Rijksstraatweg die hij naar de dierenarts 
had gebracht. De Dierenambulance 
Kennemerland bestaat deze maand dan ook 
50 jaar. Een goed moment om stil te staan bij 
de bijzondere positie die de organisatie ook in 
Wijk aan Zee inneemt.

Aan het woord is de Wijk aan Zeese Colette 
Hesse. “Ik ben naast manager van de 
Dierenambulance Kennemerland ook Zee-
hondenwachter.” Zij spreekt vol passie over 
haar werk bij de Dierenambulance: 
“We krijgen zo’n 45 keer per jaar een 
melding over een aangespoelde zeehond op 
het strand. Om in actie te komen voor de 
zeehond moet je een officiële opleiding tot 
Zeehondenwachter volgen waarbij je leert 
hoe je een zeehond benadert, hanteert en 
fixeert.” In tegenstelling tot wat het snoezige 
uiterlijk je wil doen geloven, gaat het hier 
om gevaarlijke roofdieren die je vooral met 
rust moet laten.”

Als er zo’n melding is, wordt Colette (of één 
van de andere Zeehondenwachters uit de 
regio) door Wijk aan Zeeërs Jeroen van Son 
of Ruud van Wilgenburg naar de plaats van 
de zeehond gebracht. De dierenambulances 
kunnen namelijk niet uit de voeten op het 
strand. De zeehondenwachter observeert, 
kijkt naar de ademhaling, of er een bloeding 
is en maakt een filmpje en merkt ze. 
Juveniles en huilers (jonge- en baby zee-
honden) worden ook gewogen. Dit filmpje 
wordt beoordeeld door de strandcoördi-
natoren van het Werelderfgoedcentrum 
Waddenzee Lauwersoog (voormalige Zee-
hondencentrum Pieterburen). “In de meeste 
gevallen rusten de zeehonden uit en moeten 
we ze als mens vooral met rust laten” zegt 
Colette ferm. “Tevens is het fijn als mensen 
hun honden aangelijnd laten. Mensen heb-
ben geen idee hoe groot de tanden van een 
zeehond zijn, ze kunnen een hond en dus 
ook een mens behoorlijk verwonden!” 

De vrijwilligers van de Dierenambulance 
rijden ook vaak uit voor vossen. Die worden 
veel bijgevoerd. Mensen vinden ze lief en 
denken ze te helpen door ze te voeden. 

Niets is minder waar. Als een vos door 
bijvoorbeeld een ongeval bij de Wildopvang 
de Toevlucht wordt geplaatst en hij blijkt 
tam te zijn, zit er niets anders op dan hem 
te euthanaseren. Deze vossen kunnen nooit 
meer overleven in het wild. 
Er wordt veel samengewerkt met gespeci-
aliseerde organisaties. Zo wordt er samen-
gewerkt met het WEC, de diverse wildop-
vangen, het Kerbert Dierentehuis en het 
Dierentehuis Kennemerland. Maar er wordt 
ook met overheidsorganisaties zoals de 
Dierenpolitie, de Landelijke Inspectie Dienst 
en de Brandweer samengewerkt. Colette: 
“We zijn ook uitgerust met een calamiteiten-
container. Dit betekent dat we bij rampen 
en/of crises er snel kunnen zijn voor dieren. 
We voeren nu goede gesprekken met de 
Veiligheidsregio Kennemerland om te 
bezien hoe we dit formeel kunnen gaan 
regelen. Ook is er, en dat is zeer bijzonder, 
een forensisch dierenarts aangetrokken die 
haar werk uitvoert bij de Dierenambulance. 
Een forensisch dierenarts wordt ingezet als 
er een verdenking is van opzettelijk hande-
len bij dood en/of letsel van dieren.
Zo heeft deze dierenarts eens een autopsie 
op een meeuw uitgevoerd. Hierbij is een 
kogel aangetroffen die de politie kon mat-
chen op een vuurwapen. Zo werd een ver-
dachte aangehouden. Waardevol werk om 
dieren én de samenleving te beschermen.
Ook al draait de Dierenambulance op vrij-
willigers, toch zijn er aanzienlijke kosten. 

De kosten voor de dierenambulances, 
het gebouw, de kleding, de verzorging en 
de opvang zijn aanzienlijk. “De gemeentes 
betalen daar een deel van omdat wij werk 
doen voor hen. Verder hebben wij sponso-
ren, donateurs en legaten. In het afgelopen 
jaar werd de Dierenambulance verrast door 
een groot legaat. Zo hebben wij weer een 
mooie verbouwing kunnen realiseren!”

Op dierendag, zaterdag 4 oktober, bestaat 
de Dierenambulance exact 50 jaar en dat 
moet worden gevierd. Er vinden vanaf 
13.00 uur op het terrein diverse activiteiten
plaats in een feesttent aan de Kleine Hout-
weg 35 in Heemskerk (tuindersgebied aan 
het duin). Bosw8ter Evert Jan Woudsma 
geeft een leuke show en er zijn mooie 
prijzen te winnen. Ook verzorgt dansschool 
Patty een spetterend optreden. 
Iedereen is van harte welkom!

Vrijwilliger worden?
Wil jij ook positief het verschil maken als 
centralist, dierenverzorger, rijder, collec-
tant of als lid van het tuin- of klusteam? 
De Dierenambulance Kennemerland zoekt 
regelmatig nieuwe vrijwilligers met een hart 
voor dieren. Ben jij die kanjer? stuur dan 
even een mailtje naar:
info@dierenambulancekennemerland.nl

Tekst: Jacqueline Makbouli.
Foto: Loed Veth.

I
Dierenambulance Kennemerland bestaat 50 jaar
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Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: 023-515 9500
Reddingsbrigade Wijk aan Zee: 374345
KNRM reddingstation Wijk aan Zee
Relweg 70 1949 Wijk aan Zee - 374412
Dierenambulance: 215454

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976
info@fysiowijkaanzee.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958 000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieuklachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond: 
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242 255
Omgevingsdient Noordzeekanaalgebied:
www.meldpuntoverlasttata.nl 
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015 555
of via internet: www.bezoekbas.nl -
www.geluids.net - www.vlieghinder.nl

Overige klachten
Klachten over woonomgeving: 
www.beverwijk.nl/fixi
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Hooglanders: www.ekogron.nl/contact
Zwemwatertelefoon: 0800-9986 734

Diversen
Gemeente Beverwijk en Gebeids-
verbinder Beverwijk-West voor: 
Leefbaarheid, Sociale Samenhang en 
Bewonersparticipatie: 256256
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Secretariaat Dorpsraad: 
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
www.dorpsraadwijkaanzee.nl
Spreekuur Sociaal team in de 
Huisartsenpost: elke 3e maandag van 
de maand 10:00-11:30. 
Tel. 0251-508050
info@sociaalteambeverwijk.nl

Juttertjes
Juttertjes mogen maximaal 25 woorden 
bevatten en zijn gratis, een vrijwillige 
bijdrage is welkom. Deze moeten schriftelijk 
of digitaal aangeleverd worden via

jutter@live.nl 
Juttertjes zijn niet bedoeld voor commerciële 
doelen of personeelsadvertenties.



7

ie haar praktijk binnenstapt, 
zal geen zwaaiende zakhor-
loges of andere abracadabra 

tegenkomen. Hypnotherapeut Nonja 
Kuyer (49) werkt met rust, aandacht 
en maatwerk. “Hypnose is geen doel op 
zich. Het is een hulpmiddel,” zegt ze. 
“Via ontspanning gaat als het ware het 
luikje naar het onderbewustzijn open 
waar informatie ligt die we nodig hebben 
om echt iets te veranderen.”

Nonja verhuisde zo’n drieënhalf jaar ge-
leden van Haarlem naar Wijk aan Zee. 
Ze verbouwde haar woning en heeft 
haar lopende praktijk in het zomerhuis. 
“In het begin kwamen veel cliënten nog 
uit Haarlem, maar al snel werden dat 
steeds meer mensen uit Wijk aan Zee 
en omgeving,” vertelt ze. Wat gebeurt er 
precies tijdens een sessie? Geen show-
hypnose, benadrukt Nonja. “Het idee 
erachter is hetzelfde. Je brengt iemand 
in een andere staat van aandacht. Maar 
het is niet van ‘knip’ en je bent weg. 
Ik werk stap voor stap, zodat het veilig 
blijft en iemand zich vertrouwd voelt.” 
Ze stemt haar aanpak af op de persoon 
tegenover haar: geen vast protocol, wel 
een zorgvuldig opgebouwde ontspan-
ning. Ze gebruikt suggestie, het tempo 
van haar stem, soms telt ze of zaait een 
beetje ‘verwarring’ om iemands aan-
dacht naar binnen te richten. “Mensen 
zitten in een fijne stoel met de ogen 
dicht. Het voelt een beetje als een 
geleide ontspanning of de eindontspan-
ning van yoga, alleen werken we hier 
heel gericht aan een doel.” Belangrijk 
is dat wat bovenkomt niet in de lucht 
blijft hangen. “Ik ben geen gespreks-
therapeut,” zegt ze. “We halen dingen 
niet naar boven om ze vervolgens mee 
naar huis te geven. Wat zich aandient, 
bijvoorbeeld angst, verdriet, spanning, 
daar gaan we meteen mee aan de slag, 
zodat je het kunt loslaten en je je van 
binnen anders gaat voelen.” Dat ‘van 
binnen’ is cruciaal, legt ze uit. “Met je 
verstand weet je vaak best wat je zou 
moeten doen, maar als je het van bin-
nen anders gaat voelen, dan volgt de 
verandering pas echt.”
De hulpvragen lopen van groot naar 
klein. Nonja werkt veel met angst- en 
paniekaanvallen, burn-out en trauma-

verwerking, maar net zo goed met 
faalangst, onzekerheid of hardnekkige 
sombere gevoelens. “Als iets jou belem-
mert, kunnen we ermee aan het werk. 
Iets is ooit ergens ontstaan dus dan kun 
je er ook weer bij om het op te lossen.” 
Niet iedereen zakt even diep weg en dat 
hoeft ook niet. “Die lichte ontspanning 
is vaak al genoeg. Mensen weten heus 
nog wat er om ze heen gebeurt.”
Over resultaten is ze nuchter en hoop-
vol. “De ervaring is dat er heel veel kan. 
Soms komen mensen voor één ding 
en verandert er gaandeweg meer. 
Een positieve bijwerking noem ik dat.” 
Hoeveel sessies iemand nodig heeft, 
verschilt per persoon en thema, maar 
Nonja ziet gemiddeld zo’n acht tot tien 
afspraken voor een goed resultaat. 
“De eerste keer is het soms zoeken, 
maar hoe vaker je oefent met die 
ontspanning, hoe makkelijker het gaat.”

Dat ze dit werk doet, is geen toeval. 
Nonja komt door haar eigen ervaringen 
in aanraking met hypnotherapie. 
Over de reden is ze open, maar ook 
behoedzaam richting familie. Ze vat 
het samen als een onveilige jeugd. 
De reguliere hulpverlening bood haar 
niet genoeg en via het alternatieve 
circuit belandde ze zelf bij een hypno-
therapeut. “Die zei op een gegeven 
moment: je weet wat jij moet gaan 

doen. En dat zette me aan het denken.” 
Haar gevoeligheid voor wat er onder de 
oppervlakte speelt en hoe je dat kunt 
helen, brengt haar op het pad van de 
opleiding hypnotherapie. “Mijn eigen 
ervaring neem ik mee, zonder dat de 
sessies over míj gaan. Het gaat altijd 
om de cliënt.” De praktijk is inmiddels 
geworteld in het dorp. Nonja geniet 
van de dorpsenergie: de evenementen 
en het gevoel dat er veel georganiseerd 
wordt. “De mensen zijn hartstikke 
leuk,” zegt ze. “Het is een klein dorp, 
maar er gebeurt echt een hoop.
Ik vermaak me wel hier.”

Tot slot: hoe werkt hypnotherapie 
zonder ‘magisch’ te worden? Nonja 
houdt het dichtbij. “Door ontspanning 
haal je angst en weerstand weg. Dan 
kan het onderbewustzijn vertellen waar 
we moeten zijn. En wat omhoog komt, 
daar werken we direct mee.” In gewone 
woorden: doelgericht ontspannen, 
zodat je van binnen ruimte maakt om 
anders te voelen en te doen. Voor veel 
mensen blijkt dat precies waar ze naar 
zochten.

Meer weten? Neem contact op met 
hypnotherapeut Nonja Kuyer via:
info@nonjahypnotherapie.nl 
of 06-30135916.

Tekst en foto: Merei Dekker.

Hypnotherapeut Nonja Kuyer 
helpt met doelgerichte ontspanning

W
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ier zijn Elizabeth en Prinsesje, 
de twee koningspoedels van 
Aline Bodewes. Prinsesje is de 

dochter van Elizabeth. Moeder Elizabeth 
is (al) veertien, wat heel oud is voor een 
poedel en Prinsesje is tien. 

Alle honden van Aline hebben en had-
den vorstelijke namen. Zij zijn nummer 
5 en 6 in een illuster rijtje voorgangers: 
Lodewijk (de eerste), Juliana, Boude-
wijn en niet te vergeten Napoleon, geen 
koningspoedel maar een kleine Yorkshi-
re Terrier, die bij leven de baas speelde, 
zoals het een echte Napoleon betaamt.
De naam Elizabeth, wordt eigenlijk met 
een “s” geschreven, maar die hoor je 
toch niet en de “z” is dus maar gewoon 
blijven staan. Elizabeth, als pup heette 
ze Elsje, kwam eigenlijk van lieverlee 
bij Aline terecht. Meester-fokker en hof-
leverancier van koningspoedels, Leon 
uit ‘s-Gravensande, met wie Aline, als 
vaste klant, door de jaren heen goede 
contacten had, werd erg ziek en Aline 
boodt aan dat Elsje zolang bij haar kon 
logeren. Toen zij na een maand weer 
terug naar Leon ging, kon zij daar niet 
meer wennen, zij was blijkbaar liever bij 
Aline in Wijk aan Zee. 

H

Zo heeft ze Elizabeth gekregen.
Bij Prinsesje hoort ook een verhaal: 
zij was door Leon tweemaal vergeefs 
ondergebracht. De eerste nieuwe poe-
delbezitter wilde toch liever een bruine 
en de tweede werd plotseling ziek. 
Na twee afzeggingen kwam ze, toch 
ook een beetje van lieverlee, bij Aline. 
Samen vormen moeder en dochter een 
ideaal stel dat elkaar perfect aanvult.
Elizabeth is lief, schrander, een tikkeltje 
hautain en afstandelijk en Prinsesje is 
vrolijk en open. Dankzij een gedegen 

opvoeding, streng maar rechtvaardig, 
gedragen ze zich prima in het verkeer 
en in huis. Een enkele keer kan het wel 
eens misgaan en dan openbaart zich 
ook het verschil in karakter tussen 
moeder en dochter. Zoals die keer dat 
Elizabeth in afwezigheid van Aline de 
afvalbak had leeggehaald op zoek naar 
iets eetbaars en Aline bij thuiskomst een 
grote bende aantrof. Elizabeth kwam 
haar kwispelend tegemoet en Prinsesje 
vluchtte gegeneerd en vol van plaats-
vervangende schaamte de kamer uit.
Wanneer er wordt meegeleefd met voet-
bal op tv en er nogal eens luidruchtig 
commentaar wordt geleverd zoekt 
dochter Prinsesje een goed heenkomen 
terwijl Elizabeth onverstoorbaar al of 
niet slapend de wedstrijd blijft volgen.
Verder zijn ze altijd rustig thuis, hoewel 
ze van nature waaks zijn en geneigd 
zijn te blaffen zodra ze iets van buiten 
horen, daarom staat er rustgevende 
muziek aan, Stray The Spa op Stingray 
Music is hun favoriete zender.
‘s Morgens gaan ze naar duin en strand, 
waar zich aan zee het waterjachtinstinct 
openbaart. De poedel is van nature gek 
op water, daar komt ook de uitdrukking
poedelen vandaan. Ook de term poe-
delnaakt heeft daarmee te maken, ze 
werden namelijk vaak geschoren om 
het zwemmen te vergemakkelijken. 
‘s Middags naar het Gaasterbos en daar 
is het snuffelen, snuffelen en nog eens 
snuffelen vanwege gewone jachtinstinct.
‘s Avonds nog een klein rondje en dan 
is er weer een vorstelijk hondendagje 
voorbij.

Tekst: Dik Broekman.
Foto: Aline Bodewes.
Illustratie: Joke Staal.

Honderduit
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Trioloog               Over bokken gesproken
Hallo, wat heb jij een pretoogjes, staat er iets 
leuks te gebeuren?
–Jazeker, de bok zit in de maand.
Huh?
–Boktober, de 12e gaat het weer los, ik heb 
daar flink voor gespaard.
Help mij even, waar heb jij voor gespaard?
–Voor de Herfstbokkentocht natuurlijk, 
11 Wijkaanzeese horecagelegenheden doen 
mee. 
Welke dan?
–Gewoon, De Zon, Be My Guest, Sun Sea, 
Sonnevanck, Efes, Moriaan, Boegbeeld, 
Strandhuis, Paasdal en Klein Zwitserland, 
allemaal toplocaties!
Tja…
–Wat nou tja!
Toplocaties… 
–Niet dan?
Voor 21e eeuwse begrippen misschien…
–O, vroeger was zeker alles weer beter! 
Niet alles natuurlijk, maar kroegtechnisch 
was Wijk aan Zee in de 20e eeuw het 
centrum van de wereld. 
–De wereld, toe maar!  
Oké, van Groot IJmond dan.
–Jaja, dan heb ik zeker weer wat gemist.
Dat kun je wel zeggen, onze Gouden Eeuw, 
op zijn hoogtepunt had ons dorp maar liefst 
36 horeacavergunningen. Ik verkeerde toen 
in topconditie en heb ze allemaal doorleefd. 
–Dat is jou aan te zien, maar vertel!
Om te beginnen was het een godswonder 
dat wij heel vroeger zonder geld buiten de 
deur dronken werden.
–Hoe deed je dat dan?
Dat is niet zo moeilijk, gewoon iemand 
zoeken voor potjes blufpoker of toepen die 
nog dommer was dan jijzelf.
–Op die fiets…
Of naast een beroepskroegtijger gaan zitten 
en over de zin van het leven beginnen, zat je 
de hele avond geramd.
–Juist ja!
Toen wij ons eerste geld gingen verdienen, 
verruimden wij onze grenzen. Uit de wijde 
omgeving werden al vanaf 8 uur busladin-
gen jongeren aangevoerd, voor een magisch 
avondje Wijk aan Zee, dat om 1 uur alweer 
afgelopen was, lag je niet de hele volgende 
dag voor Pampus.
–Wel zo gezellig voor je ouders…
Het Geveltje en Dancing Klein Zwitserland 
puilden uit, voor opgeschoten jongens een 
waar Eldorado om aan de vrouw te komen.
–En, gelukt?
Nee, ik schoot de ene bok na de andere, 

misschien zat mijn maatje 48 mij in de weg. 
Gelukkig had ik wel succes in de Posthoorn, 
ben ik inmiddels alweer bijna 40 jaar mee 
getrouwd.
–De Posthoorn, daar draaide mijn vader 
onze oosterburen elk weekend een poot uit 
met zwikken en biljarten. Van de opbrengst 
mocht ik een nieuwe schoolfiets kopen bij 
Jan de Jong. 
Kwam er toch een fiets terug…
–Zoist, de Wiedergutmachung had zijn 
prijs. 
Op zondagmiddag naar Moustache, daar 
was het zo donker dat de meisjes niet goed 
konden zien door wie zij versierd werden. 
Het gevaar was dat je met een kat in de zak 
thuiskwam. Maar dat gold voor die meisjes 
natuurlijk ook.
–Tegenwoordig heet dat een level playing 
field…
Waar ik ook goede herinneringen aan 
bewaar is de Clipper Club van Peter en 
Bettina, daar mocht je doppen op de grond.
–Een Seksclub in het dorp?
Nee joh, er lagen doppinda’s op de bar, 
de doppen mocht je op de grond gooien. 
Ze hadden overigens een succesvol busi-
nessmodel, hun specialiteit was een tosti 
met pindasaus, daar zaten zoveel pepers in 
dat je 5 biertjes nodig had om te blussen. 
Daar rentenieren ze nu nog van.
–Well done!
Ook op het strand kon je goed aan je 
trekken komen, mensen van stand gingen 
naar Paviljoen Schoos en de hippies naar 
de Instuif. 
–Voor ieder wat wils…
En als je niet kon kiezen, dan kon je bij 
Ko de Boer een gekoeld blikje bier scoren.
–O ja, van de patat en hamburgers.
En hij dronk gezellig mee, maar ja, hij moest 
blijven hydrateren in die zweethut, daar was 
Ko heel principieel in. 
–Als ik je zo beluister, verdiende de horeca 
van toen een plaatsje op de wereld erfgoed-
lijst. 
Inderdaad, gemiste kans….Toch gingen 
veel kroegen over naar een andere eigenaar. 
Jos Hassing maakte daar een sport van, hij 
creëerde prachtige cafés en deed die vervol-
gens weer van de hand. 
–Zakenmannetje…
Zeg maar zakenreus. Jos was ook een tijdje 
de uitbater van het beste en meest bijzon-
dere café ever, het Zeepaardje of Seapaardje 
of Seepaerdje, haal ik altijd door elkaar. 
Met zijn ene hand tapte hij een best glas 

bier, rekende hij af en veegde hij de bar 
schoon. Met zijn andere haalde hij lege 
glazen op, draaide hij muziekjes en 
verwijderde hij lastige klanten. 
–Wat een onemanshow moet dat geweest 
zijn! En hij is nog in ons midden, dat kun je 
niet van alle kasteleins zeggen…
Helaas niet, ik denk dan aan Piet Schouten 
van Whisky Club, Ferry Pirovano van Holle 
Bolle Gijs, Wil Becker van Café Rijckaert 
Aertsz en wat recentelijker Sjors van Amers-
foort van het Wapen van Wijk aan Zee.
–Het Wapen…., het laatste bastion voor de 
verstokte roker en toevluchtsoord voor de 
drinker die maar niet naar huis wil…...
Maar zonder gekheid, heb jij echt al die 
kroegen bezocht?
Nee, wij mochten Randeraat niet in omdat 
daar met mes en vork werd gedronken.
–Jammer dat er zoveel kroegen zijn 
verdwenen…
Wat je zegt, maar als alle Wijk aan Zeeërs 
vroeger hun rekeningen hadden betaald, 
dan hadden er nog een paar mee kunnen 
doen aan de Herfstbokkentocht!
–Ereschuld!
Ik heb gehoord dat sommige kroeglopers 
van onze leeftijd tot op de dag van vandaag 
angstige nachten beleven, waarin de geesten 
van de overleden kasteleins ze met 
onbetaalde rekeningen achterna zitten…  
–Boontje komt om zijn loontje! 
Nou, ik moest maar weer eens gaan, ik weet 
niet hoe het komt, maar ik heb opeens een 
enorme dorst gekregen.
–Anders ik wel. 
Veel plezier de 12e!
–Maar je laat mij toch niet alleen drinken?
Vooruit, eentje dan. 

Trioloog is een column van Jan Aardenburg, 
Frank van Gool en Peter Meester.
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Camping Aardenburg
en Verlengde Voorstraat

velien is een invlieger en ook weer 
niet. Ze voelt zich totaal thuis in 
Wijk aan Zee. Sinds 2017 heeft 

ze haar eigen huisje op camping Aarden-
burg. Zij is al langer aan Wijk aan Zee 
verbonden maar zij en haar dochter zijn 
niet 12 maanden per jaar in Wijk aan 
Zee te vinden. 

Ze verblijven al jaren op camping 
Aardenburg en moeten daar dus, 
zoals bekend inmiddels, waarschijnlijk 
noodgedwongen vertrekken over niet 
al te lange tijd. Het huurcontract van 
de camping wordt door de gemeente 
opgezegd om op het terrein ruimte te 
maken voor woningbouw. Ze strijden 
nog voor verlenging van de camping tot 
de bouwactiviteiten gaan starten want 
braak liggen van het terrein tot die tijd 
vergroot de pijn nog meer. Het is echter 
niet duidelijk of dat gaat lukken. Als ze 
niet op de camping verblijven zijn ze te 
vinden in hun huis in Hoofddorp.
Op camping Aardenburg begint het net 
na de oorlog. De grond wordt gehuurd 
van Aardenburg, de huisjes zijn van de 
mensen zelf en Aardenburg huurt de 
grond weer van de gemeente Beverwijk. 

Toen de moeder van Evelien, Anita 
Zeinstra, klein was hebben haar ouders 
huisjes gehuurd op het terrein om maar 
aan te geven hoe ver de wortels terug-
gaan. Om precies te zijn ging het des-
tijds om huisje 7 en huisje 19 en daarna 
nog huisje 54. Haar ouders wilden op 
de wachtlijst voor een huisje, maar ze 
hadden geen schijn van kans met een 
wachtlijst van 80 als nummer 80 op die 
lijst. Het werd daarom uiteindelijk een 
huisje achter de Verlengde Voorstraat 
40 jaar geleden. Daar is Evelien opge-
groeid maar ze hielden altijd binding 
met het kamp. Tot 2017 kwam ze bij 
haar ouders op de Verlengde Voorstraat. 
Toen ze zelf een huisje kon kopen en 
alles kon overnemen hoefde ze daar niet 
lang over na te denken. 

Alicia
De dochter van Evelien, Alicia, is ge-
boren in april 2012. Alicia was als baby 
wel bezig met de dingen waar baby’s 
zich gewoonlijk mee bezig houden, 
maar ze was niet echt alert. Ze sliep 
veel, huilde niet veel dus ze was een 
makkelijke baby. Ze was wel anders dan 
andere kinderen maar omdat ze het 
eerste kind was hadden ze aanvankelijk 
niets in de gaten. De dokter zei niets en 
ook het consultatiebureau merkte niets 
op. Na een jaar heeft Evelien zelf maar 
aan de bel getrokken bij het consultatie-
bureau. Ze zijn naar een kinderarts 
geweest en na allerlei onderzoeken 
werd aan autisme gedacht. Van autisme 
had Evelien aanvankelijk een ander 
beeld hoewel Alicia wel fladderde zoals 
mensen met autisme kunnen doen.
Het was sowieso een pittige tijd omdat 
Eveliens huwelijk op de klippen liep, de 
diagnose van Alicia vastgesteld werd en 
haar baan als senior accountmanager in 
de bioscience een sector was met targets 
die gehaald moesten worden. Ze was 
ook betrokken bij een musical. Kortom, 
te veel ballen om in de lucht te houden. 
In 2015 kreeg ze een eigen huis in 
Hoofddorp, ze had goede opvang voor 
Alicia, haar ex een huis in Halfweg zo-
dat ze samen voor hun dochter konden 
zorgen. In deze periode was ze even niet 
met een zomerhuisje bezig. Ze was al 
blij dat ze haar leven weer op de rit had.
Alicia is inmiddels 13 met het niveau 
van een kind van ongeveer 22 maanden 
en een verstandelijke beperking. 

Een eigen huisje
Toen ze in 2017 het huisje op de 
camping overnam was het bekend 
dat het contract tussen de gemeente 
en de campingbeheerder eindig was. 
Ze hadden een contract afgesloten 
tot 2026 met tien jaar verlenging. De 
gemeente had het moeten opzeggen 
voor 2017. Dat heeft de gemeente nooit 
gedaan dus ze dachten dat het wel goed 
zat. De gemeente stelde zich op het 
standpunt dat er ergens sprake was 
van een schrijffoutje. “Toen heeft de 
gemeente een proces aangespannen 
tegen de campingbeheerder over dit 
schrijffoutje. De kantonrechter ging 
er niet in mee dus toen dacht ik: 
dan hebben we nog tot 2036”. Pas dit 
voorjaar is er een hoger beroep geweest 
waarbij de hoogste rechter heeft gezegd 

E

Tuinteam Wijk aan Zee
Vrijdag 10 en 24 oktober

om 10.00 uur verzamelt het Tuinteam 
zich weer bij de Buurtzorg Relweg 11a. 

Voor info: 0251-823414,

Oud papier ophalen
Zaterdag 18 oktober

haalt SV Wijk aan Zee weer oud papier op.
Met de opbrengst daarvan kunnen 

de groeiende kosten van de vereniging
worden betaald. 

U kunt het ook bij het Doolhof neerzetten.

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 4 oktober vindt er weer een 
schoonmaakactie van zwerfvuil plaats. 

Om 10.00 uur wordt er gestart vanaf de Spar. 
Gereedschap is aanwezig. In een uur zal 

een zo groot mogelijk gebied van zwerfvuil 
worden ontdaan. Na afloop kan er in 
Café de Zon nog nagepraat worden 

met een gratis drankje.
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dat de gemeente toch gelijk heeft en dat 
het huurcontract tot eind september 
2026 geldt. Ondanks deze onduidelijk-
heden heeft Evelien een ander huisje 
gekocht en opgeknapt in 2021. Het was 
een behoorlijke klus maar het was de 
inspanning waard. De indeling van dit 
huisje is perfect met twee slaapkamers 
en een mooie badkamer en keuken. 
Het staat ook op wielen zodat het weg-
gereden kan worden. Het is voor haar 
als alleenstaande moeder ideaal. Elke 
vrijdag pakt ze haar spullen en gaat ze 
naar Wijk aan Zee. Alicia gaat naar haar 
opa en papa elke vrijdag. Op zaterdag 
komt ze terug. “Met Alicia is het ideaal 
om een huisje te hebben bij Aardenburg. 
Iedereen kent haar. Dat voelt goed en 
veilig”. Ze is er van april tot oktober, in 
ieder geval de hele zomer en de vakan-
ties. 

Werk
Evelien is oorspronkelijk medisch 
analist in het laboratorium van een 
ziekenhuis. Ze heeft hoger laboratorium 
onderwijs, medische biologie, gedaan. 
Ze heeft ook nog post-hbo opleidingen 
gevolgd als virologisch analist. Na 7 jaar 
heeft ze de stap naar sales gemaakt. 
Ze was senior accountmanager voor 
DNA onderzoek en op een bepaald 
moment met stevige targets. Dat heeft 
ze 13 jaar gedaan. Toen ze Alicia kreeg 
heeft dat er uiteindelijk toe geleid dat 
ze weg is gegaan. Met het uitbreken van 
corona kon ze als senior field applicatie-
specialist aan het werk bij een bedrijf dat 
PCR corona tests maakt. Ze werkte op 
hoog niveau, met veel stress. 
De PCR tests waren booming business. 
Ze kon zowel analyseren als verkopen 
met haar sales vaardigheden. Omdat 
het bedrijf door corona wel in een keer 
flink moest accelereren, werden de 
omstandigheden waaronder Evelien 
moest werken behoorlijk chaotisch. Dat 
kon ze niet hebben met de verzorging 
van Alicia erbij. Ze kwam thuis te zit-
ten. “Het is ook moeilijk om een kind 
te hebben waarvan je weet dat ze nooit 
voor zichzelf zal kunnen zorgen. Ze zal 
altijd afhankelijk zijn van anderen. Haar 
verzorging is fysiek en geestelijk zwaar. 
Alle dromen die je hebt als moeder: 
je kind gaat studeren, trouwen, moeder 
worden, je wordt oma, dat zit er niet in.
Dat is moeilijk en dat blijft moeilijk. 
Dat is een groot verlies”.

Invliegers        met Evelien Zeinstra

Beach Club Oost 3  
Evelien komt al 25 jaar bij BCO3 dus 
toen ze na een traject van ziektewet en 
UWV beschikbaar kwam vroegen Pim 
en Nienke of ze bij hun wilde komen 
werken. Naar sales en science wilde 
ze even niet meer terug en nu is ze 
dus sinds 2023 werkzaam bij BCO3. 
“Fijn onder de mensen en het komt 
fantastisch uit. Op vrijdagochtend kom 
ik aan in Wijk aan Zee. Ik stap op mijn 
fiets, werk gezellig op het strand en op 
zaterdagmiddag komt Alicia. Veel van 
mijn vriendinnen van vroeger wonen in 
Wijk aan Zee, Beverwijk of Heemskerk. 
Ik krijg er ook steeds meer vriendinnen 
bij. Het voelt als een goed warm nest. 
Het is een sterk dorp in dat opzicht”. 
Ze heeft in Hoofddorp niet de binding 
die ze in Wijk aan Zee heeft. Wel is 
het zo dat ze in Hoofddorp alles heeft. 
Ze vindt de gemeente daar geweldig. 
Ze heeft een fiets en een buggy gekregen
bijvoorbeeld. Ook wordt haar huis ver-
bouwd en krijgt ze een slaapkamer in 
een slaapkamer, een geluidsisolatieka-
mer, zodat Alicia goed kan slapen maar 
ook de buren en Evelien zelf, want soms 
kan Alicia in de nacht door blijven zin-
gen en klappen en dan komt niemand 
tot rust. De hoop is dat Alicia beter 
slaapt als ze minder prikkels van buiten 
krijgt. In Hoofddorp blijft ze daarom en 
in een half uur is ze in Wijk aan Zee.

Toekomst
Evelien haalt haar geluk en energie uit 
toneelspelen en de musicalvereniging. 
Ze speelt rollen met passie. Ze vindt het 
heerlijk om een gemene rol te spelen. 
Ze kan zich dan helemaal uitleven. 
Ze komt het best uit de verf als ze haar 
tegenkarakter kan spelen. Dat is meer 
een heks of ze speelt graag een totaal 
maffe vrouw. In ieder geval iemand die 
ze zelf niet is. 

Een dag in de week wordt haar creadag. 
Ze gaat parttime een kleinkunst acade-
mie doen bij Studio Selma Susanna 
Amsterdam. Ze denkt aan training/
coaching en rollenspellen erbij, zodat 
ze al haar vaardigheden en ambities kan 
combineren. Ze wil haar eigen cabaret-
shows maken en instellingen afgaan 
om op een luchtige manier over haar 
leven met Alicia te vertellen.

Als het aan Evelien ligt raakt Wijk aan 
Zee niet van haar af in de toekomst. 
Haar moeder heeft nog steeds het huisje 
achter de Verlengde Voorstraat. 
Dat wordt misschien vroeger of later 
wel van haar en haar moeder samen. 
Dan knappen ze dat weer op en dan 
zien ze wel. 

Tekst: Henriette Borjeson.
Foto: Olof Wessels.

Logo: Laura Beekmans.
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emeente Beverwijk gaat in het kader 
van de viering van 750 jaar Markt-
recht in Wijk aan Zee een Social Sofa 

plaatsen: een bankje met mozaïek naar eigen 
ontwerp, op een gezellige plek in het dorp. 

Dit is onderdeel van de Wijker Toer van 
Verbinding om de viering van 750 jaar 
Marktrecht in de wijken onder de aandacht 
te brengen. Social Sofa is een landelijk 
project om de buitenruimte op te vrolijken 
en mensen met elkaar in contact te brengen.
Het dorp bepaalt waar het bankje komt te 
staan. Weet jij een plek die wel een vrolijk 
bankje kan gebruiken en waar je elkaar 
gezellig zou kunnen ontmoeten? Laat het 
weten via info.sawaz@gmail.com.

Iedereen is uitgenodigd om een ontwerp te 
maken dat past bij het dorp. Je kunt daar 
de werktekening voor gebruiken. Deze kun 
je opvragen via info.sawaz@gmail.com 
of ophalen bij Café de Zon of De TIP/Kop 
van WaZ. Lever ‘m daar ook weer in voor 
25 oktober. Een jury kiest het winnende 
ontwerp, dat daarna wordt omgezet in een 
mozaïek-design. 
Begin februari 2026 wordt de bank 
opgeleverd. Daarna gaan we aan de slag 
met de mozaïeksteentjes. Daar richten we 
een pop up atelier voor in. Bijvoorbeeld een 
leeg pand, een garage of een werkruimte van 
minimaal 4x5 meter met een solide onder-
grond en een ruime toegangsdeur. 
De afmetingen van de bank zijn 225 cm 
breed x 76 cm diep x 96 cm hoog. 
Heb je of ken je een geschikte ruimte? 
Laat het weten via info.sawaz@gmail.com. 

Onder deskundige begeleiding gaan we 
daarna met zoveel mogelijk mensen aan de 
slag met het aanbrengen van de mozaïek-
steentjes. Zo kan iedereen letterlijk zijn of 
haar steentje bijdragen en wordt de bank van 
ons allemaal. In april 2026 wordt de bank 
geplaatst op de plek die we met elkaar 
hebben gekozen. We gaan daar een leuk 
moment van maken.

G
Social Sofa in 
Wijk aan Zee

e podcast ‘Vechten tegen het systeem’ 
van de Wijk aan Zeese journalist 
Jacky de Vries en Loïs Iglesias Torres 

is een groot succes. In deze podcastreeks spre-
ken de makers met zogenaamde souvereinen, 
mensen die zich afkeren van de maatschappij. 
‘Vechten tegen het systeem’ heeft drie weken 
lang in de Nederlandse top 10 gestaan en het 
duo is inmiddels ook meermalen op televisie 
verschenen om over souvereinen te praten. 

Loïs en Jacky worden gedreven door 
nieuwsgierigheid. “Als journalisten hebben 
we gezien dat de maatschappij voor heel veel 
mensen erg ingewikkeld is geworden. Door 
globalisering en digitalisering bijvoorbeeld”, 
aldus De Vries. “Dat begrijpen we. Maar je 
afkeren van de maatschappij is een drasti-
sche stap, we wilden graag met deze mensen 
in gesprek. “Waarom doen ze wat ze doen?” 
“Met name de coronaperiode heeft bij deze 
groep het wantrouwen in de overheid ge-
voed”, legt Loïs Iglesias uit. “Het is natuurlijk 
makkelijk om deze mensen voor gek te 
verklaren, wat vaak gebeurt, maar ze houden 
de samenleving ook een spiegel voor. 
Als je alle gekkigheid afpelt, kunnen we er 
ook iets van leren.”

De reeks wordt op 8 oktober afgesloten met 
een bijeenkomst in De Zon, waar de laatste 
aflevering vanaf 20 uur live wordt opgeno-
men. Publiek is van harte welkom. De inloop 
is vanaf 19:30 uur. Beide journalisten zullen 
dan uitleg geven over hun bevindingen en 
ongehoord materiaal laten zien en horen. 
Ook is er volop ruimte voor vragen. Wil je 
daarbij zijn, is het handig een mailtje te 
sturen naar outcastdepodcast@gmail.com. 
Dan reserveren ze een plekje voor je. 

Jack en Loïs hebben inmiddels de maatschap 
Bonnie and Clyde Media opgericht en zullen 
in oktober een eigen podcaststudio openen 
in De Broedmachine. De voorbereidingen 
voor een nieuwe reeks zijn in volle gang. 
Voor meer informatie: bonnieandclyde.one

D
Succes voor Wijk aan 

Zeese podcast
n deze aflevering hoor je hoe Jan Durk 
Tuinier met zijn Vredeslaboratorium 
kinderen en jongeren laat ervaren wat 

vrijheid, gelijkwaardigheid en samenleven 
betekenen. 

Onze Grondwet werd in 1940 door de Duitse 
bezetter afgeschaft. Op de muur van de Man-
schappenbunker in Wijk aan Zee hebben 
wij Artikel 1 van de grondwet geschreven. 
Hiermee laten wij zien dat de democratie in 
Nederland hersteld is. Nu gelden onze regels!
 

De podcast over het Vredeslaboratorium met 
Jan Durk Tuinier werd op 3 september in 
Wijk aan Zee opgenomen. Jan Durk Tuinier 
verzorgt vredeseducatie aan kinderen en 
jongeren. Zijn bus rijdt met een interactieve 
tentoonstelling door Europa. Dit Vredes-
laboratorium, of democratiefabriek, stond 
bij de viering van 80 jaar bevrijding tussen 
4 en 7 september in Wijk aan Zee en tussen 
8 en 11 september bij het NOVA College in 
Beverwijk. Samenleven moet je leren, is 
zijn boodschap. De tentoonstelling is in 
deze week door 400 mensen bezocht. 
Zoek in Spotify op de titel: Vrijheid is als 
frisse lucht en kies de laatste aflevering met 
Jan Durk Tuinier. https://open.spotify.com/
episode/6XRyPuUTebTMQXnyKF16eT)

Podcast ‘Vrijheid is 
als frisse lucht’

I
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e 39-jarige Wijk aan Zeese onder-
neemster Katinka de Boer heeft de 
eer om met haar bedrijf Zorgbegrip 

invulling te geven aan het voormalige gebouw 
van Heliomare aan de Tappenbeckstraat. 
In het pand worden 27 zorgappartementen 
gerealiseerd, om te verhuren. Ze verwacht 
dat het Zorghuis een belangrijke voorziening 
voor het dorp wordt, waarbij integratie het 
sleutelwoord zal zijn.

,,Ons bedrijf Zorgbegrip levert wijkverple-
ging. Dat omvat persoonlijke verzorging, 
verpleging en begeleiding bij de mensen 
thuis in de regio. We komen bij mensen 
die dagelijks verzorging nodig hebben, bij 
chronisch zieke mensen, mensen die kort-
durende zorg nodig hebben na een operatie 
aan bijvoorbeeld heup of knie. Wat we ook 
doen is het zorg bieden aan bewoners met 
complexe wonden. Bij dat laatste werken 
we intensief samen met een team van 
specialisten dat verbonden is aan het Rode 
Kruis Ziekenhuis.” Katinka is met Zorg-
begrip momenteel vooral in de regio Zaan-
stad actief. ,,Het team omvat zo’n twintig 
personen. Dat zijn mensen die in loondienst 
zijn en een handjevol zzp’ers. En dan hebben 
we nog studenten vanuit diverse geledingen. 
We hebben een platte organisatie. 
Ik ben directeur, er is een teamleider die 
ook wijkverpleegkundige is en dat is het. 
Salarisadministratie en andere fianciële 
zaken doen we extern.”

De stap naar Wijk aan Zee is een wens van 
Katinka die nu in vervulling gaat. ,,Er is mij 
gevraagd om eens een blik te werpen op wat 
Zorghuis Tappenbeck gaat heten. 
Het is een integraal onderdeel van het 
project van Amstel Concepts, dat ook de 
appartementen van Residence Kennemer-
duin omvat. Het pand voor het Zorghuis 
heeft heel lang leeg gestaan. Het is het oude 
gebouw van het REA-college van Heliomare. 
Ik ben jaren geleden al eens in gesprek 
geweest met de directrice van Heliomare 
over een zorgbestemming. Vlak daarna ging 
zij weg en bleef het onderwerp liggen. Heel 
recent ben ik gevraagd om er opnieuw naar 
te kijken. Dat was rond de zomervakantie en 
toen is het balletje heel snel gaan rollen.
Met Zorgbegrip hebben wij hebben een 
contract met het zorgkantoor van Zilveren 
Kruis waardoor er al een financiële relatie 
bestaat. Zodoende was er snel een klik met 
de projectontwikkelaar Amstel Concepts en 

konden we heel snel schakelen.”
Waar over de 16 luxe appartementen aan de 
Verlengde Voorstraat wordt gecommuni-
ceerd dat die ‘medio 2026’ worden opgele-
verd, is het doel van het Zorghuis om op 
1 september 2026 open te gaan.
Dat Amstel Concepts bij Katinka de Boer is 
uitgekomen, heeft te maken met haar wor-
tels in het werkgebied. En wellicht ook dat 
ze in 2022 is uitgeroepen tot zakenvrouw 
van Zaanstad. De jury roemde de aanpak 
van Zorgbegrip: ,,Er is gekeken of het bedrijf 
innovatief was, maar ook de winstgevend-
heid en nog een aantal punten telden mee. 
Het was een mooie prijs, die veel aandacht 
en publiciteit genereerde.”

De 27 kamers in Zorghuis Tappenbeck 
zullen per kamer zo’n 30 m2 omvatten, met 
plaats voor een eigen toilet, badkamer met 
douche en een ‘luie’ stoel. De woonkamers 
kunnen afgescheiden worden. Daarnaast 
komt er beneden een gezamenlijke woon-
kamer en is er een buitenruimte: ,,Dat krijgt 
een mooie buitenzit en er komt een loop-
route in. Mensen die onrustig zijn kunnen 
een rondje lopen in de tuin.” In het pand 
komt ook kantoorruimte en een echtparen-
kamer. Katinka geeft aan dat de kwaliteit 
ook in de personeelsinzet te zien zal zijn: 
,,Er zullen permanent twee mensen aan-

wezig zijn, Aangevuld met een activiteiten-
begeleider, een sportcoach en een horeca-
medewerker. We stellen de mens centraal en 
richten ons op het welzijn van de bewoners. 
Natuurlijk is er medische verzorging, maar 
daar leggen we niet de nadruk op. Wie wil 
zwemmen in Heliomare of een potje wil 
schaken of naar een activiteit in café De Zon 
wil moet dat ook kunnen doen.” Het krijgen 
van een plaats in het Zorghuis Tappenbeck 
hangt samen met de indicering: ,,Mensen 
met een indicatie 5 kunnen bij ons terecht. 
Vaak komt dat neer op problemen met het 
geheugen, zoals bij dementie, Alzheimer of 
Korsakov. Dat is het uitgangspunt, want we 
kijken ook naar de mens. En omstandig-
heden zoals karakter en of iemand past in 
het geheel. Het collectief zal altijd vóór het 
individu gaan. Dus ernstige gedragsproble-
men zouden bij ons niet passen.”

Het pand aan de Tappenbeckstraat wordt 
deels gesloopt en gerenoveerd. De voor-
ziening zal geen gebruik meer maken van 
gas en zal met eigen zonnepanelen stroom 
opwekken. Hoe het er uiteindelijk van 
binnen uit gaat zien, wordt in direct overleg 
met Katinka bepaald: ,,Dat is heel fijn om 
te doen. Ik kan er zo heel wat eigen ideeën 
in kwijt.” Volgens Katinka wordt er hard 
gewerkt aan een snel te verschijnen website. 
In afwachting daarvan kunnen belangstel-
lenden hun interesse al kenbaar maken. 
,,Dat kan door te bellen met 06-11434951 of 
via een mailtje naar info@zorgbegrip.nl. “
Rond de komende jaarwisseling worden de 
huurprijzen van de woonunits in Zorghuis 
bekend. Vast staat wel dat het bedoeld is 
voor mensen die iets meer dan gemiddeld 
kunnen uitgeven. 

Net als bij het REA-college komt er geen ex-
tra parkeerruimte voor de Zorgvoorziening: 
,,Er komt wel een soort van oprit op eigen 
terrein voor leveranciers en voor het in en 
uit laten stappen van bewoners. We zullen 
het personeel stimuleren om met de fiets te 
komen.” Katinka zegt tot besluit: ,,Ik denk 
dat het Zorghuis een mooie aanvulling 
is voor ons dorp. Mensen uit het dorp of 
omgeving die dit type zorg nodig hebben, 
hoeven niet meer naar soms verre regio’s 
voor een plekje. Daar kan Wijk aan Zee 
alleen maar blij mee zijn.”

Tekst en foto: Ab Winkel.
Op de foto: Katinka de Boer voor het pand 

waar Zorghuis Tappenbeck moet verschijnen.

Katinka de Boer is de spil van Zorghuis Tappenbeck

D
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a hoor, hier zijn we met ons drietjes 
gefotografeerd pal bij de voordeur van 
de familie Wagenaar aan het einde van 

de Heemskerkerrelweg. Mijn broers en ik 
waren blij dat wij warme trainingspakken 
aan hadden die onze ijverige moeder zo vlak 
na de oorlog in 1951 zelf had gemaakt. 

Trainingspakken met kragen en ritssluitin-
gen, mama draaide er haar hand niet voor 
om. Omdat we nog kleuters waren gingen 
we vroeg in het seizoen, in juni, naar zee en 
dan kon het nog aardig fris zijn. We staan 
pal voor de auto van mijn (Heer)oom A. die 
apetrots was op zijn Morris en regelmatig 
bij ons langskwam. Hij werkte bij de Marine 
als vlootaalmoezenier en werd regelmatig 
uitgezonden naar (sub)tropische gebieden. 

Mama was gek op madeliefjes. En zoals je 
ziet, heb ik al een aardig tuiltje bij elkaar 
geplukt. Want nadat de foto was genomen,
gingen mama en ik aan de slag. Alle made-
liefjes werden op de tafel uitgespreid 
en voorzien van een sneetje midden in 
het steeltje. Mama kon dat heel goed en 
moedigde mij aan om zonder het steeltje 
te knakken of te breken een madeliefje door 
de opening te halen en zo ontstond de 
madeliefjesketting. Voor een kleuter van 
4 jaar was dat best een goede oefening van 
de fijne motoriek en de oog- handcoördina-
tie die een voorbereiding vormden op het 
schrijfonderwijs op de lagere school. 
Je kon hem om je hals hangen maar ook 
om je hoofd doen. Ik liep dan de hele dag 
rond met een bloemenkrans in mijn haar en 
voelde me een  prinsesje.
Toen we wat ouder werden ging onze (Heer)
oom met mijn broers een vlieger maken. 
Dat ging ongeveer zo. Eerst ging mijn 

oom naar buiten en stak op verschillende 
plaatsen zijn natte vinger in de lucht om 
waar te nemen waar de wind vandaan kwam 
en of hij krachtig was. Mijn oudste broer 
en ik werden erop uitgestuurd om in het 
dorp bij Van Son in de Voorstraat inkopen 
te doen. Dat was een alleraardigste man die 
geduld met ons kinderen had en meedacht. 
Met onze neusjes kwamen we net boven de 
toonbank uit. We kochten daar vliegertouw, 
vliegerstokjes, vliegerpapier en lijm. “Een 
haspel om het vliegertouw op te winden zou 
dat ook niet handig zijn”, opperde Van Son?
Thuis op de eettafel werd door mijn oom de 
vlieger in een wip in elkaar gezet. Hij had 
het duidelijk meer gedaan. Wij mochten de 
lijm aangeven en het vliegertouw dat door 
mijn oom met grote precisie werd vast-
gesjord en aan de uiteindjes dichtgebrand 
met een brandende lucifer. Het paarse 
vliegerpapier werd krakend hieraan beves-
tigd. Ook werd hij voorzien van een nog 
lege staart. Volgens oom gingen we die ter 
plekke vullen. Met oom liepen we vanuit 
“’t Vosje” de Heemskerkerrelweg op, lieten 
Kamp Aardenburg rechts liggen, links was 
nog niet bebouwd en bestond uit duinbos. 
Aan het einde sloegen we links af en daar 
was het veldje waarop wij de vlieger zouden 
oplaten. Tegenwoordig is dit pad met een 
flinke poort aan de Relweg naast het authen-
tieke huis “Weltevreden” afgesloten. 
Aan de andere kant is de toegang vanaf de 
Heemskerkerrelweg met o.a. duindoorns tot 
een ondoordringbaar struweel geworden. 
Ook het duingebied tegenover Kamp 
Aardenburg is tegenwoordig bebouwd.
“Hè hè, eindelijk”,  dacht ik toen de vlieger 
klaar was en hij opgelaten kon worden. 
Mijn oudste broer mocht als eerste rennen

om de vlieger op te laten. De vlieger duikel-
de steeds de bosjes in. Gelukkig was het 
vliegerpapier nog heel. Er moesten duide-
lijk “strikjes” aan de staart van de vlieger 
worden vastgemaakt, voordat hij bleef staan 
en hoog boven de bosjes uitklom. We keken 
onze ogen uit! Daarna mochten we hem 
even vasthouden, maar dat viel niet mee 
door de harde wind. Op advies van oom 
deden we een wens die op een papiertje 
werd opgeschreven en aan het vliegertouw 
werd vastgemaakt en daarna als de wiede-
weerga naar boven klom. 
Op de andere foto bij de voordeur van 
Wagenaar zie je dat mijn jongere broertje 
met zijn alpino op alweer vrolijk kijkt want 
met een bal spelen en daarmee op de foto 
gaan was toch echt wel zijn ding. 
Mijn oudere broer houdt de meegebrachte 
autoped stevig vast, want ik vond steppen 
op de autoped ook leuk. Er ging ook een 
driewieler mee voor de jongste maar die 
balde liever. Vanwege het oneffen terrein 
was onze Vliegende Hollander thuisgeble-
ven. Tot grote tevredenheid van mijn ouders 
verveelden wij ons geen moment en waren 
altijd buiten.

Tekst: andreawillemsen@mac.com

J
Jeugdherinneringen aan Wijk aan Zee - deel 4
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Bevrijdingsmarkt op Julianaplein
Tijdens de Bevrijdingsmarkt op 7 september 
stond de Dorpsraad met een kraampje in 
het zonnetje. Bezoekers konden op deze 
warme dag een ijskoude icetea of koek 
krijgen in ruil voor een Post-it met hun 
“eerste gedachte bij Wijk aan Zee”. 
Dat leverde een vrolijk bord vol mooie 
woorden op, zoals Strand, Thuiskomen, 
Lucht, Vrijheid, Zee, De Mensen en Voetbal. 
De kids die ons meerdere keren wisten te 
bereiken werden met elke Post-it ook steeds 
creatiever. Het was mooi om te zien dat 
zoveel mensen positieve gedachten hebben 
bij Wijk aan Zee. Door ons op deze manier 
te presenteren hebben we geprobeerd op 
een positieve en luchtige manier te laten 
zien dat de Dorpsraad aanwezig is in ons 
mooie dorp.

D66 motie: Rookvrij familiestrand
D66 zal in de gemeenteraad van september 
een motie indienen “Rookvrij familiestrand 
Wijk aan Zee”. De Dorpsraad  ziet dit als een 
kans om de kwaliteit van het strand verder 
te verbeteren, met oog voor gezondheid, mi-
lieu en gastvrijheid en steunt daarom deze 
D66 motie. Het idee voor een rookvrij fami-
liestrand is niet alleen sympathiek, maar ook 
onderbouwd met goede argumenten. 
We zetten de belangrijkste overwegingen 
graag op een rij. Feiten en overwegingen van 
de Dorpsraad: 
1. Gezondheid en kindvriendelijkheid 
- Roken op drukke openbare plekken, zoals 
een familiestrand, wordt door veel ouders 
als hinderlijk ervaren. 
- Het initiatief sluit aan bij de landelijke 
beweging ‘Op weg naar een rookvrije 
generatie’, gesteund door onder andere 
het Longfonds, Hartstichting en KWF. 
2. Vermindering van zwerfafval 
- Sigarettenpeuken zijn het meest gevonden 
afval op stranden wereldwijd.
- In Nederland worden tijdens strandop-
ruimacties jaarlijks tienduizenden peuken 
aangetroffen, die schadelijk zijn voor dieren 
en milieu.
- 69% van de Nederlanders vindt dat een 
rookverbod op het strand kan bijdragen aan            

minder zwerfafval (onderzoek augustus 
2025 – Metro/Panel Inzicht). 
3. Maatschappelijke en politieke steun 
- Gemeenten zoals Huizen hebben goede 
ervaringen met rookvrije stranden, zonder 
grote handhavingsproblemen. Het succes is 
vooral te danken aan duidelijke communi-
catie en sociale normering. 
4. Werkbaarheid
- Invoering kan beperkt blijven tot het 
drukst bezochte deel van het familiestrand, 
zodat rokers elders nog ruimte hebben. 
- Handhaving hoeft niet juridisch dwingend 
te zijn; vriendelijke aanspreekbaarheid en 
bordjes met het rookvrij-logo blijken in 
andere gemeenten effectief. 

Wel adviseren we om in de uitwerking oog 
te houden voor: 
- Heldere communicatie, bijvoorbeeld met 
bebording in meerdere talen en symbolen;
- Betrekken van lokale ondernemers, strand-
wachten en boa’s in de communicatie en 
draagvlakvorming;
- Monitoring, zodat het effect op afval, 
overlast en gedrag ook echt zichtbaar wordt.

Renovatie bushalte Julianaplein
De bushalte is begin juni weggehaald van 
het Julianaplein en zou oorspronkelijk na 
renovatie, eind juli weer herplaatst worden. 
De aannemer is direct begonnen met de 
renovatie maar door een tegenvaller en 
lange levertijd van bestelde materialen is er 
een behoorlijke vertraging ontstaan. Naar 
verwachting zal de bushalte nu eind oktober 
op het Julianaplein worden herplaatst.

Dorpsraad nieuws

In Wijk aan Zee is een woningcoöperatie 
in oprichting. Met die coöperatie wordt 
geprobeerd om in de toekomst betaalbare 
woningbouw te realiseren voor ouderen 
en starters in het dorp. Om een duidelijk 
beeld te krijgen van de actuele behoefte naar 
betaalbare woningen is een enquete uitgezet.
De enquete is te vinden via een link op 
sawaz.nl of via de qr-code die bij dit artikel 
is gevoegd. Het is de bedoeling dat zoveel 
mogelijk dorpsgenoten deze korte vragen-
lijst invullen. “Hiermee krijgen we een goed 
beeld van de actuele behoefte, omdat de 
cijfers die we tot onze beschikking hebben 
al een paar jaar oud zijn”, aldus Peter Mijnen 
van de Dorpsraad. De Dorpsraad is samen 
met Stichting Aktief Wijk aan Zee de initia-
tiefnemer van de woningcoöperatie. Daarbij 
krijgen ze hulp van Stichting Woon! Uit 
Amsterdam, die veel ervaring heeft met het 
opzetten van coöperaties. In heel Nederland 
ontstaan coöperaties, waarbij inwoners zelf 
betaalbare woningbouw proberen te regelen. 
Vaak met succes. Ook de gemeente Bever-
wijk juicht het initiatief toe. De coöperatie 
heeft steun gekregen van wethouder Ali Bal. 
In oktober zitten gemeente en woningco-
öperatie Wijk aan Zee opnieuw om tafel om 
de resultaten van de enquete te bespreken 
en concrete plannen 
te maken. Tijdens de 
openbare vergaderin-
gen van de Dorpsraad 
wordt er iedere maand 
een update gegeven 
van de voortgang.

Enquête behoefte 
aan woningen
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Agenda
Woensdag 1 oktober
De Moriaan: Woensdagmiddagborrel; 16:00

Vrijdag 3 oktober
De Moriaan: Seniorenlunch; 12:00

Zaterdag 4 oktober
Spar: Startpunt zwerfvuil opruimactie; 10:00
Café de Zon: Alkmaars Straatorkest met 
“Tekens aan de Wand”; 20:00 

Zondag 5 oktober
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14:00

Maandag 6 oktober
Café de Zon: Filosofie gespreksgroep; 14:30
Café de Zon: Uurtje nelen met Neeltje; 20:00
Doolhof: Klaverjassen; 20:00

Woensdag 8 oktober
De Moriaan: Senioren koffieochtend; 10:00
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20:00
Café de Zon: Live opname podcast
‘vechten tegen het systeem’; 20:00

Donderdag 9 oktober
Café de Zon: PopQuiz; 20:00

Vrijdag 10 oktober
Café de Zon: Kino Wijk aan Zee; 20:00

Zaterdag 11 oktober
Gouden Gunje: Repair Café; 12:30-15:30
Café de Zon: Schlageravond; 18:30

Zondag 12 oktober
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8:00-16:00
Aloha Beach: Ademtraining en Koud water 
experience; 9:00-10:30
Café de Zon: Sample Sale Zilch; 10:00-15:00
Herfst Bokkentocht; 12:00-17:00
Radarbunker en Küverbunker: 
Openstelling; 13:00-16:00

Vrijdag 17 oktober
Café de Zon: Filosofie gespreksgroep; 14:30
Be my guest: Verhalendiner; 18:00

Zaterdag 18 oktober
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Dorpskerk: Open podium voor woord-
kunstenaars; 12:00-17:00
Be my guest: Verhalendiner; 18:00
De Moriaan: Moriaan Darts; 20:00

Zondag 19 oktober
Be my guest: Kort verhaal bij ontbijt; 9:00
Café de Zon: Vrijwilligersmiddag Rondje 
Wijk aan Zee; 15:00

Maandag 20 oktober
Doolhof: Klaverjassen; 20:00

Dinsdag 21 oktober
De Moriaan: Afra’s Senioren Maaltijd; 17:00

Vrijdag 24 oktober
Café de Zon: Kino Kids; 16:00
Café de Zon: Kino Wijk aan Zee; 20:00

Zaterdag 25 oktober
Café de Zon: SeaBreeze – Bigband Jazz met 
Hollandse crooner; 16:30

Vrijdag 31 oktober
Café de Zon: Dansfuif Uitjezorg; 14:00-17:00
Gewoon in Wijk aan Zee: Vrijdagmiddag 
BBQ met DJ Johnny 5; 15:30

www.tipwijkaanzee.nl/evenementen Aanmelden van activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl

DnD Dance terug 
in Wijk aan Zee

Met trots vertelt Dominique over het 
bestaan van de dansstudio, gestart in Wijk 
aan Zee. Helaas moest ze stoppen i.v.m. te 
weinig kinderen van dezelfde leeftijd.
Voor de zomer vakantie was er een dans-
project in Wijk aan Zee met als afsluiting 
mee doen in de eind show. Het was een leuk 
weerzien van toen peuters die nu alweer 
groter zijn geworden en met plezier mee 
kwamen doen. Dus ze probeert het gewoon 
weer. Op de woensdagmiddag gaat Domi-
nique weer dansles geven in Café de Zon. 
14.15-15.00 uur kidsdance 3-5 jaar 
15.00-16.00 uur dansmix 5+ jaar 
16.00-17.00 uur dansmix 8+ jaar 

Een proefles is gratis ! Wil je je aanmelden 
of meer informatie? Mail dan naar
info@dnddance.com of stuur een 
app naar 06-1825 8252.
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Dorpskerk
Zondag 5 oktober 10.00 uur
Voorganger: ds. N. Gillebaard te Heemskerk
Zondag 19 oktober 10.00 uur
Voorganger: dr. K.E. Bras te Haarlem

Odulphuskerk
Zaterdag 4 oktober 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: kapelaan Jaider
Zondag 12 oktober 9.15 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: pastoor Ruben Torres
Zaterdag 18 oktober 19.00 uur 
Themaviering bgv gouden jubileum 
Marja Westerbeek 
Voorganger: pastor N. Smit
Zondag 26 oktober 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor 
Eigen voorgangers 

Oecumenisch nieuws
Op dinsdag 7 oktober is de tweede bijeen-
komst van de Bijbelkring. Plaats van samen-
komst is de consistorie van de Dorpskerk 
Inloop met koffie of thee om 19.00 uur. 
Aanvang gesprek 19.30 uur. 
Pastor Nico Smit leidt het gesprek in over 
het boek Samuel Hoofdstuk 5-12.

p zondag 5 oktober transformeert 
Taveerne Het Boegbeeld tot dé plek 
voor de ultieme Sunday Roast, met 

een Nederlandse knipoog! Dit alles verzorgt 
door Jeeny’s keuken de pop-up versie.
 
Wat mag je verwachten: huisgemaakte krui-
denboter met brood; heerlijke malse 
ossenhaas met een verrukkelijke saus; 
Geroosterde groenten en goudbruine aard-
appelen; een heerlijk verrassingsdessert
Alleen op deze dag serveren wij een beperkt 
verkrijgbaar gerecht: Shepherd’s Pie, een 
klassieker uit de Britse keuken. Ben je vege-
tariër? Geen probleem! Jeeny heeft verras-
sende vega-opties, neem gerust contact op 
voor meer info. De prijs voor al dit lekkers 
is € 25,-. Twee gezellige zittingen: Eerste 
ronde: 17:00–20:00 (napraten kan aan de 
bar!). Tweede ronde: vanaf 20:00 tot sluiting. 
Reserveren? Bel Jeeny op 06-23973134 of 
mail naar: jeeny@jeenyskeuken.nl 

Alkmaars Straatorkest met
 “Tekens aan de Wand”

Be my Guest
Verhalenweekend

p vrijdag 31 oktober is het weer tijd 
voor de legendarische vrijdagmid-
dag BBQ bij Gewoon.  

Start je middag goed met de vrijdagmiddag-
borrel vanaf 15:30 uur. Vrije inloop, dus 
kom en proost met vrienden, collega’s of met 
onbekenden. Vanaf 17:00 uur gaat de BBQ 
aan en wordt er een selectie geserveerd om 
je vingers bij af te likken: 
- Diamandhaas – de smaakmarkt-topper
- Yakitori – perfect gegrild en vol umami
- Mini hamburgers – klein van formaat, 
groots van smaak… en de rest? 
Die houden we nog even geheim. Verrassing 
gegarandeerd! Van de tap vloeit het 
Let op: voor de BBQ is reserveren verplicht. 
De borrel is vrij toegankelijk.
Reserveren kan via de website: 

www.gewooninwijkaanzee.nl

O p vrijdagavond 17 oktober nemen 
tijdens het diner in Eetlokaal Be my 
Guest, ras vertellers je mee in hun 

verhalen, onder andere met Jacky de Vries en 
Maxim Aafjes. 

Zaterdag 18 oktober in de Dorpskerk is er 
een open podium voor woordkunstenaars 
in de breedste zin van het woord. Heb je een 
gedicht, een anekdote, een verhaal, of rap. 
Pak dan de je moment om te stralen. 
Eerder zin in een workshop om te spelen 
met woorden? Of zien wat schrijvers mee-
gebracht hebben aan werk? Dat kan ook, 
tussen 12 -17 uur staat de kerkdeur open.

‘s Avonds is er wederom een verhalendiner 
in het Eetlokaal met eerdere Artists in Resi-
dence die te gast waren in de Herberg. 
Lotte Petersen, Lizet Dorhout, Sterre de 
Vries & Naomi Landman nemen hun 
verhalen weer mee naar Wijk aan Zee. 
Liever een feelgood of kort verhaal, bij het 
ontbijt? Dan is zondagochtend 19 oktober 
zo’n moment.Graag reserveren: 0251 295326 
of mail naar: bemyguest.menu@gmail.com

O
Gewoon

Vrijdagmiddag BBQ

et Alkmaars Straatorkest zingt 
en speelt met 25 zangers en 
muzikanten over dingen die hen 

bezig houdt. 

Ze gaan op zoek naar tekens van vrolijkheid, 
maar ook van verzet: blije koeien in de wei, 
het Kamikazekabinet en naar z’n “ozewie-
zewozewiezewat”. Ze staan met de “Kop in 
de wind” en zingen “Zo Hard als je kan” om 
met z’n allen swingend in verzet te komen 
tegen de afschuwelijke oorlogen, geldbeluste 
miljardairs, onrecht en de groeiende onge-
lijkheid. Ze staan met z’n 23-en enthousiast 
voluit 4-stemmig te zingen en 9 daarvan zijn 
ook muzikant om extra kleur aan deze voor-
stelling te geven. Op 4 oktober om 20.00 uur 
steekt het ASO daarbij dat verzet een hart 
onder de riem in Café de Zon

H

O
Jeeny’s keuken in

Het Boegbeeld




