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Romy Bijok blz. 6 en 7

Hans de Bruijn in Verwey Museum Haarlem

et is dit jaar 125 jaar geleden dat Kees Verwey werd geboren. Als eerbetoon aan 

een van de meest markante schilders uit de Nederlandse kunstgeschiedenis is in 

Verwey Museum Haarlem een unieke serie tentoonstellingen te zien onder de 

overkoepelende titel: 125 jaar Kees Verwey - Streken van een meester.

Een van de exposities is geïnspireerd op het legendarische atelier van Verwey en laat zijn 

werkruimte zien in al zijn, voor de buitenstaander, onoverzichtelijke, ordeloze chaos. 

Vandaar aandacht voor het kunstenaars-atelier als mythische plek. Iemand die als geen 

ander de magie van de kunstenaar in zijn atelier fotograisch heet vastgelegd is de (onze) 

voormalig Jutter huisfotograaf Hans de Bruijn, ook de maker van het boek Dorpelingen, 

waarin een 70-tal Wijk aan Zeese dorpsgenoten zijn geportretteerd.

In een tweetal boekuitgaven publiceerde Hans 140 kunstenaarsportretten in hun ateliers. 

Een keuze daaruit met o.a. Marlene Dumas, Jan Cremer, Alex van Warmerdam, is nog t/m 

18 januari 2026 te zien in het Verwey Museum onder de titel: ‘Atelier in beeld - Kees Verwey, 

Nico Koster, Hans de Bruijn’.

Tekst: Dik Broekman/Foto: Sefanja Nods.

H

’Hemel op Aarde’ in Wijk aan Zee

Het is 15 augustus. Alweer een mooie zomeravond in ons dorp. De duisternis valt in, 

maar het licht schijnt volop in de IJsgalerij. Mensen wachten (on)geduldig buiten en 

binnen om een lekker ijsje te halen. Ze worden blij beloond met een kwaliteit die volgens 

vele ‘gebruikers’ ongekend is. Het lijkt gewoon, maar sommige klanten ervaren de ijssalon 

een beetje als de hemel op aarde. Dankjewel uitbaatster Joyce, voor je lekkere ijsjes, geduld, 

harde werken en prachtige sfeervolle IJsgalerij.

Tekst en foto: Ab Winkel.
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Benefiet voor kinderen in de verdrukking
‘We zijn te ver gegaan in het wegkijken’

nder de noemer ‘Kwetsbaarheid in 

beeld’ is er op 4 en 5 oktober een 

Beneiet in de Grote Kerk te Bever-

wijk. Met een behoorlijke Wijk aan Zeese tint 

hopen de initiatiefnemers geld in te zamelen 

voor War Child. Tijdens de twee dagen staan 

de kinderen in oorlogssituaties centraal.

De actie is in gang gezet door de Wijk 

aan Zeese kunstenaressen Lydia Nederlof 

en Sjanneke van Herpen. We spreken met 

initiatiefneemster en kunstenares Lydia 

Nederlof. ,,Ik kan praten vanuit mijn eigen 

werk wat ik heb gemaakt en dat bij de 

beneiet ook te zien is. Ik heb gedurende 

2024 alleen maar kinderen uit Gaza 

getekend. Ik ben begonnen uit frustratie 

en werd er helemaal door opgevreten. 

Het ging al heel snel over de gestorven 

kinderen die ik tegenkwam in het nieuws, 

in kranten en op websites, in ilmpjes en 

noem maar op. Ik vond het verschrikkelijk 

wat er gebeurde en dat de kinderen zo 

anoniem waren en bleven. Vaak waren het 

meldingen zonder naam, plaats, in het beste 

geval werd de leetijd vermeld. Ik had het 

gevoel dat ik de kinderen moest koesteren. 

En dat ik daar een taak in had. 

Ik was er, ondanks drukte waarin ik zat, 

vrijwel dagelijks mee bezig. Ik scheurde de 

tekeningen die ik maakte uit mijn schets-

boekje en die ben ik op stroken hout gaan 

plakken. Zo kon ik het ophangen. Ik dacht: 

‘dan wordt het zo’n lange lijn dat iedereen 

ziet hoeveel kinderen dit zijn.’ Tot het 

moment dat het idee kwam om er de vorm 

van Gaza van te maken en dat heb ik uitein-

delijk gedaan. Het is het 2,5 meter hoog 

geworden. Niet chronologisch ingedeeld 

of zo, maar gewoon één uitbarsting van 

afgrijzen.

Het werd een werk waarmee ik laat zien wat 

een hel het daar is. En ik besloot dat ik het 

in moest zetten om iets voor die kinderen 

te doen. ‘Kinderen van Gaza’ bestaat uit 188 

tekeningen van meer dan 200 Palestijnse 

kinderen. Op mijn verzoek heet schrijfster 

Truus Zonneveld er een tekst bij geschreven. 

En Truus suggereerde er iets mee te doen 

voor War Child.

Mijn persoonlijke mening staat naast wat we 

als groep van ongeveer dertig betrokkenen 

willen uitdragen. Dat is moeilijk, maar ook 

mooi. Als groep hebben we besloten dat 

we niet primair voor de politieke discussie 

gaan, maar voor de ellende van kinderen in 

oorlogssituaties. Ik durf het wel aan dat er 

per persoon verschillen zijn in de opvatting 

over wat deze beneiet moet worden. Maar 

het afgrijzen en de akeer van het wegkijken, 

akeer van niks doen dat bindt iedereen. 

We zijn in mijn ogen te ver gegaan in het 

wegkijken. Er vindt genocide plaats, mensen 

worden uitgehongerd. Het is iets anders dan 

een natuurramp.

Nadat ik het werkstuk af had, liep ik bij 

Sjanneke binnen. Zij sprak over haar 

werkstuk ‘De bedreigde zwaan die zijn nest 

verdedigt’. We hadden het over de link met 

mijn onderwerp Gaza, dilemma’s die we 

voelen in het contact met anderen. 

Maar we constateerden dat we allebei rond 

het thema kwetsbaarheid aan het werk 

waren en iets wilden doen met de onmacht 

die we voelden. En daaruit is het gezamen-

lijke  idee voor het verbindende beneiet-

weekend gegroeid.

In het weekend van 4 en 5 oktober is er in 

de Grote Kerk een programma met onder 

andere beeldende kunst, sprekers, theater, 

gedichten en muziek. De bijeenkomst wordt 

geopend door de Velsense schrijfster en 

anti-apartheidsactivist Conny Braam. 

Het Beneiet Weekend wordt inmiddels op 

de website van War Child vermeldt 

actie.voorwarchild.nl
Via een link kan daar ook gedoneerd 

worden. De toegang tot de beneiet is vrij, 

donaties zijn welkom. 

Tekst: Ab Winkel/Foto’s: aangeleverd.

p zondag 28 September is er een 

speciale eenmalige expositie in de 

zaal van Café de Zon. Tentoon-

gesteld worden schilderijen van Wijk aan 

Zeese dorpsgezichten uit vervlogen tijden.

Naast deze werken van Louis ‘t Hart zullen 

met een 3D-printer vervaardigde schaal-

modellen van uit het dorpsbeeld verdwenen 

panden getoond worden.

U kunt onder andere modellen in schaal 

1:60 verwachten van het: “Oosterbadhuis” 

beter bekend als het Badhotel, Café restau-

rant Welgelegen, Hotel het Paaschduin, en 

Café restaurant Sonnevanck zoals het er 

100 jaar geleden uitzag. Deze modellen zijn 

met een 3D-printer “herbouwd” door Peter 

Meester. Het geheel wordt ondersteund met 

fotograische- en video beelden van oud 

Wijk aan Zee door Jean-Paul van Luijn.

Opening van de expositie vindt om 

13.00 uur plaats, de toegang is gratis en 

de expositie sluit om ongeveer 18.30 uur.

Expositie: “Oud Wijk aan Zee in 3D”

O
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omenteel bestaat de kring uit elf 

personen. En als er dan mensen 

ziek zijn of langdurig afwezig 

dan vallen er gaten. Dus het zou zeer welkom 

zijn als we de kring met nieuwe leden kunnen 

versterken. Als je niks doet, gaan er alleen

maar af en komt er niks bij. Zo is het gewoon. 

Dat zegt Jaap Durge (82 jaar). Hij en andere 

ouderen zijn als leden van de Seniorenkring 

toe aan nieuwe leden, nieuwe impulsen.

De Seniorenkring Wijk aan Zee bestaat 

twintig jaar. Daarover bestaat vreugde. 

Jan de Wildt (84 jaar) was bij de oprichting 

betrokken. ,,Ik ben met de kring meege-

groeid. Het is een vast ankerpunt in de 

week. Dinsdagmiddag. We beschouwen 

het leven met elkaar. Er is een programma-

commissie en die bestaat uit vier mensen. 

We komen eens per drie maanden bij elkaar 

om een programma te maken. Uiteraard 

ook met inbreng van de leden.”

De kring gaat over de levensverhalen: 

,,Het levensverhaal bevat veel facetten. 

Al die onderwerpen zijn herkenbaar voor 

anderen. Of ze verschillen juist. Al pratend 

breidt je je verhaal uit. Over familie, hoe je 

in je gezin staat, de actualiteiten. Er zijn 

verschillende invalshoeken. In de afgelopen 

tijd waren er ook internationale contacten. 

We spraken over de oorlog, het ijzeren 

gordijn, de kijk op het leven en de dood, 

zingevingskwesties. Heel interessant. 

Ik word er vanaf het begin echt door gegre-

pen.” Voor wie denkt dat er alleen ‘zware’ 

onderwerpen aan bod komen; dat is bepaald 

niet zo. Lia de Ridder (81 jaar en gespreks-

leider): ,,We nodigen ook af en toe gasten 

uit of gaan de deur uit. We hebben het over 

muziek, we spreken kinderen van scholen. 

Eigenlijk zijn er geen belemmeringen.”

Het is, zo vindt de kring, best goed om eens 

stil te staan bij je levensverhaal. En doordat 

je daar aan begint vanuit je persoonlijke 

inbreng, krijg je steeds meer herinneringen. 

Want verhalen die door de één verteld wor-

den, roepen bij de ander weer herinneringen 

op, die je soms vergeten was. Voorwaarde 

is dat wat je in de kring bespreekt en hoort 

binnenskamers houdt. Het vertrouwen heb-

ben dat je vrijuit kunt spreken is de basis.

Henk Oferhaus (74 jaar) heet ook zijn 

draai gevonden: ,,Door de vertrouwelijkheid 

vind ik het geen probleem over van alles wat 

te vertellen. Soms denk ik vooraf na over 

waar we het over gaan hebben, maar soms 

denk ik ook ‘ik zou het even niet weten’. 

Maar dan hoor je de ervaringen van een 

ander en dan denk je ‘o ja, daar kan ik wel 

op inhaken.’ En soms denk ik ‘blij toe dat 

ik niet als eerste hoef, want dan raak ik in 

de problemen.’ Maar ongemerkt help je 

elkaar en komen we altijd wel verder. 

Door de kring herinner je je weer allerlei 

dingen en dat vind ik wel positief. Net of 

er allerlei laatjes in je geheugen weer open 

gaan en dat is heel apart om te ervaren. 

Het is voor ons elke dinsdagmiddag toch 

weer een beetje een feest om daar heen 

te gaan. Klinkt misschien een beetje over-

dreven, maar zo voelen we dat toch.”

De Seniorenkring is ontstaan op initiatief 

van Bert Kisjes (85 jaar): ,,Als uitbater 

in Enkhuizen trof ik ouderen aan die vol 

verhalen en overleveringen zaten. We zijn 

begonnen om die mensen te laten vertellen. 

Vijtien ochtenden een andere verhaal. 

Zo ongeloolijk interessant. Mensen denken 

dat hun verhaal niet interessant is, de vrou-

wen dachten dat ze niks beleefd hadden in 

hun leven. Hun verhalen waren prachtig. 

Ik was door mijn leetijd buitenstaander, 

maar ik leerde dat niemand oud wil zijn. 

Je wórdt ook niet oud, je leet gewoon 

verder. Je wordt alleen maar oud doordat 

andere generaties je oud vinden. Dan gaan 

ze je rimpeltjes tellen en kijken of je goed 

loopt en dat soort dingen. Dát maakt je oud.

Maar je hebt je herinneringen aan dat je 

zeven of acht was. Als je dat vergelijkt met 

wat nu gebeurt, geet dat een prachtige 

spanningsboog.” Kisjes vervolgt: ,,Wat ik 

ervaar aan deze kring is dat je behoorlijk 

eerlijk kan praten, in alle vrijheid. Je staat 

niet zo snel op iemands tenen. Dat hebben 

we achter ons gelaten. Ouderen zijn voor 

een deel uit het openbare leven verdwenen. 

Ze leven niet meer in de familiecontext. 

Hun kennis is op formele manier naar 

de universiteiten en instituten verhuisd, 

dus waar zijn ze dan nog voor? Hun kennis 

zoals die in de kring aan de orde komt, 

gaat veel verder. Omdat die ongeilterd is 

en dat is ontzettend belangrijk.”

Tekst en foto: Ab Winkel.

M

Seniorenkring als ‘ankerpunt’ voor Wijk aan Zeese ouderen
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Dagelijks Leven
omy is 15 jaar. Ze gaat naar de 

vierde klas van de havo op het 

Vellesan College. Ze heet het 

proiel cultuur en maatschappij gekozen. 

De keuze voor dit proiel heet ze 

gemaakt omdat ze het goed kan 

combineren met de handbaltraining 

en de krachttraining die ze drie maal 

per week doet. Ze gaat direct uit school 

naar de trainingen, komt rond 22.00 

uur thuis. Als ze dan gedoucht heet 

komt ze echt niet meer aan leren toe. 

Heel soms als de wekker afgaat in de 

ochtend kijkt ze op de klok en denkt 

ze: ‘vandaag doe ik het niet’, dan is ze 

gewoon echt te moe, maar meestal gaat 

ze een rondje hardlopen voor ze naar 

school gaat. Lukt het niet in de ochtend 

om genoemde reden, dan doet ze het 

alsnog in de avond.

Handbal is een belangrijk onderdeel 

van haar leven. Ze is wel ‘de Messi van 

Wijk aan Zee’ genoemd. Dat wil iets 

zeggen. Ze weet ook goed waar ze zich 

naast handballen op wil richten. 

Ze weet al vanaf haar zesde dat ze 

fysiotherapeut wil worden. Eigenlijk 

wilde ze toen paardenfysiotherapeut 

worden, maar nu met de handbal redt 

ze dat allemaal niet en kan ze zich mis-

schien ook beter en praktischer richten 

op mensen. Ze is perfectionistisch. 

Dat is mooi en goed, maar ook lastig. 

Gelukkig heet ze een topsport-licentie 

waardoor ze niet alle vakken hoet te 

doen. Met een juiste planning en wat 

hulp daarbij zou het allemaal moeten 

lukken.

Handbal
Ze begon met handbal in Wijk aan Zee. 

Dat was zeker leuk, maar het was niet 

heel serieus. Ze zat toen in groep 7/8 

ongeveer. Op een bepaald moment was 

dat niet meer interessant voor Romy 

omdat ze alle doelpunten maakte. 

Er kwam een dame van DSS Handbal 

uit Heemskerk kijken en die vroeg 

of Romy wilde meespelen bij beach-

handbal, een sport die in navolging 

van beachvolleybal steeds meer in 

de belangstelling komt. Ze is destijds 

ingevallen voor een meisje dat niet 

meekon naar het NK en dat ging vooral 

in de verdediging heel goed. 

Daarna speelde ze bij DSS. Ze had er 

niet vanaf het begin vertrouwen in dat 

ze iets kon op handbal gebied. Ze vroeg 

R
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zich toen ook wel af wat ze eigenlijk 

deed bij haar nieuwe club. Het liep een 

beetje stroef. Het lukte allemaal niet zo. 

Ze was verlegen, ze stond ook niet op 

de juiste plek. Haar moeder, die ook een 

handbal-achtergrond heet evenals haar 

oma, vond dat ze desondanks moest 

blijven. Het zit niet voor niets in de 

genen uiteindelijk. Ook oma is destijds 

gevraagd voor het Nederlands team, 

dat toen nog op het voetbalveld werd 

gespeeld. Haar oom, die inmiddels is 

overleden, heet er mede voor gezorgd 

dat Romy is gaan handballen. Hij was 

haar grootste fan. Dat is belangrijk 

geweest voor haar. 

Haar moeder bleek gelijk te hebben 

want nadat ze op een andere positie 

werd gezet en na een heel gezellig toer-

nooi in België, was het ijs gebroken en 

ging het ook goed met spelen. Toen had 

ze het naar haar zin. Dat jaar zijn ze 

Nederlands kampioen geworden, het 

jaar erna 2e en dit jaar weer Nederlands 

kampioen. Dus dat is ronduit goed. 

Romy wilde dat goud overigens ook 

behalen omdat die medaille beter 

bij haar sieraden past. Het was een 

emotionele rollercoaster, dat wel.

De bal rolde terug het doel in op een 

cruciaal moment. Romy kan raak en 

hard schieten, hoewel zij zelf vindt dat 

dat harde schieten beter kan. Ze doet 

daar biometrische krachttraining voor 

gericht op verbeteren van kracht, snel-

heid en souplesse. Ze heet bij wijze van 

afscheid van DSS een boek gekregen 

van haar team. Uit wat mensen daar in 

hebben gezet blijkt dat ze gewaardeerd 

wordt om haar aanvoerdersrol in het 

team. 

Toekomst
Romy gaat nu een stap zetten naar 

handbalvereniging West-Friesland SEW 

Wognum, een soort Ajax binnen de 

handbal. Ze weet op dit moment niet 

wat ze daarvan kan verwachten.

Na bestudering van ilmbeelden van 

een wedstrijd is ze gezien als een 

potentiële cirkelloopster: ze is balvast 

en draait snel. Bij Romy is dat nog niet 

helemaal geland. Ze mag dan gespot 

zijn door iemand met ervaring binnen 

de SEW-vereniging, maar Romy lijdt 

ook nog aan haar perfectionisme en 

daaraan gekoppeld de angst om niet 

goed genoeg te zijn. 

Als ze zou mogen zeggen hoe de 

toekomst eruit gaat zien, denkt ze op 

dit moment het volgende: ze wil bij 

zaalhandbal kijken waar het naartoe 

gaat hoewel ze op dit moment niet 

opteert voor spelen in het buitenland 

bijvoorbeeld. Haar prioriteit ligt zoals 

het nu is bij beachhandbal. Daar kan ze 

eventueel ook haar geld mee verdienen. 

Misschien kan ze daarnaast haar fysio-

centrum opstarten. Van jongs af aan 

heet ze fysiotherapeut willen worden 

en door haar huidige sportervaring wil 

ze zich specialiseren als sportfysiothe-

rapeut. Dat betekent wel dat ze, na de 

havo een hbo-opleiding fysiotherapie 

met daarachteraan een sportspecialisa-

tie, een jaar of 6 aan het studeren is. 

Daarna wil ze haar eigen iliaal met 

allemaal fysio’s in dienst en allerhande 

apparaten waar sporters mee kunnen 

trainen. De onderliggende vraag is wat 

haar betret: “hoe kan je springen en 

bewegen, zodat je blessures voorkomt”. 

Ze wil ook psychische ondersteuning 

voor sporters bieden omdat je een 

sterke mentaliteit moet hebben om een 

succesvol sporter te zijn. Ze denkt aan 

IJmuiden en Amsterdam als locatie 

omdat een dergelijk centrum in 

Alkmaar al bestaat. Topsport doet ze 

mede om naam te maken voor zichzelf. 

“Als je namelijk zelf geen topsport hebt 

gedaan, ben je niet erg geloofwaardig 

als je zo’n centrum wilt runnen”. 

Het is nog niet duidelijk allemaal. 

In feite kan alles nog gebeuren. 

Romy houdt trouwens net zo goed van 

feestjes, van Nederlandstalige muziek, 

maar ook van techno. Van Yves 

Berendse houdt ze o.a., van de kroeg, 

van biertjes tappen, de zgn. derde helt 

maar dan zonder alcohol. Romy en 

haar team zijn trouwens op zoek naar 

sponsoren. Ze moeten voor wedstrij-

den regelmatig ver weg, naar Limburg 

bijvoorbeeld. Dat is niet goedkoop 

allemaal. Ze kunnen wel wat inanciële 

ondersteuning gebruiken. Misschien 

een idee om je (bedrijfs)naam te verbin-

den aan deze succesvolle, ambitieuze 

Wijk aan Zeese? Laat het gerust weten 

aan de redactie van De Jutter. 

We brengen je graag in contact met 

Romy. 

Tekst: Henriette Borjeson.

Foto: Olof Wessels.

           Over Leven                                 met Romy Bijok
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ier is Kaia, de Australian 

Shepherd, ofwel Australische 

herder, van Carmen Veen en Jip 

van Monsjou. Ze is meer van Carmen, 

Jip is eigenlijk een soort gedoogbaas, 

die Carmen graag een hond als mede-

gezinslid gunt omdat ze het grootste deel 

van haar leven met honden opgroeide.

Toen ze eind vorig jaar in Wijk aan Zee 

kwamen wonen, na een hondloze 

periode van vier jaar in Amsterdam, 

was het voor Carmen vanzelfsprekend 

H
dat de mogelijkheid tot het nemen van 

een hond onderzocht moest worden.

De zorg voor een extra gezinslid zou 

voornamelijk neerkomen op Carmen, 

daar de werkzaamheden van Jip minder 

plooibaar waren. Pas toen Carmen 

haar werk zodanig kon aanpassen dat 

er ruimte kwam voor de nieuwe huisge-

noot kon de zoektocht beginnen.

Een Australische herder leek Carmen 

wel wat: slim, actief, volgzaam, baas-

gericht en niet al te groot. Na enige 

maanden speuren werd op Marktplaats 

een nestje in Westzaan gevonden. 

Vlakbij, dus meteen, zonder afspraak, 

er naar toe en aanbellen bij wat een 

echte beestenboerderij bleek te zijn.

Eentje sprong er direct tussenuit en 

die werd het, het was de energiekste, 

en had als enige pup probleemloos de 

vaccinaties doorstaan. En Kaia werd 

haar stoere meisjesnaam. Ze is nu 20 

weken en staat, met haar focus op 

Carmen, onbevangen en enthousiast in 

het leven. Speels en sociaal kan ze het 

als nieuwkomer goed vinden met de 

honden in haar omgeving.

Ze is op puppycursus bij de beesten-

boerderij in Westzaan. Daar leert ze o.a. 

het honden-ABC: Zit - Lig - Blijf - Volg 

en Om. En dat gaat haar goed af, ze 

volgt van nature en ze wijkt niet van je 

zijde, zodat ze vrijwel altijd los kan.

Het strand, de zee, de golven, ze vindt 

het allemaal even spannend en ze 

sprong (zonder zwemdiploma) pardoes 

in het meertje van het Gaasterbos en ze 

kon meteen zwemmen.

Bij het groter worden komt nog heel 

wat kijken: veel slapen, niet te lang 

lopen, liefst niet op het zachte zand, 

afwisseling van uitlaatroutes tot ze echt 

een grote hond is en maak dan je borst 

maar helemaal nat.

Tekst: Dik Broekman.

Foto: Carmen Veen.

Illustratie: Joke Staal.

Honderduit
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Trioloog               Over een standbeeld gesproken
Goedemorgen, wat zie jij er opgewekt uit, 

wat leuks meegemaakt?

–Jazeker, ik heb gisterenavond een uurtje 

geneeld in Café de Zon.

O jee, zeker weer gezopen?

–Nee joh, we hebben gepraat over Neeltje.

Neeltje who?

–Neeltje Snijders-Vroegop, de eerste bad-

vrouw van Wijk aan Zee. En natuurlijk de 

oermoeder van de WRB.

Maar die is toch allang dood?

–Je snapt het weer eens niet! Iedereen 

die iets met Neeltje heet is welkom in 

Café de Zon en als bewoner van het Neeltje 

Snijdershof kon ik natuurlijk niet wegblij-

ven. Sjanneke is bezig een standbeeld van 

haar te maken.

Sjanneke van het groene pannnendorp?

–Ja die, onze kunstenares, met haar wonder-

handjes hanteert zij net zo makkelijk de 

hamer en beitel als de viool.

Wel goed uit elkaar houden als ze aan de 

slag gaat…Maar waarom een standbeeld van 

Neeltje?

–Nou, omdat zij gezien wordt als symbool 

voor Wijk aan Zee. Je kunt het maakproces 

overigens volgen via de blog van Sjanneke, 

van blok tot beeld, reuze interessant.

Maar wacht eens even, wie heet bepaald dat 

ouwe Neel symbool staat voor ons dorp, is 

jou wat gevraagd?

–Nu je het zegt, nee...

Mij ook niet. Om te beginnen hebben we 

al een standbeeld in het dorp, namelijk 

Here Jezus die over de Kerksteeg waakt.

–Tja, vroeger was dat genoeg, maar onze 

niet-kerkse samenleving heet vandaag de 

dag behoete aan een nieuw symbool.

Vooruit dan maar, maar als rasechte Wijk 

aan Zeeër ken ik standbeeldwaardige dorps-

genoten die misschien wel meer hebben 

betekend voor onze gemeenschap.

–Anders ik wel. Wat te denken van Sake 

Ypma, onze voormalige hoofdagent? Hij 

zat tijdens de oorlog in het verzet en was zo 

gezaghebbend, dat hij na de bevrijding de 

geëvacueerde dorpsgenoten die terug naar 

huis wilden met enkelt een slagboom wist 

tegen te houden omdat het nog te gevaar-

lijk was. Feitelijk heet hij persoonlijk ons 

bevrijdingsfeest 4 maanden uitgesteld.

Goede kandidaat! Maar moet je niet van on-

besproken gedrag zijn voor een standbeeld?

–Jazeker, hoezo?

Nou, hij handhaafde toch de sluitingstijden 

van de 7 kroegen die het dorp toen telde? 

Ik heb begrepen dat dit ritueel minstens 2 

borreltjes duurde.

–Oei! Willem Netelenbos dan? Hij was 36 

jaar onze gezaghebbende huisarts, zat ook in 

het verzet – hij keurde jongemannen af voor 

de arbeidsdienst in Nazi-Duitsland – en 

registreerde zijn patiënten met een F als zij 

met een lauwekulklacht op het spreekuur 

kwamen. En hij had altijd lekkere dropjes 

voor de kinderen.

Mooie man voor een standbeeld, maar 

ietste hij niet door het dorp met een les 

jenever op zijn bagagedrager?

–Ja hoor eens even, als je op alle slakken 

zout gaat leggen, dan kunnen we wel stop-

pen! Zegt Tata ook altijd.

Rustig maar, denk om je hart zou de dokter 

zeggen... Laat ik eens een poging doen, bad-

man Arie en badvrouw Marijtje Schellevis 

dan, die zaten in dezelfde bizniz als Neeltje.

–Ik heb gehoord dat er niet genoeg geld was 

voor een groter blok graniet, om dezelfde 

reden is Bas van Genderen afgevallen.

Huh, Bas, waar staat hij dan symbool voor?

–Ehhh…voor de grootsheid van ons dorp?

Creatief gevonden, maar nee, daarvoor 

moet deze sympathieke jongeman meer 

vlieguren maken, zoals Bert Kisjes.

–We zijn eruit! Bert Kisjes, die 300 jaar na 

Voltaire Wijk aan Zee de Verlichting in 

loodste! En hij kan een VOG overleggen!

Vergeet het maar, Bert kennende weigert hij 

beslist een standbeeld van zichzelf.

–Laatste poging dan, als er één persoon 

is die een standbeeld verdient dan is het 

Heinrich Tappenbeck wel. Door zijn 

investeringen transformeerde Wijk aan Zee 

van een agrarisch en vissersdorp tot een 

moderne badplaats.

Maar zegt de overlevering niet dat hij op 

een dag in een dronken bui te ver de zee in 

was gegaan en dankzij de oplettendheid van 

Neeltje Snijders van een gewisse verdrin-

kingsdood werd gered?

–Ik geef mij gewonnen, laat het beeld van 

Neel maar komen!

Maar zij spuugde er toch ook niet in?

–Jenevertjes met suiker, moet kunnen…

Wel na het redden mag ik hopen?

–Ja, net zoals bij de WRB vroeger…

Dat beeld van Neeltje komt uiteraard in haar 

eigen hof, tegenover jouw voordeur?

–Nee, natuurlijk niet, daar is niks te redden. 

Zij komt aan zee te staan. Waar anders? Zij 

moet ons toch in de gaten kunnen houden?

Dat had ik zelf ook kunnen bedenken.

–Zullen we morgen weer nelen?

Leuk, ga ik daarvoor nog even zwemmen.

–Kijk je wel uit voor de muien?

Nu nog wel, straks hoet dat natuurlijk niet 

meer.

Trioloog is een column van Jan Aardenburg, 

Frank van Gool en Peter Meester.

et eerste ‘Uurtje nelen met Neeltje 

de Badvrouw’ was een groot succes. 

De opkomst was groot, en er zijn 

diversen ideeën uitgewisseld om Neeltje tot 

leven te brengen. 

Er wordt nagedacht over een Podcast “Nelen 

met Neeltje”, de stamboom van Neeltje 

wordt uitgeplozen en in beeld gebracht, 

en het verhaal over de voortgang van het 

werk aan het beeld leverde de vraag op of 

er ter plekke gekeken kon worden. Om de 

beeldhouwer niet te vaak onverwachts van 

het werk te houden is besloten een aantal 

kijkdagen te organiseren. De eerste “Op de 

koie bij Neeltje” is gepland op zaterdag 

6 september, bij Collectief Circulair aan 

de Havenstraat 22 in Beverwijk. Aanvang 

11.00 uur, met een kleine inleiding van de 

beeldhouwer onder het genot van een kopje 

koie met een toepasselijke versnapering. 

Vervolgens nemen we een kijkje op de 

werkplek waar het model en het beeld in 

wording in het echt te bekijken zullen zijn. 

Aanmelden is niet nodig, toegang natuurlijk 

gratis. Laatste updates altijd via:

www.vanbloktotbeeld.blog

Volgende keer “Uurtje nelen met Neeltje” op 

maandag 1 september 20.00 uur in Café 

de Zon. Namens Rondje Wijk aan Zee en 

beeldhouwer Sjanneke van Herpen graag tot 

ziens op 1 en/of 6 september!

Foto: aangeleverd.

H
Nelen met Neeltje de Badvrouw
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Belangrijke informatie

Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: 023-515 9500
Reddingsbrigade Wijk aan Zee: 374345
KNRM reddingstation Wijk aan Zee
Relweg 70 1949 Wijk aan Zee - 374412
Dierenambulance: 215454

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976
info@fysiowijkaanzee.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958 000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieuklachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond: 
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242 255
Omgevingsdient Noordzeekanaalgebied:
www.meldpuntoverlasttata.nl 
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015 555
of via internet: www.bezoekbas.nl -
www.geluids.net - www.vlieghinder.nl

Overige klachten
Klachten over woonomgeving: 
www.beverwijk.nl/ixi
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Hooglanders: www.ekogron.nl/contact
Zwemwatertelefoon: 0800-9986 734

Diversen
Gemeente Beverwijk en Gebeids-
verbinder Beverwijk-West voor: 
Leebaarheid, Sociale Samenhang en 
Bewonersparticipatie: 256256
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Secretariaat Dorpsraad: 
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
www.dorpsraadwijkaanzee.nl
Spreekuur Sociaal team in de 
Huisartsenpost: elke 3e maandag van 
de maand 10:00-11:30. 
Tel. 0251-508050
info@sociaalteambeverwijk.nl

Juttertjes
Juttertjes mogen maximaal 25 woorden 
bevatten en zijn gratis, een vrijwillige 
bijdrage is welkom. Deze moeten schritelijk 
of digitaal aangeleverd worden via

jutter@live.nl 
Juttertjes zijn niet bedoeld voor commerciële 
doelen of personeelsadvertenties.
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et als in september 1945 roepen 

wij, 80 jaar na dato, de inwoners

op om op 7 september samen de 

bevrijding te vieren

 

“Hé Hilbers, kom je nest uit, de oorlog 

is afgelopen”. Het is 5 mei 1945 als Jan 

Dobber Wijk aan Zee binnen ietst en 

zijn vriend wakker roept. Cees woonde 

buiten de slagboom van de Vesting (het 

huis van de Indiaan). Maar op 5 mei 

was van feest in Wijk aan Zee nog geen 

sprake. Veel evacuees konden niet eens 

hun eigen huis in. Er was veel vernield 

en de mijnen moesten eerst opgeruimd 

worden. Wel kwam er een Canadees op 

de motor naar Wijk aan Zee. Tijdens 

de volksfeesten in september werd de 

bevrijding pas echt gevierd.

De democratie werd hersteld. 

Vergaderen en verenigen mocht weer. 

Bijna iedere straat had zijn eigen club. 

Nog steeds is Wijk aan Zee rijk aan 

verenigingen. Wij telden er 70! 

En daar zijn we trots op, die willen we 

koesteren! Zo ontstond het idee om een 

verenigingenmarkt te organiseren, om 

elkaar (nog) beter te leren kennen, van 

elkaar te leren en elkaar te versterken!  

 

Programma zondag 7 september

Vanaf 11.00 uur zet Vondeloord, 

van Oldenburghweg de hekken open. 

Je wordt ontvangen met koie en thee. 

Hier is het verzamelen voor de optocht 

naar het Julianaplein. Komt allen! 

Gekleed in de kleding van je vereniging, 

feestkleding of verkleed als clown of 

als circusartiest. Je kunt lopend, met 

je versierde step, iets, zeepkist, piere-

machochel, handkar of wagen.

Om 12.00 uur vertrekt de optocht naar 

het Julianaplein.

Route: Meeuwenweg, Stetweg, Relweg, 

Dorpsduinen, Voorstraat, Julianaplein.

We vragen iedereen die dag de vlag uit 

te steken!

13.00 uur Julianaplein.

Opening door de burgemeester. 

Het Dorp speelt de Dorptionale en 

iedereen die dat wil, kan meezingen en/

of spelen. De tekst wordt uitgedeeld.

Simone laat de vredesduiven los. 

Daarna begint het programma van 

zang, dans en muziek.

Op de markt presenteren de verenigin-

gen zich en geven informatie. Er is van 

alles te doen: van schaken, rummikub, 

knutselen, pofertjes bakken, zingen, 

dansen, bellen blazen en in de piste kun 

je onder leiding van een heuse circus-

artiest oefenen voor circusacts.

In de Dorpskerk is een tentoonstelling 

over de Vesting IJmuiden. Vertoning 

van de ilm ‘Vrijheid’, met interviews 

van ouderen, van Jan van der Land in 

de Consistorie.

Welkom in de V-LAB Express!

Bezoek de interactieve tentoonstelling 

in de bus van het V-LAB Express op 

het Julianaplein. De tentoonstelling gaat 

over vrede, vrijheid en burgerschap.

In een democratie hebben mensen 

verschillende meningen, belangen, 

idealen en levensovertuigingen. Dat 

geet soms spanningen en conlicten.

Iedereen wil een veilige plek waar je 

verantwoordelijk wil zijn voor de 

vrijheid van jezelf en anderen. 

Zo’n samenleving vraagt inzet van 

alle mensen, elke dag weer. Er worden 

afspraken, regels en wetten gemaakt 

om vreedzaam samen te leven. Dat lijkt 

allemaal vanzelfsprekend, maar dat is 

het niet. Democratie is mensenwerk en 

moet ontdekt en geoefend worden. 

Dat kan in de V-LAB Express.

 

Rondje Wijk aan Zee

Bij de kraam van het Rondje kun je een 

vragenlijst over democratie invullen. 

Doe je dat goed, dan is hier een prijs te 

verdienen. Je kunt in de truck stappen 

en meerijden naar de Küverbunker. 

Daar word je ontvangen door twee 

Canadese bevrijders. Zij vertellen je er 

alles over.

Om 16.00 uur gaan we opruimen 

om tot slot de dag om 17:00 uur af te 

sluiten met een drankje en hapje in 

Café de Zon.

Vragen? G. Cudovan 06-1084 6289

Dorptionale
Tekst: Kloes, Taekema, Winkel, v.d.Meij

Als de wind waait uit het westen
Dan zitten wij hier goed

Dan voelt elke Wijk aan Zeeër
De zee zit mij in ’t bloed

Wij zijn hier niet met zo velen
Er is plek voor iedereen

Kom bewoners schraap de kelen
Zing dit dorpslied uit uw teen

Wijk aan Zee
Ik heb het altijd zo gevoeld

Wijk aan Zee
Ik weet precies wat je bedoelt

Wijk aan Zee
Een kusje op je eigen smoel

Zie ik jou straks in de hemel?
Mijn Wijk aan Zee

Het mondaine en gekneuter
Gaan hier steevast hand in hand
Kunstenaars en noeste werkers

In dezelfde kroegen klant

Strand nog breder dan je vader
Duinen als een moederborst

In het hart de open weide
Als de zetel voor een vorst

Wijk aan Zee
Ik heb het altijd zo gevoeld

Wijk aan Zee
Ik weet precies wat je bedoelt

Wijk aan Zee
Een kusje op je eigen smoel

Zie ik jou straks in de hemel?
Mijn Wijk aan Zee

youtube.com/watch?v=7l9EE0wzJ

Vrijheidsfeest met optocht, markt, muziek en spel

N
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7/9 – Larry and Steve 16.00-19.00 uur

Larry and Steve, de enige IJmondse country-

blue-jazz band met een basblazer. 

Oude vrienden in een nieuw bandje. 

Marc Kamsma is de gitaar-, banjo- en 

mandoline virtuoos, Milly de Groot zingt de 

sterren van de hemel, Sjanneke van Herpen 

iedelt alles aan elkaar en publiekstrekker

Willem Verhoog blaast de baspartijen op 

zijn tuba. Ze spelen nagelnieuwe oude 

liedjes geschreven door jonge vrouwen en 

oude mannen. Ze zingen over de coyote, de 

vogeltjes en de geit, en natuurlijk over de 

mislukte, te verre, vergeten of wanhopige 

liefde. En wie goed luistert komt er achter 

waarom ze Larry and Steve heten.

14/9 – De Terrasvogels 16.00–19.00 uur

Rob Zwart & Dik Broekman, ja, dat zijn 

De Terrasvogels (voorheen De Gladiolen). 

Ze doen een estafette van eigen nummers en 

terrasmuziek. Een Audio Caleidoscoop van 

West Coast, Country Rock, Sixties, Mersey-

beat, Nederbeat, Close Harmony en meer..., 

alles ter verhoging van het aangenaam 

verpozen op een zondagmiddag aan zee.

21/9 – WaZMank en Vrijuit Zingen

16.00–19.00 uur

De twee beste koren van Wijk aan Zee 

(categorie populaire muziek) komen naar de 

Beach Club. Gemengd koor Vrijuit Zingen 

zingt al ruim 30 jaar Nederlands en Engels 

pop-repertoire. Nog eigenzinniger is het 

12-jarige Gemengd Mannenkoor WaZ-

ManK. Dat koor legt de nadruk op liedjes 

die over hun dorp gaan en heet onder meer 

een zwak voor Armand. De koren zullen 

ook samen wat zingen en deelname door het 

publiek is niet uitgesloten.

28/9 – Bucketlist 16.00–19.00 uur

Na het eerste optreden in Cafe de Zon op 

moederdag  en een geslaagd ‘Jutterspad’, gaat 

Bucketlist hun muzikale zomer afsluiten bij 

Beachclub-Oost! Nadia, Pieter, Jean-Pierre, 

Suus, Jurre en Fons spelen op het strand 

(nou, bijna). Bucketlist, live at Beachclub-

Oost 3. 

Live muziek op de zondagmiddag in Beachclub Oost 3

oedselbank IJmond-Noord biedt 

voedselondersteuning aan gezinnen 

die dat op een bepaald moment in 

hun leven nodig hebben. 

De voedselbank is dringend op zoek naar 

enkele chaufeurs voor versterking van het 

team transport. Sinds kort is er de beschik-

king over een nieuwe elektrische bus. 

Heb je een rijbewijs BE, ben je een enthou-

siaste teamspeler en fysiek in staat kratten 

met voedsel te tillen? Aarzel dan niet en 

neem contact met ons op. Je kunt altijd een 

proefrit maken. De vacaturebeschrijving is 

te vinden op de website: www.voedselban-

kijmond.nl, onder het kopje vacatures. 

Voor meer informatie mail dan naar: 

secretaris@voedelbankijmond.nl.

Met spoed enkele chauffeurs gezocht voor de Voedselbank

V
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Tuinteam Wijk aan Zee
Vrijdag 12 en 26 september

om 10.00 uur verzamelt het Tuinteam 

zich weer bij de Buurtzorg Relweg 11a. 

Voor info: 0251-823414,

Oud papier ophalen
Zaterdag 20 september

haalt SV Wijk aan Zee weer oud papier op.

Met de opbrengst daarvan kunnen 

de groeiende kosten van de vereniging

worden betaald. 

U kunt het ook bij het Doolhof neerzetten.

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 6 september vindt er weer een 

schoonmaakactie van zwerfvuil plaats. 

Om 10.00 uur wordt er gestart vanaf de Spar. 

Gereedschap is aanwezig. In een uur zal 

een zo groot mogelijk gebied van zwerfvuil 

worden ontdaan. Na aloop kan er in 

Café de Zon nog nagepraat worden 

met een gratis drankje.

oor de zomervakantie heet wethou-

der Ali Bal een ochtend meegewerkt 

met het Tuinteam. Hij heet link 

zijn handen uit de mouwen gestoken en 

plaatste onderstaand stukje op zijn social 

media-kanaal. 

he day you plant the seed 

is not the day you eat the fruit

Vanochtend was ik op pad met het Tuin-

team van Wijk aan Zee. Twee keer per 

maand trekt dit enthousiaste team er met 

een bakiets op uit om Wijk aan Zee steeds 

een stukje groener te maken. Het grootste 

project tot nu toe is de prachtige tuin bij 

dorpshuis De Moriaan, maar ook vandaag 

was er weer werk aan de winkel: rond de 

bomen op het Julianaplein.

We hebben daar samen het ongewenste 

kruid weggehaald en nieuw, gewenst kruid 

geplant en gezaaid. Het plein zag er meteen 

al mooier uit. En zoals op mijn toepasselijke 

shirt stond: he day you plant the seed is not 

the day you eat the fruit. Wat we vandaag 

gezaaid hebben, laat straks pas echt zien hoe 

mooi het kan worden!

Ik vind het prachtig om te zien hoe dit 

Tuinteam dit samen doet. Ze verzamelen 

zelf zaden, kweken stekjes op en krijgen 

regelmatig plantjes van buurtbewoners. 

Na het werk sloten we af met een kop koie 

of thee en wensten we elkaar een ijne dag 

toe. Bedankt voor de gastvrijheid en voor 

jullie inzet om Wijk aan Zee steeds een 

stukje groener en mooier te maken!

Oproep Tuinteam

Wij zijn hard op zoek naar extra hulp. 

Het Tuinteam gaat om de week op de 

vrijdagochtend vanaf 10 uur aan de slag. 

Plantenkennis en groene vingers zijn 

absoluut geen vereiste, dat leer je als je bezig 

bent, in ieder geval zijn alle extra handen 

meer dan welkom! Voor meer info: 

maartdekoning@gmail.com 

of bel 0251-823414

V

Versterking voor het Tuinteam
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Nieuwe expositie in de Kop van WaZ - ‘Thuis’

n de maanden september en oktober is 

er een nieuwe expositie te bewonderen in 

de KOP van WaZ (Kunst Ontmoetings 

Plaats van Wijk aan Zee), die wij van harte 

bij u aanbevelen.

Er worden diverse kunstwerken tentoonge-

steld door vijf leden van het Kop-Collectief. 

Op de foto ziet u abeeldingen van het werk 

van de deelnemers: een vogelhuis van foto-

graaf Hans de Bruijn, een zeefdruk van een 

huisje in een huis van Ina Zwart, een sfeer-

volle huiselijke foto van Dré Selling en een 

klein beschermend kunstwerkje van Raga 

Paape. De ondergrond van het ontwerp is 

een mooi schilderij met warme kleuren van 

Hanne Bijl.

Bijzonder is dat elk van de exposanten, 

zonder dat van elkaar te weten, werk hebben 

gemaakt dat verwijst naar bescherming en 

veiligheid, maar misschien is dat ook niet 

zo verwonderlijk. Door alle beelden en 

berichten van wanhoop en verwoesting die 

we dagelijks zien en lezen op tv en in de 

nieuwsbladen, is de betrokkenheid bij wat er 

in de wereld gebeurt groot. Bescherming en 

veiligheid zijn noodzakelijk voor iedereen 

en een oprechte wens van ons allemaal. 

Kunst is een vorm van uiting geven aan dat 

gevoel en een huis is daarvoor een mooi 

symbool. Als titel voor de expositie is 

gekozen voor ‘huis’, omdat dat een nog 

warmer en mooier woord is. 

U bent van harte welkom bij de opening op 

zondag 7 september vanaf 17.00 uur.

De expositie is te zien vanaf donderdag 

4 september t/m maandag 27 oktober. 

Kop van WaZ Voorstraat 56 Wijk aan Zee

I
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Agenda
Maandag 1 september

Café de Zon: Uurtje nelen met Neeltje; 20:00

Woensdag 3 september

De Moriaan: Woensdagmiddagborrel; 16:00

Zaterdag 6 september

Spar: Startpunt zwerfvuil opruimactie; 10:00

Zondag 7 september

Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 10:30

Julianaplein: Bevrijdingsfeest met verenigin-

genmarkt; 13:00-16:00

Beeldenpark Een Zee van Staal: 

Gratis rondleiding; 14:00

Beachclub Oost 3: Larry and Steve; 16:00

Kop van WaZ; opening expo ‘huis’; 17:00

Maandag 8 september

Café de Zon: Filosoische gesprekgroep: 

14:30-16:30

Doolhof: Klaverjassen; 20:00

Dinsdag 9 september

Sportaccomodatie Heliomare: Kijkavond 

sporten voor (ex-)hartpatiënten; 18:30

Woensdag 10 september

De Moriaan: Senioren koieochtend; 10:00

De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20:00

Vrijdag 12 september

Buurtzorg: Start Tuinteam; 10:00

De Moriaan: Seniorenlunch; 12:00

Zaterdag 13 september

Dorpskerk en Sint Odulphuskerk:

Open monumentendag; 10:00-17:00

Zondag 14 september

Dorpsweide: Koferbakmarkt; 8:00-16:00

Julianaplein: Start historische 

dorpswandeling; 13:00-14:30

Radarbunker en Küverbunker: 

Openstelling; 13:00-16:00

Beachclub Oost 3: De Terrasvogels 16:00

Dinsdag 16 september

De Moriaan: Afra’s Senioren Maaltijd; 17:00

Vrijdag 19 september

Café de Zon: Filosoische gesprekgroep: 

14:30-16:30

De Moriaan: Voorronde NK Poker; 19:30

Badgastenkerk: Muriël Bostdorp, piano met 

de schoonheid van melancholie; 20:00

Zaterdag 20 september

SV Wijk aan Zee haalt oud papier op

De Moriaan: Moriaan Darts; 20:00

Zondag 21 september

Kop van WaZ: Workshop Acryl 

“Neuro Art”; 13:30-16:30

Café de Zon: De Zon Stuit in met 

he Dublicators en DJ’s Benji en PumPum 

Ed; 15:00-22:00

Beachclub Oost 3: WaZMank en Vrijuit 

Zingen 16:00-19:00

Maandag 22 september

Doolhof: Klaverjassen; 20:00

Donderdag 25 september

Aloha Beach: Sunset Cinema - A Complete 

Unknown; 20:30

Vrijdag 26 september

Buurtzorg: Start Tuinteam; 10:00

Het Boegbeeld: Karaoke met Crazy Singers; 

21:00

Zondag 28 september

Café de Zon: Expositie Oud Wijk aan Zee in 

3D, schilderijen, oude prenten; 13:00-18:30

Beachclub Oost 3: Bucketlist 16:00-19:00

www.tipwijkaanzee.nl/evenementen Aanmelden van activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
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Dorpskerk
Zondag 7 september 10.00 uur

Voorganger: ds J.M.F. Bellwinkel te Leiden

Zaterdag 20 september 19.00 uur

Oecumenischedienst Vredesweek

in Odulphuskerk

Voorgangers: past K. Kint en ds M. Myburgh

Zondag 21 september 10.00 uur

Voorganger: ds M. Myburgh te Wijk aan Zee

Odulphuskerk
Zondag 7 september 10.00 uur

Startviering met alle koren

Voorganger: pastor N. Smit

Zondag 14 september 9.15 uur

Eucharistieviering met Odulphuskoor

Voorganger: rector de Wit

Zaterdag 20 september 19.00 uur 

Oecumenische viering  Vredesweek

hemakoor o.l.v. Marja Westerbeek

Voorgangers: past K. Kint en ds M. Myburgh

Zondag 28 september 10.00 uur

Gemeenschapsviering met Odulphuskoor

Eigen voorgangers.

Startviering Odulphuskerk
Op zondag 7 september om 10 uur vieren 

we met elkaar de start van een nieuw sei-

zoen. De Startviering “Hem achterna…”, met 

als voorganger pastor Nico Smit, wordt 

opgeluisterd door het hemakoor en het 

Odulphuskoor, begeleid door Piet de Reuver. 

Het Jeugdkoor doet mee aan de Bevrijdings-

optocht in het dorp. Vanwege die optocht is 

er wel koie en koek na de viering achter in 

de kerk, maar geen bijeenkomst in de tuin.

Oecumenisch nieuws
Dinsdag 2 september start de oecumenische 

bijbelkring in de consistorie Dorpskerk. 

Aanvang 19.30 uur. Inleider past. Nico Smit.

20-28 september Vredesweek
Het landelijke  motto van dit jaar is: 

‘Niets doen is geen optie’. Gedurende de 

week wordt een programma van bezin-

ning geboden. De start is op zaterdag 20 

september traditiegetrouw in Wijk  aan 

Zee. Op dinsdag 23 september is er in het 

Gebouw Apostolisch Genootschap, Jean 

Monetstraat 1 Heemskerk een lezing van 

Steven Geldof. Zaterdag 27 september 16.00 

uur afsluiting met een Vredesviering bij de 

Kritische Gemeente Ymond in de Vrijburght, 

Vrijburglaan 2 Heemskerk. Volg voor andere 

activiteiten de plaatselijke media en de web-

sites van de kerkgenootschappen.

insdag 9 september aanvang 18:30 is 

er weer een (kijk-) introductieavond 

voor hartpatiënten.U kunt dan 

de sfeer meemaken hoe hartpatiënten het 

sporten beleven.

Ons motto is: Niets Moet Alles Mag. Het 

sporten is ook niet aan leetijd gebonden.

Tijdens het sporten ziet u hoe de mensen 

weer vertrouwen krijgen in zijn of haar 

lichaam door op hun eigen niveau te spor-

ten dit onder deskundig opgeleide sportlei-

ders. Dit vindt plaats in de sportaccommo-

daties van Heliomare, zowel in de sporthal 

als in het zwembad. Heet u belangstelling 

of vragen bel dan van tevoren even naar het 

secretariaat: 06-15282905 
of mail naar: j.koek@upsmail.nl
of kijk op de website: 

www.hartinbewegingkennemerland.nl

Kijkavond sporten voor (ex-)hartpatiënten

D

nder het genot van een mooie 

nazomer is het comité alweer volop 

bezig met de voorbereidingen van 

de Sinterklaasintocht in Wijk aan Zee. 

De intocht en de voorstellingen voor de 

kinderen zullen dit jaar plaatsvinden op 

zaterdag 22 november. De vrijwilligers 

van het comité verzorgen, naast de Sinter-

klaasintocht, ook dat de Kerstman een rijk 

gevulde fruitmand bezorgd bij de bejaarden 

(80 jaar en ouder), alleenstaanden (70-plus-

sers), langdurig zieken en mensen die het 

afgelopen jaar een zware tegenslag hadden 

te verwerken. Tenslotte leggen wij, namens 

alle dorpsgenoten, tijdens dodenherdenking 

een krans bij het oorlogsmonument. 

Voor de realisatie van deze evenementen 

is uiteraard geld nodig en zoals te doen 

gebruikelijk komen de bekende contact-

personen bij u langs voor een vrijwillige 

bijdrage. Daarnaast delen zij aan de mensen 

met kleine kinderen een kleurplaat uit. 

Om kans te maken op een leuke prijs 

kunnen de kleurplaten worden ingeleverd 

bij de Primera in ons dorp. Onze vrijwilli-

gers kunt u in de maanden september 

en/of oktober aan de deur verwachten. 

Alvast bedankt voor uw gulle giten. 

PS: Van één van onze, dit jaar, ontvallen 

dorpsgenoten mochten wij een leuk bedrag 

ontvangen en willen wij u erop wijzen dat 

een legaat ook een mogelijkheid is om het 

comité inancieel te ondersteunen.

Het Sinterklaas- en Kerstcomité.

Sinterklaas- en Kerstcomité

O

Pokerkampioenschap van Wijk aan Zee
p vrijdag 19 september om 19.30 

uur kunnen alle liehebbers van het 

kaartspel poker zich melden bij De 

Moriaan. Daar zal namelijk het Pokerkamp-

ioenschap van Wijk aan Zee plaatsvinden. 

Deze voorronde van het ONK Poker is 

bedoeld om op een laagdrempelige manier

kennis te maken met het spel en een veilige 

omgeving te bieden voor recreatieve poker-

spelers. Heb je nog nooit eerder meegedaan 

aan een pokertoernooi? Dan mag je zelfs 

gratis meedoen om te kijken of poker ook 

iets voor jou is! Als nieuwe speler kun je 

gratis meespelen bij jouw eerste live- en 

online voorronde van het ONK Poker. 

Bij het aanmaken van een account krijg je 

twee gratis tickets. Eén ticket kun je gebrui-

ken voor een live voorronde in de buurt 

zoals Wijk aan Zee en de andere ticket kan 

ingezet worden voor een online toernooi. 

De winnaar van de voorronde ontvangt een 

bokaal en de titel ‘Pokerkampioen van Wijk 

aan Zee’. Daarnaast kwaliiceert diegene 

zich voor de landelijke inale van het ONK 

Poker. Ook in de inale valt er enkel een 

grote trofee te winnen. De winnaar van 

vorig jaar is echter wel (samen met een 

andere inalist) benaderd voor een sponsor-

deal. Dankzij deze sponsor mocht hij afgelo-

pen zomer als echte pro gaan pokeren in 

Las Vegas en wist ruim €10.000 te winnen!

Het voelt voor de deelnemers die ieder jaar 

aan het ONK Poker meedoen dan ook echt 

als het bedrijven van sport en daar halen ze 

ontzettend veel plezier uit. Het feit dat poker 

ook een kans-element bevat, maakt het spel 

volgens de organisatoren alleen maar leuker. 

Dat betekent dat iemand die voor het eerst 

meedoet met een beetje geluk ook kan win-

nen. Dit maakt het nog laagdrempeliger om 

eens kennis te komen maken met het spel. 

Deelname kost €13,50 bij online aanmelding 

via: www.onkpoker.nl/inschrijven. 

O




