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orpsgenote Manon Poliste gaat met 
Pinksteren (van 7 tot en met 9 juni) 
meedoen aan de Roparun 2025. 

Zo wil ze geld bijeen lopen dat gedoneerd 
wordt aan mensen met kanker, zodat hun 
leven – voor zover mogelijk – draaglijker kan 
worden gemaakt. Het motto van de loop is
‘leven toevoegen aan de dagen, waar vaak 
geen dagen meer kunnen worden toegevoegd 
aan het leven’. Manon hoopt op zoveel moge-
lijk steun voor deze palliatieve kankerzorg.

In de klassieke vorm ging de Roparun als 
estafette van Rotterdam naar Parijs (586 
kilometer). Manon doet mee aan een Neder-
landse route met dezelfde lengte, die begint 
in Enschede en via Drenthe en Winterswijk 
naar Rotterdam voert, waar op de Coolsin-
gel de finish wacht. Manon (30) heeft enorm 
veel zin in het evenement. Ze is onderdeel 
van Team Bollenstreek. ,,Dat bestaat uit twee 
groepjes van vier lopers. Met een groepje 
van vier loop je als het ware een estafette. 
Een loper rent steeds 1,6 kilometer. 
Deze vier maken zo met elkaar twee uur vol 
en dan komt het tweede viertal. Er fietsen 
steeds twee mensen mee, maar er zijn ook 
masseurs, artsen, mensen voor de logistiek, 
mensen die de busjes rijden, de bedden 
alvast klaar maken waarin de lopers kunnen 
rusten. Het is dus een hele operatie en hard 
werken voor iedereen.” De loop zal van 
start tot finish ongeveer tweeënhalve dag (!) 
duren: ,,Inderdaad: lopen, nauwelijks slapen, 
geïmproviseerd eten en drinken. 
Het zal zwaar zijn. Maar mijn persoonlijke 
opvatting is: me inzetten is het minste wat ik 
kan doen. Mijn pijn verhoudt zich in geen 
enkel opzicht tot wat mensen doormaken 
die strijden tegen kanker.”

Sollicatie
Manon kwam in het Team Bollenstreek 
terecht via een sollicitatie: ,,Ja, ze hadden 
een vacature verspreid. Ik kende daar wel 
iemand via mijn vrijwilligerswerk voor de 
stichting Running Blind. Dus ik dacht nou, 
waarom niet nu? Ik wilde ooit op een andere 
manier een steentje bijdragen aan de maat-
schappij. Dus zag ik dit als kans. We kennen 
allemaal wel iemand die strijd tegen kanker 
of hebben allemaal wel iemand verloren. 
Dus hoe mooi is het om dan iets waardevols 
te geven? Toen Manon 14 was kreeg haar 
vader het advies van de huisarts om meer te 
gaan bewegen. Hij adviseerde een ‘start and 

run’ groepje: ,,Ik liep er met de stopwatch 
naast. Het doel was vijf kilometer maar papa 
ging al gauw door tot tien en daarna ook 
een halve marathon. Ik heb me toen ook 
aangesloten bij AV Dem in Beverwijk. 
En aan allerlei lopen meegedaan, tot de 
marathon aan toe. Inmiddels heet deze 
loopgroep Code Geel en is het geen officieel 
onderdeel meer van Dem.” 

Manon vindt in het lopen uitdagingen die 
aansluiten bij haar wens diep te gaan en 
grenzen te verleggen: ,,Het is ook fijn om 
via dat lopen plezier met anderen te hebben. 
Bij Team Bollenstreek werkt het als een 
soort familie. We zijn al maanden bezig 
met allerlei extra activiteiten om geld in 
te zamelen. We deden een eigen hardloop-
evenement, stonden op een kerstmarkt. 
We zien elkaar regelmatig en groeien zo naar 
de echte run die van zaterdag 7 tot en met 
maandag 9 juni is. Tussen de bedrijven door 
is het gewoon heel gezellig met elkaar. 
We doen ook nog een testloop van een dag. 
Om zo te ervaren hoe het straks zal gaan.”
Tot die tijd staat bij Manon haar hele loop-
voorbereiding in het teken van de Roparun: 
,,Daar wil ik pieken.” Manon biedt iedereen 
de gelegenheid om haar en daarmee de 
Stichting Roparun te sponsoren. Dat kan 
door naar de onderstaande link te gaan.
Daarmee krijg je toegang tot de persoonlijke 
pagina van Manon op de site van Stichting 
Roparun. En daar vind je de doneerknop.

roparun.nl/fundraisers/manon-poliste

Tekst: Ab Winkel/Foto: aangeleverd.

Manon zamelt al hardlopend
geld in voor strijd tegen kanker
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Colin Vlaar wandelt naar 
Santiago de Compostella

orpsgenoot Colin Vlaar (33 jaar) is 
op weg naar Santiago de Compostel-
la in Noord-Spanje. Zijn tocht gaat 

naar verwachting zo’n honderd wandeldagen 
duren. Bij het verschijnen van deze Jutter 
heeft Colin er dus al een lekker stukkie opzit-
ten, want hij vertrok op 2 april.

Drie minuten na vertrek vanaf zijn huis, 
arriveerde Colin bij de Odulphuskerk voor 
de eerste stop. Daar was dorpsgenoot Peter 
Heine zo vriendelijk om Colins stempel-
kaart van de eerste stempel te voorzien. 
Dat gebeurde met een stempel die voor 
dit doel, volgens Peter, ruim twintig jaar 
geleden voor het laatst is gebruikt. 
Colin volgt de officiële pelgrimsroute naar 
Santiago (Sint Jacob), de beschermheilige 
van Spanje. De tocht komt ongeveer neer 
op 2400 te wandelen kilometers.,,Ik kom 
van origine uit Heerhugowaard. Toen ik 17 
was, leerde ik surfen en kwam daardoor in 
contact met Emiel Tromp die bij Timboek-
toe werkte. Ik heb daar ook gewerkt. Ik ben 
toen in Beverwijk gaan wonen. Later had 
ik een skatecafé in Amsterdam en toen ik 
daarmee stopte deed ik timmerwerk voor 
een brouwerij. Dat is recent gestopt en 
omdat ik ZZP’er ben, leek het me nu een 
goede situatie om te gaan lopen.” 

Colin, die als hobby drumt bij punkband 
Fuckfuckfuck uit Amsterdam, woont 
inmiddels bijna drie jaar in zijn huis aan 
de Relweg. Colin heeft geen bijzonder 
motief om te gaan lopen: ,,Ik vind wandelen 
gewoon fijn. Een vriend van me die ook 
graag wandelt, liep deze tocht vorig jaar. 
Die was er enorm enthousiast over. 
Dat heeft mij wel geraakt. Ik zal mezelf 
overigens wel tegenkomen, hoor. 
Maar daar kijk ik ook wel naar uit. Ik heb 
overal gelezen dat talloze wandelaars deze 
route hebben gelopen. Een deel van hen 
biedt nu accommodatie aan langs de route. 
Maar ik heb ook een tentje en een matje in 
mijn rugzak. Ik hoop lekker vaak buiten te 
kunnen slapen. Anders wordt het ook wel 
erg duur.” De echte deadline van Colin ligt 
op 2 augustus. ,,Honderd dagen wandelen 
moet dus goed te doen zijn. Misschien ben 
ik in minder dagen terug, misschien worden 
het er meer. Maar dat maakt dan niet zo veel 
uit. Ik kan in elk geval nog een deel van de 
zomer in Wijk aan Zee zijn, want daar heb 
ik enorm veel zin in.”

Als wandelaar en surfliefhebber is Colin 
verknocht geraakt aan Wijk aan Zee: 
,,Je loopt hier zo de duinen in en wandelt 
overal naar toe. En in het dorp en op het 
strand ken ik inmiddels veel mensen. Er is 
een stel dat bij Aloha werkt dat in de peri-
ode dat ik weg ben in mijn huis gaat wonen. 
Het komt dus allemaal supergoed uit.”

Overigens is het waarschijnlijk dat Colin na 
Santiago nog een stukje (ongeveer 80 km) 
doorloopt. ,,Ik wil nog graag naar Finisterre.
Dat vind ik zo mooi, de kust daar is schit-
terend. Dat wil ik graag lopend doen. 
En er is onderweg naar Santiago ook een 
deel in Spanje dat je de tocht langs de kust 
kunt lopen. Maar dat gebied ken ik al van 
het surfen. Dus ik kies nu bewust voor de 
bergen. Langs Pamplona en Burgos. Dat 
lijkt me schitterend.” De Wijk aan Zeeër 
verwacht onderweg vanzelf ‘wandelbenen’ 
te krijgen: ,,Echt voorbereiden is lastig. 
Mijn conditie is goed en ik heb regelmatig 
flinke afstanden gelopen. Maar dan was het 
meestal zo dat je de dag daarna niets hoefde 
te doen. En zonder bagage. Dat maakt het 
nu wel anders, maar het komt vast goed.”

Of het ook daadwerkelijk goed komt, zal 
de redactie van De Jutter laten weten. In de 
komende edities zullen we een update geven 
van de belevenissen van Colin Vlaar.

Tekst en foto: Ab Winkel.
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Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: 023-515 9500
Reddingsbrigade Wijk aan Zee: 374345
KNRM reddingstation Wijk aan Zee
Relweg 70 1949 Wijk aan Zee - 374412
Dierenambulance: 215454

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976
info@fysiowijkaanzee.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958 000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieuklachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond: 
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242 255
Omgevingsdient Noordzeekanaalgebied:
www.meldpuntoverlasttata.nl 
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015 555
of via internet: www.bezoekbas.nl -
www.geluids.net - www.vlieghinder.nl

Overige klachten
Klachten over woonomgeving: 
www.beverwijk.nl/fixi
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Hooglanders: www.ekogron.nl/contact
Zwemwatertelefoon: 0800-9986 734

Diversen
Gemeente Beverwijk en Gebeids-
verbinder Beverwijk-West voor: 
Leefbaarheid, Sociale Samenhang en 
Bewonersparticipatie: 256256
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Secretariaat Dorpsraad: 
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
www.dorpsraadwijkaanzee.nl
Spreekuur Sociaal team in de 
Huisartsenpost: elke 3e maandag van 
de maand 10:00-11:30. 
Tel. 0251-508050
info@sociaalteambeverwijk.nl

Juttertjes
Juttertjes mogen maximaal 25 woorden 
bevatten en zijn gratis, een vrijwillige 
bijdrage is welkom. Deze moeten schriftelijk 
of digitaal aangeleverd worden via

jutter@live.nl 
Juttertjes zijn niet bedoeld voor commerciële 
doelen of personeelsadvertenties.
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orpsgenote Tineke de Jong (44) 
bracht recent een uiterst fraai,rauw 
en indringend boek op de markt. 

Het is de weerslag van een leven dat tot nu 
toe net zo fraai, rauw en indringend is. 
Het bestaat uit een autobiografie, waarin 
haar zoon Lou (11 jaar) centraal staat. En, 
als je het boek omdraait, uit een ‘zelfzorgboek’ 
waarin ze inspiratie biedt om tegenslag het 
hoofd te bieden.

Tineke woont sinds 2023 in Wijk aan Zee. 
Haar zoon Lou is een kind met extra zorg. 
,,Lou gaat in Heemskerk naar de school 
van Heliomare. Ik heb toen met een passer 
een cirkel van 20 minuten reistijd om dat 
punt heen getrokken. En de meest geschikte 
woonplek die aan mijn voorwaarden vol-
deed was Wijk aan Zee. Vooral ook vanwege 
de absolute voorkeur om dicht bij zee te 
wonen. Ja, en toen dit huis beschikbaar 
kwam wist ik direct: dit is ons huis. 
We voelen ons ook zeer thuis en welkom.”
Tinekes zoon Lou heeft de zeldzame 
GNA01-afwijking. Ze schrijft daar over: 
,,Daar zijn wereldwijd 200 kinderen mee 
geboren, van wie acht in Nederland. 
Je wordt nog makkelijker miljardair dan dat 
je met deze afwijking wordt geboren. 
Eén van deze kinderen is in mijn schoot 
gevallen, in een éénoudergezin met een 
breed liefdesnetwerk van de meest fantasti-
sche mensen. Maar ik kreeg hem wél alleen. 
Negen maanden na zijn geboorte doken 
mijn familie, vrienden en ik de ziekenhuizen
in. Samen de wildernis in.”

Lift
Lou en Tineke haalden eind 2023 de lokale 
kranten nadat vrienden een succesvolle 
crowdfunding opzetten. Doel was om, met 
onder meer een lift, het huis voor Lou en 
Tineke geschikt voor hun omstandigheden 
te maken. Tineke werkte zeven jaar lang aan 
het boek dat haar leven op een rijtje zet. 
Het is een aangrijpend en mooi beschreven 
verhaal. De eerste oplage is verkocht: ,,En 
de tweede is net gearriveerd. Ik heb er mee 
op de gehandicaptenbeurs gestaan, mocht 
inmiddels lezingen verzorgen en was te gast 
in een Rotterdamse boekhandel.” Naast het 
autobiografische deel is het boek, als je het 
omdraait, een zelfzorgboek: ,,Het biedt tips 
en tricks en inzichten. De hoofdvraag die 
ik stel is: ‘hoe wordt je weer gelukkig in een 
leven waar je niet voor hebt gekozen?’ 
Het zal niet alleen ouders met extra-zorg-

behoevende kinderen aanspreken. Maar ook 
mensen die om moeten zien te gaan met 
scheiding, het op de fles gaan van je eigen 
zaak of het verlies van een familielid. Het 
antwoord heeft te maken met veerkracht.
En die komt altijd voort uit een bron van 
liefde en niet uit een bron van angst.”

Foundation
‘MamaLou’ maakte kennis met de ouders 
van de andere zeven Nederlandse kinderen 
met GNA01: ,,Ook met de moeder van 
een tweeling met de ziekte. Toevallig heet 
één van deze meisjes ook Lou. Ik leerde ze 
negen jaar geleden kennen, onze kinderen 
waren toen 2 en 1. Die moeder voelt voor 
mij als een zus. We hebben ons de vraag 
gesteld hoe we met de omstandigheden van 
ons leven om moeten gaan. Hoe worden wij 
ooit weer gelukkig. Ik moest wennen aan 
de immobiliteit van Lou, maar ook aan het 
gegeven dat ik nooit een gesprek met hem 
zou kunnen voeren. We probeerden het 
maar te zien als een omgekeerde jackpot. 
We hebben de UP foundation opgezet. 
Bedoeld om ouders met elkaar te verbinden,
ze te laten ontspannen en om elkaar te 
inspireren. We hebben inmiddels tientallen
events georganiseerd. We hebben 300 ou-
ders in ons netwerk. Het helpt om de 
zorg thuis een beetje aan te kunnen en je 
schouders recht te houden in het leven.” 
Lou is volgens Tineke niet zielig: ,,Het is een 

goedlachse, blije en gelukkige jongen. Hij 
kan niet praten en heeft een stemcomputer. 
Hij is wel intelligent. Hij begrijpt alles en 
houdt ontzettend van grappen en van het 
leven. Hij kan emoties uiten. Ik heb geleerd 
niet vanuit problemen met Lou om te gaan. 
Ik weet nu dat ik een heel gelukkig kind heb.
Ik vond het heel lastig om hier doorheen 
te gaan. Hij is in zijn vorm zoals hij door 
de wereld gaat een gelukkig persoon. 
Ik ben naar hém gaan kijken en hij is eigen-
lijk mijn spirituele begeleider. Ik begeleid 
hem lichamelijk en hij mij geestelijk. 
Er wordt je aangeleerd dat het hebben van 
een kind in een rolstoel problematisch is. 
Ik moest mijn idee van hoe ik zijn leven zou 
willen zien loslaten. Ik moest mee naar zijn 
leven zoals het is. Meer in het nu kijken. 
Er is geen andere manier.”

Het boek MamaLou/Me Movement is luxe 
uitgegeven, Het bevat veel foto’s, illustraties
maar ook qr-codes waarmee je kunt door-
klikken naar muziek, doorleesmogelijk-
heden en andere relevante zaken. Het ligt te 
koop bij Primera aan het Julianaplein en bij 
de Kop van WaZ. Ook te koop via 

www.me-Movement.com/me-book
Wijk aan Zeese bestellers betalen geen 
bezorgkosten, Tineke komt het persoonlijk 
afleveren.

Tekst: Ab Winkel/Foto: aangeleverd.

Wijk aan Zeese MamaLou schrijft schitterend boek
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Oud papier ophalen
Zaterdag 24 mei

haalt SV Wijk aan Zee weer oud papier op.
Met de opbrengst daarvan kunnen 

de groeiende kosten van de vereniging
worden betaald. 

U kunt het ook bij het Doolhof neerzetten.

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 3 mei vindt er weer een 

schoonmaakactie van zwerfvuil plaats. 
Om 10.00 uur wordt er gestart vanaf de Spar. 

Gereedschap is aanwezig. In een uur zal 
een zo groot mogelijk gebied van zwerfvuil 

worden ontdaan. Na afloop kan er in 
Café de Zon nog nagepraat worden 

met een gratis drankje.

Tuinteam Wijk aan Zee
Vrijdag 9 en 23 mei

om 10.00 uur verzamelt het Tuinteam 
zich weer bij de Buurtzorg Relweg 11a. 

Voor info: 0251-823414,
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Creativiteit
Uiteindelijk komt het steeds neer op haar 
kunstenaarschap, haar creativiteit. Dat komt 
steeds weer terug. Ze wil haar beroep maken 
van kunstenaar zijn. “Er zijn ook mensen 
die tegen me zeggen dat ik daarmee mijn 
geld niet zal kunnen verdienen. Maar daar 
ben ik niet zo van overtuigd. Ik denk dat het 
mogelijk moet zijn een naam op te bouwen 
en voldoende te verdienen om van te leven. 
Dat is mijn droom”. Ze heeft er wel moeite 
mee zichzelf te promoten. Ze denkt niet 
echt na als ze gaat creëren. Ze heeft een 
obsessie met horror. Dat was ook een inspi-
ratie bij het werk dat ze maakte voor ‘Ezels 
en Kwasten’ 2 jaar geleden. Het thema was 
toen ‘planten’. In haar werk lag er in een bos 
een dood lichaam dat vergeten was. 
“Hoe zou een lichaam eruit zien dat al 
gedeeltelijk is opgenomen door de aarde? 
Ik  leg een link tussen bepaalde dingen en 
dat wordt dan een kunstwerk”. Het werk is 
verkocht op de veiling. 

“Ik werk met gouache, lino sneden en acryl-
verf. Het kan van alles worden. Thuis heb 
ik een atelier gemaakt en als de inspiratie er 
is kan ik direct aan het werk. Als het er niet 
is ga ik iets anders doen. Het lukt soms niet 
een idee dat ik heb over te krijgen op papier. 
Een andere keer komt een idee heel snel 
en spontaan. Dan denk ik ‘ah, dat is leuk’. 
Dan ga ik het meteen proberen, of ik maak 
direct een schets om het later uit te werken. 
Of ik begin gewoon met schetsen, ik denk 
er niet teveel over na. Ik begin met een paar 
vormpjes. Soms werk ik zonder idee en dan 

ontstaat er ineens een beeld”. Ze gaat ook 
wel direct schilderen. Ze wil de vrijheid 
hebben om te kunnen maken wat ze wil. 
Dat is wat haar betreft aan geen enkele 
geldende regel gebonden. Ze luistert naar 
metal, dark wave en punk. Ze heeft van 
kleins af aan muziek meegekregen. 
Haar vader zat in een band en haar moeder 
luisterde naar meer alternatieve muziek 
zoals ska. Muziek beïnvloedt haar uiterlijk 
en haar kunst. Ze luistert veel naar FKA 
Twigs op dit moment. Die is experimenteel 
met muziek. 

Toekomst
Noëlla is niet zo’n stadsmens. Ze vindt rust 
fijn en ze houdt ervan te weten met wie ze 
woont. Daarom is ze op haar plaats in een 
dorpsgemeenschap zoals Wijk aan Zee. 
Connectie met mensen is belangrijk voor 
haar. Het liefst zou ze in een bos wonen. 
Een mooi stuk land waar ze woont, haar 
kunst kan maken in een apart atelier, ze haar 
eigen fantasie wereld kan creëren. Heerlijk 
lijkt haar dat. Ook graag een moestuin met 
groente en fruit zodat ze zelfvoorzienend 
kan zijn. Daar mag iemand bij met wie ze 
een relatie heeft, iemand met wie ze alles 
kan delen. Samen leuke dingen kan doen. 
Maar ook ieder een eigen leven, ook weer 
niet alles samen. Het is een mooie mix als 
ze af en toe wat werkt, kinderen en volwas-
senen lesgeeft in Beverwijk, rustig woont en 
haar kunst kan maken. Dan is het goed. 

Tekst: Henriette Borjeson.
Foto: Saskia Dommisse.

OVER LEVEN         met Noëlla Scholsberg
Dagelijks Leven

inds eind december 2024 woont Noëlla 
in Wijk aan Zee. Ze heeft er een eigen, 
creatieve plek van gemaakt waar ze 

zich volkomen thuis voelt. Op deze plek kan 
ze zich goed ontspannen. 

Ze is 30 jaar geleden geboren in Amsterdam. 
Daarna woonde ze in Beverwijk.
Haar moeder is ook kunstenares, haar vader 
heeft een sportschool in Beverwijk en ze 
heeft nog een tweeling broer. Ze spreekt 
haar moeder elke dag. Dat is belangrijk 
voor haar omdat ze werkelijk alles met 
haar moeder kan bespreken. 

Qua werk heeft ze van alles geprobeerd 
tot nu toe. Ze heeft bij de Toneelschuur in 
Haarlem gewerkt, kinderen les gegeven, een 
tijdje op de kermis gewerkt bij een klein 
draaimolentje voor kinderen. Ze zoekt naar 
een combinatie van geld verdienen en kunst 
maken. Ze heeft een fijne vriendengroep 
bestaande uit allerlei verschillende mensen, 
van een filosoof tot andere kunstenaars. 
Er kan onderling overal over gepraat wor-
den. Ze is lid van het collectief  van de Kop 
van WaZ hier in Wijk aan Zee en ze gaat 
ook als vrijwilliger meewerken op de nieuwe 
locatie. 

School
Van kleins af aan tekent Noëlla al. Daar was 
ze goed in. Dat was anders met leren want 
ze lette niet echt op. Het ging dan ook met 
sommige vakken niet goed. Uiteindelijk is ze 
van de basisschool naar kader gegaan op het 
Clusius College in Castricum. De planten 
daar vond ze helemaal geweldig. Dat heeft 
ze twee jaar gedaan. Daarna naar Haarlem 
naar een school voor grafische vormgeving. 
Dat was weer iets heel anders. Ze maakte 
daar meer creatieve dingen zoals websites 
en prints voor magazines. Ze heeft er een 
diploma gehaald. Toen is ze art & design 
gaan doen. Daarna fotografie. Bij beide 
opleidingen lukte het creatieve gedeelte 
wel, maar de leervakken niet. Dus dat heeft 
ze moeten opgeven. Eerst kostte haar dat 
moeite maar uiteindelijk heeft ze geaccep-
teerd dat ze het anders zal moeten doen. 
Vanaf dat moment is ze workshops gaan 
volgen in tekenen en schilderen. Daarna 
ging ze richting IT, weer iets anders. Ze heeft 
leren programmeren bij de Winc Academy. 
Daar kon ze haar creativiteit kwijt in het 
ontwerpen van websites. 

S
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e bevrijders reden op 8 mei 1945 
Beverwijk in. Er kwam een 
Canadees op een motor naar 

Wijk aan Zee. Later nog een enkele jeep.

Op 5 mei viel er in Wijk aan Zee niet veel te 
vieren. De meeste inwoners waren immers 
geëvacueerd. De Duitsers waren vertrokken 
met achterlating van een heleboel rotzooi.
Dook Ypma was bij de Binnenlandse Strijd-
krachten en stond als wacht bij de slagboom 
aan de ingang van het dorp. Hij moest 
iedereen tegenhouden die naar huis terug 
wilde. De mijnen moesten eerst opgeruimd 
worden. Ook in de huizen kon nog munitie 
liggen.

De evacués mochten pas in de loop van
juni naar huis terugkeren. Daar vonden 
velen een vernield of al bewoond huis. 
Sommige huizen waren als kolenopslag-
plaats of paardenstal gebruikt. Veel reden 
om te feesten was er niet. Er moest eerst 
hard gewerkt worden! Pas in september 

werd het Bevrijdingsfeest gevierd met 
een verklede optocht van praalwagens met 
spelletjes, muziek en dansen. Het verbod 
van vergadering en vereniging was 
opgeheven. Dus veel verenigingen maakten 

hier een nieuwe start. Dus.... noteer vast: 
zondag 7 september.

Ideeën of wil je meepraten?
Geef je op bij Greet Cudovan 

06-1084 6289

D
Vooraankondiging - 80 Jaar bevrijding

Wijk aan Zee viert feest op 7 september

olven, opspattend water, de adrena-
line giert door je lijf. Als je altijd al 
eens in de schoenen van een redder 

op zee hebt willen staan, is dit je kans. 

Op 10 mei houdt de KNRM een open dag. 
Van 10.00 uur tot 16.00 uur ben je die dag 
welkom in het Boothuis aan de Relweg. 
En kun je onder andere met de reddingboot 
een stukje meevaren op zee, vertelt KNRM 
vrijwilliger in Wijk aan Zee Jeroen van 
Gerven. “Dan moet je wel donateur worden, 
maar dat kan al voor drie euro.”

De open dag is een landelijke aangelegen-
heid en op alle stations zijn er tal van 
activiteiten. Naast het meevaren op de 
reddingboot staat in Wijk aan Zee de 
dierenambulance er met informatie. 
“Zij leggen bijvoorbeeld uit wat je moet 
doen als je een zeehond ziet”, zegt Jeroen. 
“Of wat er gebeurt als er een huisdier in 
nood is.” Jeroen heeft daar zelf ervaring 
mee. In februari van dit jaar sprong er een 
hondje over de muur van de pier in de 
ijskoude zee. Dat haalde het landelijke 
nieuws. Jeroen was bij de hulpactie betrok-
ken. “Ik heb het hondje gereanimeerd. 
Bij dit soort dingen schieten we ook te hulp, 

we redden mens en dier. Dieren dragen we 
over aan de dierenambulance. Het hondje 
kwam uiteindelijk wel bij, maar de schade 
was te groot. Hij moest uiteindelijk worden 
ingeslapen.”

Hulpdiensten als de brandweer en politie 
zijn ook aanwezig tijdens de Redding-

bootdag. Met de brandweer kun je (nep)
brandjes blussen. En de politie komt met 
een 4x4 en een interventievoertuig waar je 
in kunt zitten. “En voor de kinderen is er 
ook nog een springkussen”, aldus Jeroen. 
“Het wordt een dag vol actie, genoeg 
te doen, dus blok die agenda en kom 
gezellig langs.”

G
Open dag bij de KNRM: vaar mee op de reddingboot
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Hi, een vrije dag vandaag?
–Hahaha, ik buit mijn vroegpensioen 
helemaal uit, heerlijk geen verplichtingen 
meer, al heb ik het nu wel drukker dan in 
mijn werkzame leven.
Dat hoor ik wel vaker, voordat je het weet 
zit je in allerlei clubjes en is het over met je 
vrijheid.
–Maar daar krijg je anders een hoop 
waardering voor terug en daar gaat het 
tenslotte om, iets nuttigs terug te doen voor 
de samenleving.
Nou ik houd de boot zoveel mogelijk af, 
deze jongen heeft de rest van zijn leven 
vakantie.
–Nou vriend, dan is iedereen jou op een 
gegeven moment lang en breed vergeten en 
komt er niemand op je begrafenis.
Prima, dan kan ik mijn begrafenisverzeke-
ring opzeggen, gooi mij maar van de pier af.
–Dan kan ik niet, want dan heb ik een 
afspraak. Maar even serieus, onze vrijheid 
is geen vanzelfsprekendheid, kijk eens wat 
er in de wereld gebeurt. We leven al 80 jaar 
in vrijheid, dat moet gekoesterd worden. 
Volgende week wordt daar in het dorp 
uitgebreid stil bij gestaan, er is zelfs een 
thema ‘De oorlogsjaren in Wijk aan Zee’.
Dat vind ik wel interessant, kijken of mijn 
grootvader wordt genoemd, die was verzets-
held.
–Van het niveau Do ist der Pferdebahnhof 

zeker…
Maak hem maar belachelijk, dank zij hem 
kun jij vrijwilligerswerk doen en heb ik 
vakantie. Zelf doe ik trouwens ook aan 
preactief verzet. Mijn tuin is zo wild dat 
je er makkelijk drie Engelse piloten in kan 
verstoppen. Zo opa zo kleinzoon…
–Maar  heeft onze vrijheid dan helemaal 
geen betekenis voor jou?
Zeker wel, vrijheid is voor mij met een 
Albert Heijn tas de Spar binnenlopen.
–Laat Martin het maar niet merken, o nee, 
die geniet van zijn vrijheid.
Precies, net als ik. Wat ik ook zeer waardeer 
is de vrijheid om de firma Grapendaal te 
laten voorrijden om mijn huis een goede 
reinigingsbeurt te geven op kosten van onze 
grote buurman.
–Leve onze verworven rechten!
Winterzwemmen in Wijk aan Zee, ik ben 
helemaal in Nol!
–Brrr, mij niet gezien, bij mij brandt de 
kachel nog. Had je nog meer?
Wat te denken van een volgetankte 
Mercedes?
–Wat nou jij in een ouwelullenbak, jij krijgt 
al heimwee als je onder het eerste viaduct 
door rijdt!
Dat is waar, maar dit is natuurlijk bij wijze 
van spreken. Deze quote is overigens niet 
van mij, maar van Herman van Loenhout.
–Herman who?

Van Loenhout, beter bekend als Armand, 
Wazmank zingt een aantal liedjes van hem.
–Wazmank?
Djezes, onder welke steen heb jij het 
afgelopen decennium geleefd, het Wijk 
aan Zees Mannenkoor!
–Er begint mij iets te dagen, is dat niet die 
club waar je geen auditie voor hoeft te doen?
Inderdaad, het koor staat ook wel bekend als 
het Wijk aan Zeese raketschild. Wanneer zij 
gaan zingen trekken de Russen zich geheid 
rennend terug!
–De Navo is gered!
Nog even wat anders, het kan je niet 
ontgaan zijn dat er maar weer eens kabels 
door het dorp getrokken zijn.
–Ja, dat is mij ook opgevallen. Rood, groen, 
oranje, what’s next? Ze hadden beter wat 
regenboogvlaggen op kunnen hangen, had 
ons heel wat graafwerk en stratenmaken 
voor beginners bespaard!
Wij hebben de vrijheid genomen om die 
glasvezels buiten de deur te houden, volgens 
mij zijn wij niet de enige. Over vlaggen 
gesproken, heb jij die vlag gezien met 
Beverwijk 750 jaar marktrechten?
–Zeker! A) wat een uitsloverij! B) boeiend! 
en C) wat moeten wij daarmee? Moeten wij 
nu ook vlaggen gaan ophangen met 13 jaar 
Smaakmarktrechten?
Goed idee, ik zal Aart Hiemstra erover 
bellen!

Trioloog
Over vrijheid gesproken

oe nietig persoonlijk ongemak 
soms ook mag lijken in vergelij-
king met catastrofen en trage-

dies in het wereldnieuws, dat is het niet, 
dat is het niet. 

Erica de Roever, echtgenote van Bert 
Kisjes, schrijfster van korte verhalen in 
De Jutter, zei hierover destijds al zoiets 
als: “Een aardbeving in een ander land, 
een overstroming, een hongersnood 
geeft immens veel leed, maar als jij bij 
het timmeren met de hamer één keer op 
je duim slaat, dan doet het meer zeer.”

Een paar jaar terug plaatste Tata Steel 
een aantal stalen zitbankjes op geschikte 
uitkijkplekken en rustpunten in het 
duingebied aan de zuidkant van het 
dorp. De bankjes werden al snel popu-

lair en veel bezeten. Eén zo’n bankje dat 
verdween en eerst werd aangenomen 
dat het was gestolen. Maar het werd 
door wandelaars even verderop in een 
dalletje weer teruggevonden. 

Naar verluidt hebben vervolgens een 
paar handige mensen vanuit persoonlijk 
initiatief het bankje weer vastgeschroefd 
op de plek waar het thuishoort. 

Hierover zouden volgens een wandelaar 
berichten op Prikbord Wijk aan Zee 
zijn geweest. 

Weer iets later meldt Alie van Amers-
foort met bedroefde stem en licht 
wanhopige armbewegingen aan 
De Jutter dat het bankje wederom van 
de staplek is verwijderd. Alie wandelt 

veel in en om Wijk aan Zee, samen met 
haar hond Robbie die vorig jaar door 
Dik Broekman is beschreven in 
De Jutter - rubriek Honderduit. 

Alie mist het bankje en niet alleen zij. 
Want regelmatig gaat zij samen met 
buurtgenoten en mede-hondenbaasjes 
Lucy, Debora en Ronald wandelen in 
het Gaasterbos en dan rusten zij altijd 
even uit op het bankje dat nu dus 
ontbreekt. 

Heb je een vraag of een idee of een 
suggestie over dit onderwerp? 
Dan zou je even kunnen aankloppen bij 
informatieloket ‘Tata Steel in de buurt’ 
op de Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee. 

Tekst: JP van der Meij.

Geliefd bankje niet gestolen wel verdwenen
weer verschenen en ging weer henen

H
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ie een rondje gaat wandelen in 
het Gaasterbos met name in 
de buurt van de grote vijver, 

loopt kans om ze op onverwachte plekken te 
ontwaren: kunstige knoesten. Bomen die zo 
gevormd zijn dat je er een gezicht in kunt 
zien, zijn in de natuur geen uitzondering. 

Zijn deze houten koppen een creatie van 
de natuur? Is dit het werk van een vaardige 
houtbewerker? Een naambordje staat er niet 
bij en het is een kenmerk van de natuur dat 
zij nooit een bordje plaatst met: “dit heb IK 
gemaakt.”

Moet je kijken, moet je kijken wat mooi
 Wijk aan Zeeër Peter van Hal kuiert met 
zijn hondje langs de vijver en zegt: “Zo zie 
je maar dat je dus van bomen die omgeval-
len zijn natuurlijk ook een kunstwerk kan 
maken in het bos. Ik vind het geweldig 

mooi wat degene die het gemaakt heeft 
doet.” Peter maakt ondertussen een foto van 
een houten kop waar hij eerst al was langs 
gelopen zonder die te zien. Dan vervolgt 
hij: “Ik liep hier van de week met Marjon 
en ik zeg: moet je kijken, moet je kijken wat 
mooi. Zij zegt: wat is dat leuk zeg. Het is net 
of ze zo uit de boom komen. We hadden in 
Porrua voor Cultural Village in Spanje een 
bostocht en die Spanjaarden die hadden 
daar bosnymfen en spoken, die stonden al-
lemaal tegen een boom aan, net zoals je hier 
nu ziet. Dit komt een beetje overeen met dat 
Porrua gebeuren.” 

Alsof hij wil zeggen: o, o, o, och, 
wat ben ik toch omgewaaid

Het grootste beeld  – lengte zo’n anderhalve 
meter - komt tevoorschijn uit een boom die 
waarschijnlijk tijdens storm Polly is omge-

waaid. Het is een langbaardige oude man 
die zijn handen langs het gezicht houdt.Hij 
staat helemaal scheef, bijna plat en heeft zijn 
mond in een rondje alsof hij wil zeggen: 
o, o, o, och, wat ben ik toch omgewaaid. 
Een minuutje verderop – alleen te zien als je 
een beetje laag bij de grond kijkt, daar komt 
er weer een ouwe mannenkop tevoorschijn 
uit een boom. Zijn gezicht heeft dikke 
rimpels, een grote neus en grote tanden. 
“Hij lijkt precies op Rudi Carell. Het is een 
karikatuur van der Rudi,” lacht een man 
met kort haar op sandalen in een zwarte 
trainingsbroek met twee bordercollies die 
graag anoniem wil blijven.”

Tekst en foto’s: JP van der Meij.

W
Kunstige knoesten in het Gaasterbos

“Net of ze zo uit de boom komen”
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a 19 jaar ervaring in de kappers-
wereld is Floor Koks-Mook een 
eigen kapsalon begonnen aan het 

Julianaplein. De salon is een vernieuwde 
voortzetting van Stijl by Bien. Floor en 
Sabine hebben een werkgeschiedenis van 
ruim 13 jaar samen gehad. Eerst bij Haar-
studio Simone in Beverwijk, later bij Stijl by 
Bien. 

Op de vraag: wat is het geheim van een 
goede kapper? Zegt zij: “Ha ha, ik vind dat 
heel lastig om van mezelf te zeggen dat ik 
een goeie kapper ben maar ik denk dat de 
kracht erin zit dat een goede kapper luistert 
naar z’n klanten. En geeft daar een draai 
aan. En kijkt dan, hoe kan ik de klant nog 
mooier maken met het kapsel. Het gezegde 
‘als je haar maar goed zit’ dat komt ergens 
vandaan. Op het moment dat het haar niet 
goed zit voelen wij onszelf ook wat minder. 
Dat is voor mij natuurlijk een heel leuk iets 
dat ik iemand blijer kan maken. Dat is de 
bedoeling!”

Ik ben een kind van een kunstenaar, 
creatief opgevoed

Toen een jaar of 4 terug Sabine de deur 
open zette en Floor bij Stijl by Bien ging 
knippen was dat nog niet het moment voor 
Floor om voor zichzelf te gaan starten: 
“Ik ben jong moeder geworden, ik was een 
jaar of 25 en mijn zoon was toen een jaar of 
7. Dus uiteindelijk ben ik onder de vleugels 
van Bien gaan werken. Gewoon ook als 
werknemer. En toen besloot zij om afgelo-
pen jaar te verhuizen, ze gaat in Kollum een 
nieuw leven opbouwen. En de eerste vraag 
was: nou, Floor, wat wil jij met de salon? 
En toen ben ik samen met mijn mannetje 
gaan zitten en die zei: ja dat moet je doen! 
En dat heb ik gedaan. Want ik wilde niet 
stoppen met het vak wat ik deed. Nee. 
En het voelde hier goed. Het loopt en ik 
vind het gezellig.” 

De liefde voor het vak, hoe is dat gekomen, 
wanneer heb je dat ontdekt? Floor: 
“Nou, ik ben een kind van een kunstenaar. 
Mijn vader is altijd schilder geweest. Leeft 
helaas niet meer. Maar die heeft ons altijd 
heel creatief opgevoed. En die zei altijd: 
kind, je gaat doen wat je leuk vindt, want je 
moet je leven lang werken. Volg je hart.”

Het plezier kwam later, nadat er 
ervaring kwam

“Ik moest het van mijn handen hebben. 
School was... daar ging ik naar toe voor de 
gezelligheid. Het werd niet gezellig tegen 
de examenperiodes want toen ging ik 
schoppen. Maar toen ik de kappersopleiding
ging doen toen werd het leuk. Een hele 
mooie stageplek gekregen en dáár is de 
liefde voor het vak begonnen. Door de 
werkgever die ik daar gehad heb.”

Het kappersvak heeft een creatieve kant en 
ook een sociale? Floor: “Ja, heb ik moeten 
leren. Want ik was altijd een hele stille. Maar 
je leert natuurlijk in dit vak communiceren, 
je mannetje staan, je moet ook wel door 
iets heen. Ik vond het in het begin ook 
heel lastig. Je vak verstaan, je kunstje. 
Gezellig zijn, plezier hebben. Dat plezier 
kwam later. Nadat er ervaring kwam. 
Dat plezier is ook ontstaan bij Haarstudio 
Simone in Beverwijk. Dat was voor mij een 
eerste salon waarin ik mocht zijn wie ik 
wilde zijn. Ja, dan kun je in je eigen energie 
knippen, dan komt de creativiteit helemaal 
los. Ik sta nu alleen te werken. En wat ik 
met Sabine samen deed dat is een heel groot 
bestand aan klanten. En ik werkte altijd 
deeltijd en ik sta nu fulltime te knippen.”

De warmte van het dorp maakt het 
fijn en aangenaam

“Ik vind het wel heel leuk om in De Jutter 
te melden dat per 1 mei Jennifer in dienst 
komt. Een jonge meid die eigenlijk eh, mij 
is van vroeger. Als ik haar zie dan zie ik 
mezelf. Mijn jongere ik. We hebben er 
allebei hartstikke veel zin in en passie voor 
het vak. Ja dat is een kadootje.”

De naam van de salon is veranderd en ook 
het interieur? Floor: “Ik heb hier gedaan 
met de kleuren wat ik thuis niet mag, zeg 
ik altijd tegen de klanten. Weet je,  ik maak 
hier zoveel uurtjes... De warmte die ik van 
het dorp voel die maakt het voor mij ook 
fijn en aangenaam. Dat heb ik altijd wel 
gevoeld maar helemaal nu ik het in mijn 
eentje doe. Dat geeft moed. Ik krijg nu ik net 
open ben ook veel nieuwe gezichten maar ik 
denk dat het fifty fifty is. Deels Wijk aan Zee  
maar ook een hele club uit Heemskerk en 
Beverwijk. Ik vond het wel heel spannend. 
Voordat ik de stap zette heb ik wel 180 
beren op de weg afgeschoten. Ik zag zoveel... 
moet ik het wel doen of niet? Maar ik heb 
daarin wel mijn hart gevolgd en het maar 
gewoon gedaan.”

Tekst: JP van der Meij.
Foto: Stephanie Dumoulin.

N

Floor Koks opent Salon La Flore: 
‘Een goede kapper luistert naar z’n klanten 

en geeft daar een draai aan’
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ier zijn Rey en Jyn, de Border 
Collies van Regina, Jean-Pierre 
en Noah Rietman. Rey is acht 

en Jyn is zeven en ze zijn door zoon 
Noah genoemd naar de twee vrouwelijke 
personages uit Star Wars. Ze waren alle 
drie nogal gek op de films, vandaar.

Het was Jean-Pierre die zijn zinnen 
had gezet op een Border Collie, Regina 
had liever iets kleiners, handzamer om 
mee te reizen met de camper. Desal-
niettemin kreeg Jean-Pierre zijn zin. 
Na een uitgebreide zoektocht kwamen 
ze terecht bij een Friese colliefokker. 
Die, na later bleek, dorpsleverancier 
werd voor Border Collies, want ook 
Wood (zie de Jutter van december 2023) 
en Skye (Jutter oktober 2024) kwamen 
later van hetzelfde adres uit de buurt 
van Bolsward. Er is dus sprake van een 
heuse Friese Border Collie invasie in 
Wijk aan Zee. Maar goed, Rey was de 
eerste, die nadat de toekomstige eigena-
ren waren geslaagd voor het uitgebreide 
meeneem examen, mee mocht
naar Wijk aan Zee. Hoewel de Border 
Collie bekend staat als een slimme 
hond, gaat deze eigenschap maar ten 
dele op voor Rey en Jyn. Rey is niet 
alleen de oudste, maar vindt zichzelf 
ook de wijste van de twee. Ze kijkt een 
beetje neer op de gedragingen van Jyn. 
Jyn vindt dat ze eigenlijk geen hond 
is maar een niet nader te definiëren 
kruip- en sluipdier, dat in de duinen als 
een leeuw nietsvermoedende Hooglan-
ders besluipt. Ook denkt ze dat ze kan 

H

praten, maar daar hebben anderen geen 
weet van. Op haar voorhoofd heeft ze 
een aan- en uitknop in de vorm van een 
zwarte stip, als je daar op drukt gaat ze 
liggen. Rey vindt al die dingen stom, 
maar ook zij heeft weinig honden-
kenmerken, zelf denkt ze dat ze toch 
meer een mens is, zeker als ze met 
kritisch rollende ogen laat zien wat ze 
van het doen en laten van haar zusje 
vindt. Veel spelen doen ze wel met 
elkaar en met collega Border Collies, 
van andere hondensoorten moeten ze 
echter weinig hebben. Hun neiging 
om als herdershond de boel bij elkaar 
te houden beperkt zich niet alleen tot 

Hooglanders maar uit zich ook in het 
verkeer, vooral witte auto’s worden nog 
al eens voor schapen aangezien.

Hun huis staat midden in de duinen 
en daar kunnen ze hun waaksheid flink 
botvieren. Er wordt, ook ‘s nachts, 
geblaft naar kikkers, eenden, reigers, 
vossen, herten, kortom alles wat zich 
rond het huis beweegt. Ook duin-
wandelaars die wat langer stilstaan om 
het huis te bekijken worden weggeblaft.
Maar niet de vuilnisman want die 
neemt speciaal voor hun witbrood mee, 
hij is dan ook hun grote vriend die ze al 
van heel ver aan horen komen. 
Het wonen midden in het duin brengt 
nog wel voortdurende zorgen met zich 
mee, vanwege de grasaren die in de 
neusgaten kruipen en die alleen in het 
hondenziekenhuis verwijderd kunnen 
worden en, last but not least, de talloze 
teken.

Ze steken regelmatig de Noordzee over 
om naar het land van herkomst te gaan. 
Merkwaardige bijkomstigheid is
dat ze tijdens de overtocht op de ferry 
niet naar de wc gaan, ze houden de hele 
reis hun plas op. En ja, ook honden 
worden zeeziek. Ze hebben het er 
graag voor over want eenmaal aan de 
overkant voelen ze zich op en top 
Border Collies.

Tekst: Dik Broekman.
Foto: Regina Rietman.
Illustratie: Joke Staal.

Honderduit
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ijk aan Zee kent een rijke 
geschiedenis vol boeiende 
verhalen over het verleden, de 

gebouwen en haar inwoners. Enkele hoogte-
punten zijn de bunkers, het vuurbaakduin, 
een bijzonder duinlandschap en de wandel-
route rond het dorp. En deze bezienswaar-
digheden laten de vrijwilligers van Rondje 
Wijk aan Zee de komende maanden zien, 
op verschillende en ludieke manieren. 
Iedereen kan deelnemen aan de activiteiten! 
Deelname is bijna altijd gratis.

Historische Dorpswandeling
Iedere 2e zondag van de maand nemen de 
gidsen van Rondje Wijk aan Zee je mee in 
een wandelroute die de rijke historie van het
dorp belicht. Onderweg vertellen zij over 
het ontstaan van Wijk aan Zee als badplaats,
het graven van de strandopgang De Zwaan-
straat en het indrukwekkende verhaal 
van de familie Belinfante. De gevarieerde 
wandeling gaat van verschillende panden 
met een verhaal tot de beschermde blauwe 
zeedistel in de zeereep. Kortom: een tocht 
vol verhalen, over de vroegere bewoners, 
hun beroepen en bijzondere gebouwen.
• Zondag 11 mei is de eerste dorps-
wandeling van het seizoen.
• Start: 13.00 uur, startpunt op het Juliana-
plein, bij het informatiebord. De wandeling 
duurt ca 1½ uur. 
• Aanmelden is niet nodig. Kosten: geen.

Rondwandeling door het duinlandschap
Wil je op eigen gelegenheid het duinland-
schap rondom Wijk aan Zee verkennen? 
Dat kan met de rondwandeling: het ‘rondje 
Wijk aan Zee’. De route biedt een unieke 
blik op het verleden van het kustdorp. 
Zo ligt ten zuiden van het dorp het vuur-
baakduin, een duintop met een rijke 
geschiedenis. Hier stond ooit een 20 meter 
hoge vuurbaak die vissers ’s nachts de weg 
wees. De fundering van deze vuurbaak, 
opgebouwd uit middeleeuwse bakstenen, 
is in de jaren zestig blootgelegd en vormt 
een tastbare herinnering aan het maritieme 
verleden van Wijk aan Zee. 
• Je kunt gaan wanneer je wilt: de rondwan-
deling is gemarkeerd met bordjes en alle 
informatie is te vinden op de informatiebor-
den bij de Spar en op het Julianaplein. 
• Met de app op je telefoon kun je onderweg 
naar de verhalen luisteren.
• Je vindt de app op: 

www.rondjewijkaanzee.nl

Openstelling bunkers 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte 
Wijk aan Zee deel uit van de Festung 
IJmuiden, een belangrijke verdedigingslinie 
binnen de Atlantikwall. In en rond het dorp 
werden ongeveer 90 bunkers gebouwd, 
waarvan er nog zo’n 70 onder het zand 
verborgen liggen. De Vereniging ’Rondje 
Wijk aan Zee’ beheert enkele van deze 
bunkers en organiseert rondleidingen om 
deze geschiedenis levendig te houden. 
Een kijkje in de bunkers is mogelijk: 
• Op maandag 5 mei. Daarna vanaf juni: 
iedere 2e zondag van de maand.
• Voor de locaties van de bunkers: zie 

www.rondjewijkaanzee.nl. 
Op deze site vind je ook de virtuele rond-
leiding in de bunkers.
• Kosten: geen, maar vrijwillige bijdrage 
is altijd welkom voor het beheer van de 
bunkers.

Landelijke bunkerdag op zaterdag 24 mei 
Van Zeeland tot en met de Waddeneilanden
zijn alle bunkers van het Atlantikwall 
erfgoed open voor publiek. Met één ticket 
zijn alle bunkers langs de kust te bezoeken. 
En Wijk aan Zee doet mee!
Op de Dorpsweide is een uitvalsbasis 
ingericht. Daar is theater en er worden films 
vertoond. Authentieke  beelden brengen 
je terug naar voorbije tijden en een echte 
legerkok zorgt voor eten. 
Voor vervoer van en naar de bunkers 
kun je gebruik van maken van één van 
historische voertuigen van ‘Keep them 

Rolling’. Zij verzorgen gedurende de hele 
dag een pendeldienst. Speciaal voor de 
kinderen is er schmink en liggen er 
opdrachtenboekjes klaar om meer te leren 
over dit stukje geschiedenis van ons land.
• Wanneer: zaterdag 24 mei van 10.00 – 
17.00 uur.
• Voor iedereen van jong tot oud.
• Dorpsweide Wijk aan Zee, in de legertent.
• Kosten: € 7,50 voor volwassenen,
€ 4,- voor kinderen. Met deze entreeticket 
zijn alle deelnemende locaties langs de kust 
toegankelijk.

Iedere maand een rondleiding bunkers 
Atlantikwall Wijk aan Zee

• Zondag 22 juni, daarna iedere 4e zondag 
van de maand.
• Start 11.30 uur bij Café de Zon. 
De rondleiding duurt ca. 3 uur.
• Kosten: € 15,- volwassenen, € 10 kinderen 
tot 13 jaar. Dit is inclusief een kopje koffie of 
thee tijdens de presentatie. 
• Aanmelden via: 

atlantikwallwaz@gmail.com
• Op aanvraag zijn ook excursies voor 
groepen mogelijk.

Zingende gids weer van de partij en aan 
Neeltje de Badvrouw wordt gewerkt

Er komen nog meer activiteiten op het pro-
gramma, zoals de zingende gids en 
het realiseren van het beeld van Neeltje de 
Badvrouw op het Zeepad. 
De voorbereidingen zijn in nog in volle 
gang en meer informatie volgt!

Activiteitenseizoen van Rondje Wijk aan Zee van start!

W
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“We willen nog heel lang plezier hebben van de duinen”

ans Turlings en Anneke van Gende-
ren van De Vereniging tot behoud 
van de duinen in en om Wijk aan 

Zee melden dat er in april een uitgebreide 
rondwandeling door de Dorpsduinen is 
geweest samen met twee mensen van groen-
beheer van de gemeente Beverwijk. Deze 
schouw was een eerste stap om te komen tot 
een beheersplan. 

Anneke is al vanaf het begin betrokken 
bij de lokale duinvereniging. Hans kwam 
er later bij en is ook al aardig wat jaartjes 
actief.  Hij is tevens duinconsulent namens 
de landelijke stichting Duinbehoud en geeft 
excursies over het Oerij. De Dorpsduinen 
zijn aangewezen als Natura 2000 gebied, 
het gebied is ook deel van het Landelijk 
Natuur Netwerk. De lokale duinvereniging 
bekommert zich al bijna een halve eeuw 
om het duingebied en wil graag nog eens 
benadrukken dat we telkens weer neigen te 
vergeten hoe speciaal het eigenlijk is. 

Het is zo’n pracht met wilde tijm en 
orchideetjes, stuifzwammetjes

Anneke: “Ik denk dat Wijk aan Zee in zijn 
algemeenheid iets meer naar het duin mag 
kijken als natuurgebied in plaats van alleen 
maar een hondenuitlaatveldje want daar doe 
je het duin mee tekort. Het is zo’n pracht 
met wilde tijm en orchideetjes, stuifzwam-
metjes, Silene met allemaal witte bloemetjes,

er staat van alles en dat is het waard om te 
behouden.” De vereniging is opgericht in 
de tijd dat er een nieuwe school voor Wijk 
aan Zee werd gebouwd. In een vruchtbare 
samenspraak is toen het huidige, duin-
omringde schoolgebouw tot stand gekomen. 
Omdat destijds een aantal leden van de 
vereniging aan de Dorpsduinen woonden 
klonk weleens het verwijt dat het enkel te 
doen was om het eigen uitzicht te bescher-
men. Hans: “Natuurlijk is er een aspect van 
eigenbelang. Kijk, de oprichters van die 
vereniging heb ik niet kunnen betrappen op 
eigenbelang in de negatieve betekenis. 
Er is natuurlijk eigenbelang geweest. Maar... 
daar zat een idee onder. En dat idee dat heeft 
ervoor gezorgd dat die vereniging eigenlijk 
nog bestaat. En met z’n tijd mee is gegaan. 
Dus eigenbelang plus meer. Kennis van en 
waardering voor je eigen omgeving.” Hoe 
lang is dat nu? Hans: “47 jaar.”

Hans Turlings plaatst de duinen 
in breder perspectief

Hans Turlings, opgegroeid in Roermond, 
Limburg, spreekt rustig en duidelijk, een 
echte natuurgids. Hij plaatst de duinen in 
een breder perspectief. Met een zachte g:  
“Als je een paleografische kaart van 3.000 
jaar geleden bekijkt en als je dan Noord 
Holland en Limburg vergelijkt dan zie je in 
Limburg nauwelijks verandering en Noord 
Holland verandert voortdurend. Op een 

gegeven moment kon je zeggen, lag 
Akersloot aan zee. Want dat is de eerste 
strandwal die je aan die kant hebt. Ja, zo 
zijn er nog meer strandwallen. Beverwijk 
ligt op een strandwal... Heemskerk... Velsen. 
Ga zo maar door, die kust heeft zich naar 
het westen toe uitgebreid. Tot ongeveer het 
jaar 800, toen is die ontwikkeling gestopt. 
Toen lag de kustlijn ongeveer waar die nu 
ligt en toen ging het overstuiven en kreeg je 
dus de zogenaamde jonge duinen. 
Toen sloot de kust zich en is hier een plek 
ontstaan waar je de zee in kon om te vissen. 
Dan had je een plek om te vissen en dan 
ontstaat er een dorpje.” Terwijl we een van 
de hoogste dorpsduinen beklimmen om 
uit te kijken over het gebied en een foto te 
maken, laten Anneke en Hans weten positief
te zijn over de samenwerking met de 
gemeente. Hans: “Die mannen zoeken 
naar simpele oplossingen. Naar eenvoudige 
dingen, daar gaat het ook om. Zo hebben 
we ook met de vereniging gewerkt in de 
jaren dat ik er bij betrokken ben.” 

Beheersplan 
Anneke: “ Mensen met honden zouden best 
kunnen bedenken dat het een natuurgebied 
is. Je moet je hond niet laten graven. 
En neem de poep mee. Ik snap dat dat beest 
het leuk vindt maar het is wel schade aan je 
gebied. Een beetje bewustwording daar die 
kant op. Een stuifgat duurt heel lang om te 
herstellen en we willen met zijn allen nog 
heel lang plezier hebben van de duinen. 
Door bepaalde hekken neer te zetten kun je 
al de loop door het duin veranderen. 
Dan komen gebiedjes meer in de luwte te 
liggen en hebben meer kans om te herstel-
len. Het is geen parkje het is een duin.”
Hans: “Zorg dat er een vuilnisbak is waar 
je het poepzakje in kunt deponeren. En dat 
het ook geleegd wordt. Dat soort eenvou-
dige dingen.” Sinds enkele jaren staan bij 
de Dorpsduinen borden met informatie, 
zijn jullie voor meer informatiepanelen en 
dergelijke? Hans: “Die borden staan er sinds 
een jaar of vijf en zijn toe aan vervanging 
omdat ze verkleurd zijn enzo. Dus dat is ook 
een onderdeel van het beheersplan.
De gemeente kan de dingen die in dat 
beheersplan komen te staan binnen het 
bestaande budget doen. En ze weten waar 
ze naartoe werken. Veranderprocessen zijn 
altijd lange adem.” 

Tekst en foto: JP van der Meij.

H
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oe vier je 80 jaar bevrijding beter 
dan met een dampend dansfeest vol 
nostalgie, muziek en ontmoeting? 

Op zaterdagavond 3 mei 2025 verandert 
Café De Zon in Wijk aan Zee in een sfeervol 
retro-paleis tijdens het feestelijke evenement 
De zomer van ’45, met niemand minder dan 
het legendarische jazzorkest The Ramblers.

Het oudste dansorkest van Nederland, 
opgericht in 1926, viert dit jaar haar bijna-
eeuwfeest en weet nog altijd jong en oud in 
beweging te krijgen met swingende arrange-
menten uit de jaren ’30 en ’40. Onder leiding 
van de nieuwe dirigent Loet van der Lee 
brengen The Ramblers een mix van klassie-
kers als ‘Wie is Loesje’ en ‘Dag schatteboutje’, 
én verrassend nieuw repertoire.
Het bevrijdingsfeest is meer dan een muzi-
kaal eerbetoon. Het is een avond waarin we 
samen stil staan bij het belang van vrijheid, 
juist nu. Dankzij de samenwerking met lo-
kale solisten David van Aalderen, Stephanie 
de Wildt en Annemarieke Bechtold krijgt de 
avond ook een lokaal tintje.

De deuren van Café De Zon openen om 
20.00 uur. Entree bedraagt slechts 15 euro, 
inclusief een feestelijk welkomstdrankje. 
Het wordt een feest voor jong en oud. 
Met steun van gemeente Beverwijk, SaWaZ 
en Café De Zon is dit bijzondere feest 
toegankelijk voor een breed publiek.
De dresscode (niet verplicht, wel leuk) is 
‘de zomer van ‘45’. Dans je mee de vrijheid 
tegemoet? Kaarten zijn nu verkrijgbaar via:
www.ticketkantoor.nl/shop/ramblers3mei

The Ramblers
in Café De Zon:

‘De zomer van ’45’

Kop van WaZ en Toeristen Informatie Punt De TIP Wijk aan Zee zijn verhuisd. 
Zaterdag 12 april was aan burgemeester Martijn Smit de eer het nieuwe pand feestelijk 

te openen. In zijn speech complimenteerde hij de vrijwilligers met het prachtige 
resultaat en gaf aan trots te zijn op de inzet en het initiatief van alle betrokkenen.

Burgemeester opent Kop van WaZ en De TIP

H
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oor de kersverse Wijk aan Zeese 
band Bucketlist voelt een concert op 
Moederdag (11 mei) in café De Zon 

als de eerste echte stap op hun muzikale pad. 
,,We hebben tot nu toe vooral in de oefen-
ruimte gewerkt en we deden een optreden bij 
een besloten bijeenkomst. Maar nu laten we 
ons zien aan vrienden en bekenden. 
Dan wordt het ineens serieus.”

De Jutter zocht Bucketlist op in hun oefen-
ruimte in het muziekfort aan de Beverwijkse 
Aagtendijk. In compartiment 12 wordt net 
een mooi cadeautje geprobeerd: een letter-
lamp die de groepsnaam laat schijnen. 
Voorafgaand aan de repetitie spreken we 
even met Jean-Pierre en Fons. En we moch-
ten het mooie eerste liedje van de oefen-
avond aanhoren! 

Fons: ,,We zijn echt wel een beginnend 
coverbandje. We spelen popsongs, met een 
kop en een staart, Maar we zijn ook nog 
zoekende. Door de verschillende leeftijden 
hebben we allemaal een andere invalshoek 
van smaak en  dat kleurt het repertoire een 
beetje. We spelen niet de meest voor de 
hand liggende nummers; er zitten wel rare 
snuiters tussen. Wat nu vooral meespeelt, 
is dat de zangeres het kan en wil zingen en 
dat wij het instrumentaal moeten kunnen 
spelen. We hebben geen doorgewinterde 
muzikanten en er is nog niet veel ervaring 

om in een band te spelen. We zijn in de 
groei. Om smoel te krijgen en de sjeu er 
in te houden voor het publiek proberen 
we ook her en der twee nummers aan elkaar 
te plakken. Dat scheelt een aankondiging en 
voor het publiek wachten op de wisseling.”
Jean-Pierre: ,,We vonden elkaar na toevallig-
heden. Zoals samen kijken naar muziek 
en bandjes. En dan tegen elkaar zeggen: 
‘dat moeten wij ook een keer gaan doen’. 
Tot het moment dat je zo’n idee doorzet. 
Binnen een week hadden we de mensen met 
wie we dat soort gesprekjes hadden gehad 
benaderd en konden we beginnen.”
,,We hebben zo goed als geen ervaring in 
het samen of in een band spelen. We zoeken 
naar onze rol. Ruimte durven nemen, maar 
ook weer ruimte overlaten voor elkaar.”
Fons: ,,We begonnen als volgt: iemand 
koos een nummer en zette dat op de app. 
Iedereen moest dat voorbereiden. En dan 
kwamen we in de repetitieruimte en en dan 
de hele avond aan dat nummer werken. 
Aan het eind legden we het vast en een 
week later was het volgende nummer aan 
de beurt. Dat leverde zo’n twintig nummers 
op waar we een selectie uit maakten. 
Toen nodigden we per bandlid twee mensen 
uit. Aan dat selecte groepje speelden we zes 
liedjes voor. Op een middag in iemands tuin
Dat was best wel heftig.”
Jean-Pierre: ,,Spannend was het ook om in 
februari bij een besloten boekpresentatie te 

spelen. Maar wat scheelde, was dat we daar 
nagenoeg niemand kenden. Dat geeft toch 
wat vrijheid. Dat optreden was een enorme 
motivatie. Dan werk je ergens naar toe 
en wordt het ineens heel gericht. Het was 
ongelooflijk leuk om te doen en de reacties 
hebben ons gesterkt. Het bracht een soort 
van groeispurtje.”

Fons: ,,Ik heb toen de stap gemaakt van bas 
naar gitaar en Suzanne is er bij gekomen op 
de bas. Dat gaf wat meer mogelijkheden om 
gelaagdheid in de nummers aan te brengen. 
We vonden het nu het moment om echt 
naar buiten te treden. In een kroeg, voor 
vrienden en bekenden. Dat voelt als het 
echte begin. Ook weer enorm spannend, 
maar we hebben er vertrouwen in en we 
horen overal om ons heen dat mensen 
benieuwd zijn naar wat we doen en hoe 
het klinkt. We hopen dat onze muziek 
‘kroegcredit’ heeft. Dat mensen liever 
luisteren als we een liedje beginnen dan 
dat ze bij de eerste tonen denken: 
‘we kunnen wel even wat gaan bestellen.’
Café De Zon 11 mei, van 15.00 tot 17.00 uur.

Op de foto vlnr: Pieter Elzer (toetsen), 
Fons Heijne (gitaar), Jurre Janssen (drums), 
Suus Spruit (bas), Nadia Clemens (zang) en 
Jean-Pierre Rietman (gitaar).

Tekst en foto: Ab Winkel.

Moederdag voor Bucketlist - ‘heel spannend en serieus’ 

V
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Dorpsraad
Nieuws

Nieuw gezicht bij de Dorpsraad
De Dorpsraad is verheugd dat Jip 
Verschoor (38 jaar), woonachtig aan 
de Van Ogtropweg recentelijk is toege-
treden tot de Dorpsraad. Na 20 jaar 
in Amsterdam, waar ze sinds haar 
studietijd woonde, vond ze het tijd om 
de stad in te ruilen voor meer natuur 
en buitenlucht. Sinds enkele maanden
woont ze aan de Van Ogtropweg, 
bovenop het duin en is ze elke ochtend 
met haar dwergpoedeltje Abel te vinden  
op het strand. Ze werkt in Amsterdam 
als software developer en in haar vrije 
tijd fietst en wandelt Jip graag de wereld 
over. Ze is altijd actief geweest in sport- 
en studieverenigingen, en hoopt via 
haar inzet in de werkgroep Vitaal Dorp 
een positief steentje bij te gaan dragen 
aan ons mooie dorp.

Aanleg glasvezelkabel
Tijdens de laatste vergadering van de 
Dorpsraad zijn er diverse klachten geuit 
over de wijze waarop de glasvezelkabel
wordt aangelegd. Het betreft slecht 
herstel van het straatwerk op diverse 
plaatsen; kapotte stoeptegels en oneffen-
heden (hoogteverschillen) van het 
herstelde straatwerk. De Dorpsraad 
heeft deze klachten gemeld bij de BAM 
en de firma Glaspoort. Bij eventuele 
klachten kunt u zelf contact opnemen 
met de uitvoerder Robert Gommers van 
de BAM, gehuisvest in de kantoorkeet 
op de hoek van de dorpsweide, er zal 
dan direct actie worden ondernomen.

teeds meer mensen zien we de zee in 
duiken in de winter. De Jutter maakt 
een serie over deze winterzwemmers 

en deze keer volgen we Tim Boon.

Buitentemperatuur: 17 graden
Watertemperatuur: 6 graden
Zonnig weer, windkracht 5 uit het oosten.

Op de eerste echte voorjaarsdag vertelt Tim: 
“Toen ik in 2019 in Wijk aan Zee kwam 
wonen ben ik begonnen met zwemmen. 
Nol Zoutman (uit de voorgaande rubriek) 
kende ik van m’n werk en ik had tegen hem 
gezegd dat als ik eenmaal in Wijk aan Zee 
zou wonen, ik met hem mee zou gaan de zee 
in. Ik woonde er nog geen maand toen Nol 
op de lijn kwam. ‘Belofte maakt schuld’ zei 
hij en kort daarna stonden we samen op het 
strand klaar om te gaan zwemmen. Het was 
hilarisch want we bleken dezelfde bloemetjes
zwembroek aan te hebben. De zee was heel 
onstuimig met manshoge golven”. 
En zo werden de “muiduikers” geboren. 
“Vanwege de artrose in mijn voet begon ik 
een challenge, elke dag wilde ik koudwater-
zwemmen om te kijken hoe dat zou zijn en 

uiteindelijk lag ik in 16 dagen wel 22 keer 
in het water. Dan had ik al gezwommen 
en kwam er weer een berichtje binnen van 
iemand die vroeg wie er mee ging en dan 
dacht ik ‘ah’ ik heb nog wel een droge zwem-
broek’. Ik heb een stressvolle baan en af en 
toe heb ik een uitlaatklep nodig. Het water, 
de kou, de ademhaling, voor mij is zwem-
men heel meditatief en zo goed voor mijn 
overprikkelde brein. De impact op mijn lijf 
is groot, het hele lijf gaat werken en ik heb 
het allesbehalve koud”.

“In het donker met volle maan zwemmen 
met de muiduikers (inmiddels uitgegroeid 
tot een grote groep) was echt te gek. 
We gingen in stilte wandelen en we hadden 
gevraagd om zwemspullen mee te nemen. 
We zijn ook in stilte het water in gegaan 
en dat was zo’n bijzondere ervaring. Toen 
hebben we nog de maangroet vanuit de yoga 
gedaan en pas daarna zijn we weer gaan 
praten.” 

“Ook een hele bijzondere ervaring was een 
duik met Nol. ’s Avonds gingen we de zee in, 
het was heel mistig en er stond veel stroming 
waardoor we flink afgedreven waren, we 
hebben na het zwemmen wel een kwartier 
lopen zoeken naar onze spullen.”
Tim gaat meestal op de fiets naar zee in 
zwembroek en in zijn ponchohandoek. 
“Ik kocht er ook een voor Nol, zo han-
dig zijn die dingen.” Tim is een man van 
extremen, want naast kou houdt hij ook 
van warmte. Hij volgt op dit moment een 
opleiding tot saunameester. En de artrose 
die vaak pijnlijk en aanwezig was, is nu 
incidenteel.

Tekst en foto: Stephanie Dumoulin.

Winterzwemmers in Wijk aan Zee

S

nder de rook van de Hoogovens 
- een avond aan de toog is een 
opzichzelfstaand vervolg op de 

succesvoorstelling over de staalfabriek 
uit 2023. 

In 2025 presenteert theatergroep De 
Vlammende Eend de nieuwe locatie-
voorstelling weer in het Hoogovens-
museum, van 28 mei t/m 28 juni. Over 
zoeken naar hoop in een polariserende 
wereld. Over je plek bepalen en invloed 
uitoefenen. Over strijd en elkaar nodig 
hebben. De voorstelling is gebaseerd op 

verschillende gesprekken en verhalen 
vanbetrokkenen. Deze werden door 
schrijver Christine Otten bewerkt tot 
een fictief verhaal met verschillende 
invalshoeken. De verhalen fungeerden 
als inspiratiebron voor de liedteksten.
“Niet eerder schreef ik een theatertekst 
zó op de huid van de tijd.”

“Met theater kun je muren afbreken 
en deuren openen. Juist als het over 
thema’s gaat waarover je tegenwoordig 
snel ruzie krijgt, zoals (de vergroening 
van) een staalfabriek in een dicht-

bevolkt gebied. Over het huidige 
politieke klimaat en ieders verantwoor-
delijkheid. De voorstelling gaat vooral 
over mensen, en ik hoop dat de herken-
ning groot is, waardoor we met elkaar 
in gesprek raken” aldus Christine 
Otten. Tickets (incl. consumptie) 
€ 28,50 jongeren 16 t/m 30 jaar € 20,50 
try-out € 22,50. Randprogramma: 
Expositie ‘Verhalende portretten’ 
en nagesprekken met speciale gast-
sprekers.

Voor meer informatie en tickets: 
www.devlammendeeend.nl

Onder de rook van de Hoogovens - een avond aan de toog

O
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Agenda

Woensdag 30 april t/m woensdag 7 mei
Heliomare: Expo: Van rustig herstellings-
oord tot koortsachtige oorlogsmachine; 
10:00-20:00

Vrijdag 2 mei
Café de Zon: Bandland; 20:00

Zaterdag 3 mei
Spar: Startpunt zwerfvuil opruimactie; 10:00
Café de Zon: Dansfeest ‘De zomer van ‘45’ 
met The Ramblers; 20:00

Zondag 4 mei - Dodenherdenking
Badgastenkerk: Klankschalenmeditatie 
‘Het licht in jezelf ’; 10:30
Dorpskerk: Expo: De oorlogsjaren in Wijk 
aan Zee; 12:00-18:00
Odulphuskerk: Expo: De verhalen achter de 
namen op het monument; 12:00-18:00
Café de Zon: Expo: Voedselvoorziening in 
de crisisjaren en de oorlog; 12:00-18:00
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14:00
Dorpskerk: Herdenkingsdienst met 
Themakoor; 18:45
Oorlogsmonument: Herdenking, toespraken 
en kranslegging; 19:30-20:15
Café de Zon: Lezing van Cor Bart over het 
leven van Walter Fein (1903-1983); 21:00

Maandag 5 mei - Bevrijdingsdag
Dorpskerk: Expo: De oorlogsjaren in Wijk 
aan Zee; 12:00-18:00
Odulphuskerk: Expo: De verhalen achter de 
namen op het monument; 12:00-18:00
Café de Zon: Expo: Voedselvoorziening in 
de crisisjaren en de oorlog; 12:00-18:00
Küverbunker 451 en Radarbunker: Bunkers 
geopend; 13:00-16:00
Café de Zon: Start rondwandeling langs 
expo’s en plaatsen; 14:00-16:00
Café de Zon: Vrijheidsmaaltijd: 17:00

Woensdag 7 mei
Kapel van Heliomare: Ron Ypma over de 
belevenissen van zijn grootvader, brigadier 
Ypma; 19:00-20:00

Donderdag 8 mei
Sonnevanck: Popquiz; 20:30

Zaterdag 10 mei
Boothuis October KNRM: Reddingbootdag;  
10:00-16:00
Gouden Gunje: Repair Café; 12:30-15:30

Zondag 11 mei - Moederdag
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8:00-16:00
Badgastenkerk: Tijd om te Helen; 10:30
Julianaplein: Start Historische 
dorpswandeling 13:00-14:30
Café de Zon: Band Bucketlist; 15:00-17:00

Maandag 12 mei
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 14:00

Woensdag 14 mei
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20:00

Vrijdag 16 mei t/m zondag 25 mei
Café de Zon en Kop van WaZ: 
Ezels en Kwasten met thema: Beweging

Zaterdag 17 mei
De Moriaan: Moriaan darts; 19:00

Zondag 18 mei
Badgastenkerk: Stap in de Waagschaal; 10:30
Café de Zon: De Gouden Snik; 15:00

Dinsdag 20 mei
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17:00
Beachclub Oost 3: ‘Dichter aan zee’ 
met thema: Beweging; 20:30

Zaterdag 24 mei
Dorpsweide: Uitvalsbasis Landelijke 
Bunkerdag; 10:00-17:00
De Moriaan: Expositie Ezels en Kwasten; 
10:00-16:00

Zondag 25 mei
De Moriaan: Expositie Ezels en Kwasten; 
10:00-14:00
Badgastenkerk: Klankmeditatie; 10:30
Doolhof: Opening nieuw handbalveld; 11:00
Café de Zon: Veiling Ezels & Kwasten met 
na afloop muziek; 16:00

Woensdag 28 mei
Meifestival: Hollandse avond 19:00

Donderdag 29 mei - Hemelvaartdag
Tentviering - Geloven in de toekomst; 10:00
Meifestival; 15:00-20:00

Vrijdag 30 mei
Meifestival: Doe maar Tribute; 19:00
Boegbeeld: Karaoke: Crazy Singers; 21:00

Zaterdag 31 mei
Meifestival: Q-music the party fout; 19:00

Zondag 1 juni
Meifestival: De leukste juf van Nederland; 
9:30 en 11:30
Meifestival: Smaakmarkt en Bintags; 14:00

Dichter bij Zee
Op dinsdag 20 mei om 20:00-20:30 kun je 
weer wegmijmeren en in actie komen tijdens 
de jaarlijkse dichtersavond “Dichter bij Zee” 
in Beachclub Oost 3 in Wijk aan Zee. 
Het evenement maakt deel uit van de kunst-
manifestatie Ezels en Kwasten die al jaren in 
Wijk aan Zee plaatsvindt. Het thema is dit 
jaar: “Beweging”.  Bewegen kun je ook zeker 
op de muziek van “Larry and Steve”, de enige 
IJmondse country-blue-jazz band met een bas-
blazer in zijn midden. De presentatie is deze 
keer in handen van Jan Aardenburg en Maxim 
Aafjes. Toegang gratis.Natuurlijk zijn er 
dichters van het Beverwijkse Dichtersgilde 
“Schippers Zonder Water” aanwezig, maar 
schroom niet je aan te melden. Je mag ook 
een gedicht dat je erg mooi vindt voordragen, 
als daar tijd voor is. Dichters kunnen zich 
aanmelden bij Jan Aardenburg:

jcaardenburg@kpnmail.nl. 

www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden van activiteiten:

 info@tipwijkaanzee.nl
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Dorpskerk
Zondag 4 mei 18.45 uur Oecumenische 
Dodenherdenkingsdienst met Themakoor
Voorgangers: pastor N. Smit en 
drs M. Lindeman
Zondag 18 mei 10.00 uur
Voorganger: ds. O. Sondorp te Aerdenhout
Donderdag 29 mei 10.00 uur
Tentviering - Hemelvaartdag
Meerdere voorgangers

Odulphuskerk
Zaterdag 3 mei19.00 uur 
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: kapelaan Jaider 
 Zondag  11 mei 9.15 uur 
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: pastoor R. Torres
Zaterdag 17 mei  19.00 uur 
Themaviering met Themakoor
Voorganger: pastor N. Smit  
Zondag 25 mei 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor 
Eigen voorgangers 
Donderdag 29 mei 10.00 uur 
Hemelvaartsdag 
Oecumenische dienst Tent Dorpsweide 
Voorgangers: Nico Smit.Pieranna van Rijn 
en Jan Pieter van As. De gezamenlijke Wijk 
aan Zeese koren. Wim Duin (piano) het 
Muziekkorps van het Leger des Heils 
Kennemerland, duo Homemade Lemonade

Dodenherdenking in Wijk aan Zee
Jaarthema: 80 jaar Vrijheid. Met dit thema 
vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
aandacht voor de lustrumviering van 80 jaar 
vrijheid. Vandaag de dag een beladen
viering in een wereld vol geweld. 
De dreiging van oorlog kan alleen vermin-
deren  door de gezamenlijke inspanning om 
tot het beëindigen van dit geweld te komen.  
Alleen dan kunnen we op 5 mei vieren dat 
we in een democratie leven.

Programma van de herdenking:
18.45 uur Oecumenische herdenkingsdienst 
in de Dorpskerk aan het Julianaplein.
19.30 uur Aanvang stille tocht naar het 
Oorlogsmonument met kranslegging bij het 
graf van de onbekende oorlogsvlieger.
19.40 uur Toespraak burgemeester M. Smit;  
gedicht en noemen van de namen der geval-
lenen door een leerling van de basisschool;
kranslegging diverse organisaties en 
dorpsbewoners afgewisseld met muziek. 
20.00 uur 2 minuten stilte afgesloten met het 
Wilhelmus.

pnieuw een Oecumenische 
viering van woord, zang en 
gebed op de Dorpsweide in 

Wijk aan Zee! De zogenaamde jaarlijkse 
‘Tentviering’. 

Aan deze viering werken mee de voorgangers 
van Sint Eloy (Nico Smit), PKN Heemskerk, 
Beverwijk-Wijk aan Zee (Pieranna van Rijn) 
en het Leger des Heils (Jan Pieter van As). 
Met medewerking van: Julian Borg (lector); 
de gezamenlijke Wijk aan Zeese koren, onder 
leiding van Marja Westerbeek; Wim Duin 
(piano) het Muziekkorps van het Leger des 
Heils Kennemerland, onder leiding van 
Hedzer van der Giezen, en – dat is nieuw 
– Homemade Lemonade. Een muziek duo 
bestaande uit Sylvia Voormeer (zang) en Bart 
van de Bovenkamp (gitaar en basgitaar). 

Zij zullen in de viering op het thema afgestem-
de liederen ten gehore brengen. 

Zoals altijd collecteren we in de viering voor 
kinderen. Deze keer voor ‘Het Vergeten kind’ 
en met name voor de ‘Heppie Welkom Tas’. 
Een rugzakje dat kinderen als welkom krijgen 
als ze met hun ouders in de opvang terecht 
zijn gekomen. Die is gevuld met spullen zoals 
een knuffel, deken en spelletjes.
We vieren en delen van de goede gaven. 
Daarom wordt u als bezoeker uitgenodigd om 
wat lekkers mee te brengen voor bij de koffie 
ná de viering.

Een bijzondere viering met mooi muziek 
en zang en passende woorden in een unieke 
omgeving en plaats: de feesttent van het Mei-
festival. Een kerk zonder drempels. Welkom!

O

29 MEI HEMELVAARTSDAG 10.00 uur
TENTVIERING  WIJK AAN ZEE

THEMA: “GELOVEN IN DE TOEKOMST!?”
Een vraag, een zekerheid, of beiden.




