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Martin en Johanna Poliste van de Spar - blz. 3

et zonnetje schijnt op zaterdag 
15 maart. Het is de eerste dag dat 
de Kop van Waz en De TIP het 

publiek ontvangen in het nieuwe onder-
komen aan de Voorstraat 56. We praten over 
de plannen, de verwachtingen en de nieuwe 
kansen met Kop-voorzitter Yvonne Janssens 
en TIP-voorzitter Peter Duin. En over de 
feestelijke opening die op 12 april plaatsvindt.

Voor wie niet bekend is met de afkortingen 
en begrippen: Kop van WaZ is een Kunst 
Ontmoetings Plek, gedragen door een kring 
van zo’n dertig vooral regionale kunstenaars 
en flink wat vrijwilligers. TIP (Toeristen 
Informatie Punt) Wijk aan Zee is een fysieke 
en on-line plek waar alle informatie op 
toeristisch gebied wordt gebundeld. En ter 
beschikking gesteld aan wie daar naar op 
zoek is. Kop en TIP versterken elkaar door 
van hetzelfde onderkomen gebruik te 
maken, vanaf heden dus op Voorstraat 56. 
En door elkaars vrijwilligers te benutten, 
zodat een ruime openstelling zeker is. 
Yvonne Janssens vertelt hoe hard er door 
vrijwilligers en betrokkenen is gewerkt om 
de openingsdatum te halen. Ze heeft uiter-
aard ook verwachtingen: ,,Ik denk dat dit 
onderkomen beter gaat lopen dan de ruimte 
die we achter ons laten op het Julianaplein. 
Daar zat de loop er nauwelijks meer in, met 
name in het afgelopen jaar was het zó slecht 
af en toe. Hier zitten we op een centraal 
punt, waar veel mensen langs komen. 
We zullen zorgen dat we gezien worden. 
En we zitten naast Café De Zon, waar ook 
veel gebeurt.”

Peter Duin: ,,We hebben bijna 20 jaar op 
het Julianaplein gezeten. Door de bouw van 
Villa Belinfante en de winkelruimten daar 
onder ontstond er een verschuiving van 
bestemmingen in het dorp en dreigden er 
ook wat panden leeg te blijven. Door de in-
zet van Ton Kroezen en Ella de Jong startte 
de Kop toen op commerciële basis in zo’n 
leeggekomen pand. Per 2008 werd het een 
stichting die kon terugvallen op vrijwilligers. 
Per 2012 is De TIP daar bijgekomen, op het 
moment dat de VVV Wijk aan Zee 
er mee ophield.” Na nog wat interne bijstel-
lingen bestaat sinds 2019 de structuur van 
een kunstenaarscollectief, waarvan de leden 
maandelijks een vast bedrag betalen en 
daarmee hun werk kunnen exposeren. 
Hiermee wordt ook nu nog gewerkt. 

Vergelijkend valt het Peter Duin op dat de 
nieuwe ruimte kleiner is, maar dat er wel 
evenveel geschikte wanden zijn om werk ten 
toon te stellen. Yvonne Janssens is tevreden 
met de aparte ruimte boven waar cursussen 
en workshops gehouden kunnen worden: 
,,Dat geeft extra mogelijkheden en ook meer 
rust.”

Janssens wordt blij als ze aan de kracht van 
het kunstenaarscollectief denkt: ,,Er is zo’n 
veelzijdigheid. Er zijn schilders, fotografen, 
beeldhouwers. Door de exposities en wat 
daarbij hoort is er veel onderling contact en 
inspiratie.” Peter Duin ziet ook het zakelijke
voordeel: ,,Door het collectief zijn we 
verzekerd van een deel van de exploitatie.” 
Yvonne: ,,Daar krijgen de deelnemers 
natuurlijk ook veel voor terug. Ze kunnen 
regelmatig exposeren en dat levert vaak 
mooie aandacht in de media op. En er is 
steeds gelegenheid voor ze om werk te 
verkopen. Om dat nog beter te laten 
verlopen denken we aan nieuwe initiatieven, 
zoals wanneer mogelijk werk buiten tonen.”

Beiden zijn trots op de groep vrijwilligers 
waar op teruggevallen kan worden. 
De vrijwilligers hebben hard gewerkt aan 
het opknappen van het onderkomen en 
zullen in de komende tijd weer zorgen dat 
de deur vaak open zal staan. 

Omdat beide gebruikers van het pand blij 
zijn dat ze Voorstraat 56 kunnen huren 
-het is eigendom van Café De Zon- is er op 
12 april een officiële opening. Die begint 
om 16.00 uur. Dan opent ook de eerste 
expositie van het Collectief dat aan de Kop 
is verbonden. Aan dit collectief zijn recent 
drie kunstenaars toegevoegd. Het gaat om 
Noëlla Scholsberg uit Wijk aan Zee, Evelien 
Duijker uit Beverwijk en Ranni Roffel uit 
Amsterdam.

Tekst: Ab Winkel/Foto: Hans de Bruijn.

De Kop en De TIP openen in nieuw pand 
met feest en tentoonstelling
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Spar Poliste wordt Spar Schot
p 24 maart droeg de familie Poliste 
de sleutel van de Sparwinkel over 
aan Vera Siersema en Michael Schot. 

‘s Avonds was er in de winkel een afscheids/
welkomst-receptie waarvoor het hele dorp 
werd uitgenodigd. Johanna Poliste: 
“De winkel gaat Spar Schot heten.” 

Martin Poliste: “22 jaar hebben we de zaak 
gerund. En dan is het mooi geweest. Tijd 
voor een nieuw gezicht, nieuwe mensen, 
nieuwe initiatieven, nieuw elan zeg maar. 
Het is bij ons een beetje op.” 
JP: “Jullie hebben eerst gekeken of zoon 
Leon Poliste de winkel ging overnemen?“
Martin: “Ja, en die heeft op een gegeven 
moment gezegd: ik doe het toch niet. 
Hij ging wat anders zoeken. Toevallig vorige 
week heeft hij zijn diploma gekregen, hij is 
nu politieagent.” 
JP: “En daarna is er ook gekeken of dochter 
Manon de zaak zou voortzetten?”
Martin: “Ja, maar nee, da’s niet hoe het is 
gelopen.”

Toekomst voor een supermarkt in 
Wijk aan Zee
JP: “In de tijd dat Spar Durge overging 
naar Spar Poliste hoorde ik de toenmalige 
omgevingsmanager van Tata zeggen: 
het heeft geen toekomst een supermarkt in 
Wijk aan Zee. We zijn 22 jaar verder hoe 
zien jullie dat nu?” 
Martin: “Het heeft een bestaan. Maar een 
goudmijntje is het niet. Je moet hard werken 
om een lekkere boterham over te houden. 
We hebben hier in Wijk aan Zee heel veel 
mazzel met toerisme, werkvolk, de strand-
huisjes en vakantiehuisjes in de zomer. 
Als die er niet waren dan was hier ook geen 
Spar meer geweest. En als het niet loopt en 
de winkel gaat dicht dan krijg je geen nieu-
we winkel, dan heb je wel een probleem.” 
Manon: “Daarom hebben Martin en 
Johanna ook altijd zelf gewerkt. Je kan er 
gewoon geen manager op zetten, dat is niet 
rendabel.”
JP: “Jullie zijn na Jaap en Elly Durge echt 
het gezicht van de Spar geworden, hoe is 
het om de winkel door te geven aan iemand 
anders?” 
Martin: “Ja, weet ik eigenlijk nog niet, daar 
kom ik nog wel achter. Ik ben wel heel blij 
dat het rond is. En dat wij alle twee wat tot 
rust komen weer. En Manon eigenlijk ook 
want die wilde wel heel graag, maar ik heb 
het haar een beetje afgeraden. Het is toch 

heel veel, 7 dagen in de week werken, 70-80 
uur in de week. Gelukkig is ze er zelf ook 
een klein beetje achter gekomen.”

Martin Poliste: ‘deel van de tijd ga ik post 
rondbrengen’
JP: “Is het een soort topsport de winkel 
draaiende te houden?” 
Martin: “Vooral in de zomerperiode is het 
Ere-Divisie, Champions League zeg maar. 
In de winter kun je met 2 vingers in je neus 
de winkel runnen, maar als het 25 graden 
wordt en Johan Schram gaat om het weiland 
heen fietsen... dan begin ik al te shaken bij 
wijze van spreken.” (Johan regelt op drukke 
dagen het parkeren op de wei. red.) 
JP: “Manon hoe ziet jouw leven eruit na de 
Spar?” 
Manon: “Ik stap ook gelijk eruit op 
24 maart. Ben weer begonnen als sociaal 
stedelijk vernieuwer, waar ik voor opgeleid 
ben. Dat doe ik nu als ZZP-er. Dat moet 
zich uitbreiden. Het is weer heel anders. 
Ik heb er zin in.”
Martin: “In ieder geval hebben we een huisje 
in Putten waar we een dag of 3 zijn. Dan 
ga ik donderdag, vrijdag, zaterdag 2 uur 
per dag post rondbrengen in Heemskerk. 
Niet in Wijk aan Zee dat is me te bekend 
daar kom ik niet vooruit. En ik heb nog 
steeds een groot rijbewijs, ik kan gaan rijden 
op een bus of vrachtwagen. Dat heb ik een 

beetje in mijn planning. En wat ik onderweg 
tegenkom.”

‘Wijk aan Zeeërs bedankt, 
Vera en Michael veel plezier en succes!’
JP: “Als jullie hier de gelegenheid willen 
benutten om een paar woorden te richten 
aan de Jutter-lezers dan is hieronder denk 
ik nog wel plek.” 
Manon: “We willen graag het dorp bedan-
ken. Voor toch wel 22 jaar een soort van 
trouw. Dat ze ons in eerste instantie bekeken 
als buitenstaander en toch uiteindelijk 
hebben omarmd. En blij waren dat de 
winkel zo is gegroeid tot een gemakswinkel 
voor de kleine boodschap, waar toch bijna 
iedereen gebruik van maakt. Dat is heel 
waardevol want zonder de Wijk aan Zeeërs 
was de Spar er ook niet geweest.” 
Johanna: “Ja, omdat in de meeste dorpjes 
de winkels wel verdwijnen, de Sparwinkels.” 
Martin: “Het worden er steeds minder.”
Manon:  “En de nieuwe ondernemers 
wensen we veel plezier en succes!” 
Johanna: “Ja, heel veel succes! En dat jullie 
net zo blij en vrolijk worden van deze 
winkel als wij waren al die 22 jaar. 
Ja ze zeiden laatst nog: we hebben een 
pareltje gekocht.”

Tekst: JP van der Meij.
Foto: Hans de Bruijn.
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it jaar vieren we 80 jaar bevrijding. 
Stichting 4 en 5 mei Wijk aan Zee, 
Rondje Wijk aan Zee, Heliomare, 

SaWaZ en andere betrokkenen hebben met 
elkaar een mooi programma samengesteld. 

Exposities 
80 jaar bevrijding is ook een goed moment 
om je af te vragen hoe het er 80 jaar geleden 
aan toe ging in Wijk aan Zee… Tijdens de 
oorlogsjaren werd de sfeer ook hier steeds 
grimmiger. In de loop van 1942 ging Wijk 
aan Zee op slot. Er kwam een slagboom 
ter hoogte van de plek waar nu het viaduct 
is. De bewoners van het dorp moesten 
evacueren, tenzij de bezetter hen nodig had 
i.v.m. het leveren van diensten, goederen 
en de voedselvoorziening. Heliomare werd 
volledig ontruimd. Dorp en sanatorium 
waren nodig in verband met de aanleg 
van het Wijk aan Zeese deel van ‘Festung 
IJmuiden’. Al snel woonden er 700 tot 1000 
bunkerbouwers in Heliomare, die keihard 
werkten aan de bouw van maar liefst 90 
bunkers in het dorp. In Heliomare, maar 
ook op verschillende andere locaties in het 
dorp, wordt beeldmateriaal getoond uit deze 
veelbewogen periode. 

Woensdag 30 april t/m woensdag 7 mei: 
‘Heliomare: van rustig herstellingsoord tot 
koortsachtige oorlogsmachine’. 
In de museumgang in Heliomare zijn 
zoveel mogelijk foto’s, teksten en materialen 
samengebracht om de veranderende functie 
van Heliomare in bezettingstijd in beeld 
te brengen. Deze expositie is dagelijks vrij 
toegankelijk tussen 10.00 en 20.00 uur.

Speciale activiteiten
Op de woensdagavonden 30 april en 7 mei 
zijn er bovendien van 19.00 tot 20.00 uur 
speciale activiteiten in de kapel. De eerste 
avond brengt verteller Piet Paree het verhaal 
van ‘een bunkerbouwer anno 1943’ voor 
het voetlicht. Op 7 mei vertelt Wijk aan 
Zeeër Ron Ypma over de belevenissen van 
zijn grootvader, brigadier Ypma van de 
lokale politiepost en over zijn vader Dook 
Ypma, die Heliomare moest bewaken nadat 
de bunkerbouwers in 1944 halsoverkop 
vertrokken waren i.v.m. de internationale 
oorlogsontwikkelingen.

Zondag 4 mei en Maandag 5 mei: 
‘De oorlogsjaren in Wijk aan Zee’
Op de volgende locaties wordt beeldmate-

riaal getoond uit de bezettingsjaren in het 
dorp. Deze exposities zijn te bekijken tussen 
12.00 en 16.00 uur.
St. Odulphuskerk: ‘De verhalen achter de 
namen op het monument’. 
Dorpskerk: ‘De evacuatie van het dorp, de 
klokkenroof & de bevrijding van Wijk aan 
Zee’.
Café de Zon: ‘Voedselvoorziening in de 
crisisjaren en de oorlog’.

Zaterdag 3 mei: Dansfeest ‘De zomer van 
‘45’ met The Ramblers in Café de Zon
Hoe kun je 80 jaar bevrijding beter vieren 
dan met een swingende feestavond met het 
oudste dansorkest van Nederland:
The Ramblers. Het wordt een onvergetelijke 
avond, geheel in de jazzy stijl van de jaren 
‘30/’40. Het orkest vierde haar triomfen juist 
in deze periode en de nieuwe dirigent Loet 
van der Lee weet op unieke wijze oud en 
nieuw repertoire te combineren. Naast de 
eigen topmuzikanten zullen lokale solisten 
als David van Aalderen, Stephanie de Wildt 
en Annemarieke Bechtold acte de présence 
geven. De avond begint om 20.00 uur. 
Een kaartje kost 15 euro (inclusief feestelijk
welkomstdrankje) en kun je kopen via: 
www.ticketkantoor.nl/shop/ramblers3mei
.
Zondag 4 mei: Dodenherdenking 
en programma na afloop 
18.45 uur: Herdenkingsdienst in de 
Dorpskerk met medewerking van het 
Themakoor van de St. Odulphuskerk. 
Tijdens de kerkdienst lezen leerlingen van 
basisschool De Vrijheit gedichten voor. 
Na de kerkdienst worden er bloemen gelegd 
bij het graf van de onbekende soldaat. 

19.30-20.15 uur: Herdenking, toespraken 
en kranslegging bij het monument aan 
De Zwaanstraat. Aansluitend: Koffie in de 
St. Odulphuskerk en in De Zon.

21.00 uur: Verhalen in De Zon.
Lezing van Cor Bart over het leven van 
Walter Fein (1903-1983).

Deze Joods-Duitse acteur vluchtte uit 
Berlijn voor het nazi-regime en kwam na 
vele omzwervingen terecht in Beverwijk. 
Tijdens de bezetting vond hij een onder-
duikadres bij de familie Van Reeuwijk aan 
de huidige Spoorsingel waar hij bijna drie 
jaar verbleef en de oorlog veilig overleefde. 
In 1960 schreef hij over deze periode een 
hoorspel: Een zolderkamer in Beverwijk, 
dat werd opgevoerd voor de Duitse radio. 
De Beverwijkse oorlogsonderzoeker 
Cor Bart bezit het manuscript en werkt 
aan een vertaling/bewerking. 

Voorlezing van het verhaal ‘Een waarge-
beurd verhaal: Brussel 1940 - Ernst Wachs-
mann’ van Lydia Belinfante (1908-1990)
Lydia Belinfante werd geboren in Wijk aan 
Zee. Ze was de zus van Ernst Belinfante 
die in 1942 met zijn gezin uit Wijk aan Zee 
werd gedeporteerd. Lydia vertrok in 1941 
naar Cuba. In 1942 schreef ze daar dit korte 
verhaal. Na de oorlog kwam ze terug naar 
Nederland. Ze werkte als journaliste en 
bezocht Wijk aan Zee met regelmaat. 

Zondag 5 mei: Bunkers open, 
rondwandelingen en Vrijheidsmaaltijd
13.00–16.00 uur: Bunkers geopend. 
13.00-16.00 uur: Rondwandelingen met 
gidsen van Rondje Wijk aan Zee langs de 
exposities en andere plekken in het dorp 
die een rol speelden in de oorlogsjaren. 
Meer info en aanmelden: 

www.rondjewijkaanzee.nl

Vrijheidsmaaltijd in Café de Zon
Op 5 mei worden overal in Nederland 
Vrijheidsmaaltijden georganiseerd. Samen 
eten en samen stil staan bij de waarde van 
vrijheid, democratie en mensenrechten. 
Ook in Wijk aan Zee is vorig jaar door 
Rondje Wijk aan Zee gestart met deze 
traditie. In Café de Zon kan iedereen 
aanschuiven voor een kom Vrijheidssoep 
en een gezellig samenzijn. 
17.00 uur: Inloop en muziek van Het Dorp.
17.30 uur: Opening. 
17.30 uur: Gezamenlijke maaltijd en 
gesprekken over vrijheid. 
18.30 uur: Muziek. 
Aan de Vrijheidsmaaltijd kunnen maximaal 
100 mensen deelnemen. Ook kinderen zijn 
van harte welkom. Geef je op via 

5meiwijkaanzee@gmail.com
Graag per deelnemer voor- én achternaam 
vermelden. 

Programma 80 jaar bevrijding in Wijk aan Zee
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Dagelijks Leven
arianne is verpleegkundige op de 
IC/brandwonden IC van het Rode 
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. 

Op dit moment doet ze de brandwonden-
opleiding. Die hoopt ze in augustus af te 
sluiten. Het psychische, begeleidende gedeelte 
is veel meer dan op een gemiddelde andere 
afdeling. Er komt veel bij kijken. Dat maakt 
het interessant voor haar. 

Ze heeft 2 jaar geleden HBO verpleegkunde 
erbij gedaan omdat de opleiding die ze 
vroeger gedaan heeft te vergelijken is met 
het huidige MBO niveau. Gelukkig heeft 
ze wel veel vrijstellingen gekregen door de 
ervaring die ze heeft opgedaan en kon ze het 
in 1,5 jaar afronden. Ze vond het een goede, 
noodzakelijke aanvulling op dat wat ze al 
wist. 

Verpleegkunde opleiding
Na de havo wist ze niet direct wat ze wilde 
worden. In de eerste instantie was het 
psychiatrisch verpleegkundige. Maar toen 
zei haar moeder dat ze met haar 17 jaar 
waarschijnlijk nog niet zoveel te bieden 
had aan een patiënt met zware psychiatri-
sche problemen. “Ik was ook heel bleu en 
verlegen. Ik had toen die rol niet kunnen 
pakken”.  Na een aantal omzwervingen: 
au pair in Rome, in een make-up fabriek 
en secretaresse na Schoevers in Amsterdam, 
wilde ze niet langer psychiatrisch verpleeg-
kundige worden. Ze wilde wel graag naar 
het buitenland. Eigenlijk alleen maar bij 
Artsen zonder Grenzen. Toen bedacht ze 
dat ze beter gewoon verpleegkundige kon 
worden. In 1994, ze was 20 inmiddels, is ze 
de verpleegkunde opleiding gaan doen.
 “Dat was een in service opleiding. Toen 
ben ik in Amsterdam gaan werken en ook 
intern gaan wonen. Je kreeg 7 maanden 
school, dan moest je 3,5 jaar werken en zo 
combineerde je school en werk. Het was een 
leuke manier om uit huis te gaan. Je bent wel 
zelfstandig maar niet alleen en met mensen 
die hetzelfde doen. Ik heb daar vriendschap-
pen opgebouwd die ik nog steeds heb”. 
Na haar diplomering heeft ze 10 jaar op 
chirurgie gewerkt en is ze begonnen met 
reizen. Ze heeft een jaar onbetaald verlof 
genomen en is naar Australië gegaan. 
“Dat was fantastisch. Ik ben eerst naar 
Sydney gevlogen. Na een week door naar 
Darwin”. Daar is ze op zoek gegaan naar 
een baan. Haar verpleegkundediploma 
werd niet erkend. “Ik ben gaan werken en 
intern gaan wonen als verzorgende in een 

verpleeghuis voor Aboriginals in Katherine, 
een klein plaatsje 300 km onder Darwin. 
Daar heb ik 4 maanden gewerkt”. Ze heeft 
er bijzondere ervaringen opgedaan. 
Sommige van de Aboriginals die ze 
verzorgde spraken geen Engels en ze hadden 
tijd nodig om haar te leren vertrouwen. 
Haar bril is bijvoorbeeld van haar gezicht 
geslagen door een vrouw. Later is dat goed 
gekomen, maar dat vertrouwen moest wel 
eerst opgebouwd worden. Dat is niet zo gek.
Kinderen werden bijvoorbeeld in die tijd 
door blanken weggehaald bij hun Aboriginal 
ouders om ze Engels op te voeden. 

Daarna heeft ze gewerkt in een hostel en was 
ze kamermeisje in een Sheraton hotel. 
Van Perth naar Darwin heeft ze nog drie 
maanden rondgetrokken in een camper. 
Ze vond het alleen reizen en zijn eigenlijk 
heel makkelijk. “Je word sneller aange-
sproken en je zult ook zelf mensen moeten 
aanspreken als je contact wilt”.

Artsen zonder Grenzen
Ze kwam terug in het Lucas ziekenhuis in 
Amsterdam op de afdeling chirurgie. 
“Het gewone leven komt dan in de weg 
te staan. Ik had een baan en een huis in 
Amsterdam, een relatie en toen dacht ik : 
‘ik ga spijt krijgen, als ik er niks mee doe’. 
Dus ik heb gesolliciteerd bij Artsen zonder 
Grenzen”. Daarvoor moest ze eigenlijk de 
tropenopleiding hebben. Die is ze alsnog 
in deeltijd gaan doen toen ze desondanks 
aangenomen werd. Dat was in Rotterdam in 
het Havenziekenhuis. Ze had daar ook les 
van mensen van Artsen zonder Grenzen. 
Dat maakte het interessant voor haar. 
Zij namen meteen het veldwerk mee. 
Het waren twee opleidingen die een jaar 
duurden. In 2007 is ze voor het eerst op 
missie gegaan. 

Op Missie
Het was in Noord Oeganda. Daar was toen 
oorlog. The Lord’s Resistence Armee, de 
rebellengroep die tegen de regering vocht, 
had veel kindsoldaten. De jongens liepen 
in de avond naar de scholen. De scholen 
werden rondom bewaakt door militairen om 
te zorgen dat ze niet ‘s avonds en ‘s nachts 
uit de huizen werden geroofd. Als ze wel 
geroofd waren werden ze verslaafd gemaakt 
en familieleden werden vermoord zodat 
ze niet meer terug konden naar huis. 
“Dat was mijn eerste ervaring met geweld”.  
In het weekend woonden ze in een stadje 
waar het rustig was. Door de week was ze in 

MBelangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: 023-515 9500
Reddingsbrigade Wijk aan Zee: 374345
KNRM reddingstation Wijk aan Zee
Relweg 70 1949 Wijk aan Zee - 374412
Dierenambulance: 215454

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976
info@fysiowijkaanzee.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958 000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieuklachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond: 
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242 255
Omgevingsdient Noordzeekanaalgebied:
www.meldpuntoverlasttata.nl 
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015 555
of via internet: www.bezoekbas.nl -
www.geluids.net - www.vlieghinder.nl

Overige klachten
Klachten over woonomgeving: 
www.beverwijk.nl/fixi
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Hooglanders: www.ekogron.nl/contact
Zwemwatertelefoon: 0800-9986 734

Diversen
Gemeente Beverwijk en Gebeids-
verbinder Beverwijk-West voor: 
Leefbaarheid, Sociale Samenhang en 
Bewonersparticipatie: 256256
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Secretariaat Dorpsraad: 
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
www.dorpsraadwijkaanzee.nl
Spreekuur Sociaal team in de 
Huisartsenpost: elke 3e maandag van 
de maand 10:00-11:30. 
Tel. 0251-508050
info@sociaalteambeverwijk.nl

Juttertjes
Juttertjes mogen maximaal 25 woorden 
bevatten en zijn gratis, een vrijwillige 
bijdrage is welkom. Deze moeten schriftelijk 
of digitaal aangeleverd worden via

jutter@live.nl 
Juttertjes zijn niet bedoeld voor commerciële 
doelen of personeelsadvertenties.
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een vluchtelingen kamp, 5 dagen per week. 
In de avond gingen ze nooit ergens naartoe 
en de meeste ellende gebeurde in de avond. 
“Ik zag het dus meer secundair. We runden 
daar een ziekenhuis. Er waren mensen 
die binnenkwamen met schotwonden of 
speerwonden en wonden van machetes. 
“Ondertussen doe je ook bevallingen, de 
zorg voor zwangeren en hiv-zorg. Dus het 
is veelzijdig. Je doet de acute zaken maar je 
biedt ook de hulp die meer voor de lange 
termijn is. Het was een goede missie om 
mee te beginnen omdat het echt alles was”.

Ze waren ook veel op pad om in andere 
dorpen les te geven over hygiëne omdat er 
een hepatitis-e uitbraak kwam. Dat was de 
eerste uitbraak waarvan is vastgesteld dat 
het van mens op mens overging. Meestal 
gaat het van dier op mens. Ze dacht nog wel: 
“ben ik op mijn eerste missie, ga ik meteen 
dood”. Ze probeerden ook vrouwen tijdelijk 
geboortebeperking te geven gedurende de 
epidemie. De vrouwen wilden dat wel, maar 
de mannen wilden dat niet. Er werden wel 
stiekem implantaten geplaatst in overleg 
met de vrouw zodat haar man er niet achter 
kwam. Ze moest een keer een rapport 
maken van alle mensen die overleden 
waren. Dat werd een enorme stapel. 
Dat vond ze heel heftig. Toen nam een van 
de mensen die daar lokaal werkte haar mee 
naar een hok helemaal vol met statussen van 
patiënten. Toen zei ze: ‘deze leven allemaal 
nog wel’.  “Zij dwong me om het anders te 
gaan bekijken en dat heeft geholpen. Zonder 
de input van Artsen zonder Grenzen was 
dat echt veel minder geweest. De mensen 
daar gaan anders om met de dood. Dat heb 
ik in elk Afrikaans land, waar ik gewerkt 
heb, gemerkt. De dood hoort bij het leven. 
Als een kind overlijdt dan is een moeder 
echt in en in verdrietig maar het is vaak niet 
het enige kind. Ze moet toch gewoon door”. 

Een keer op een andere missie, in Sudan, 
kwam er een vrouw met een kind. Dat kind 
was al een tijdje overleden. De vrouw droeg 
het kind op haar rug in een draagdoek. 
De baby werd van de rug gehaald toen 
Marianne erbij geroepen werd. Het was 
een kindje van een jaar ongeveer. De vrouw 
vroeg : “gallas”? Dat is Arabisch voor ‘klaar’. 
De vrouw deed op bevestigend antwoord 
van Marianne de baby weer in de doek op 
haar rug en ging weer weg. De vrouw was 
ontzettend verdrietig maar moest ook weer 

40 km terug lopen. “Je krijgt daardoor toch 
wel een andere kijk op de dood. Het hoort 
er meer bij”. Dit incident zal haar altijd 
bijblijven. Gelukkig kan ze er doorgaans 
mee omgaan. Ze slaapt goed en kan de 
zaken die ze meemaakt goed verwerken. 
Maar sommige indrukken, zoals die van 
de vrouw en de baby, zal ze voor altijd met 
zich meedragen. Het is 15 jaar geleden maar 
ze kan de vrouw bij wijze van spreken nog 
uittekenen.

IC brandwondencentrum
Beverwijk

Toen ze net terug was nam ze dit soort 
ervaringen mee in het werk in het zieken-
huis. Als iemand klaagde over te koude soep 
kon ze daar slecht tegen. ‘Je hebt tenminste 
soep en een schoon bed’, dacht ze dan. 
Ze begrijpt natuurlijk dat het hier anders 
ligt en ze heeft er inmiddels weer minder 
moeite mee. Maar helemaal kwijtraken 
doet ze het niet. Het is het verdriet van de 
familie dat het werk zwaar maakt. Op de IC 
afdeling maken patiënten het vaak niet meer 
bewust mee. De ouders van Marianne zijn 
pas kort na elkaar vrij plotseling overleden. 
Daardoor komt het verdriet van familie 
helemaal dichtbij. 

Toekomst
Ze wil wel weer iets doen voor Artsen 
zonder Grenzen. Nu haar ouders zijn 
overleden begint het weer te kriebelen. 
Ze zou samen met haar vriend Daniel uit 
Sierra Leone die ook verpleegkundige is wel 
weer op missie willen. Ze is zich er als geen 
ander van bewust dat op missie gaan ook 
risico’s met zich meebrengt en bepaald niet 
altijd makkelijk is. Ze heeft malaria gehad, 
een ernstige oogontsteking, ze is omringd 
geweest door muizen en ratten. 
De temperaturen gaan van bloedheet over-
dag naar ijskoud in de ochtend. “Er is nooit 
licht in de nacht, echt geen hand voor ogen. 
Dan moet je er uit voor een spoedgeval en 
zijn er hyena’s”. 

Maar ook: “je ontmoet veel leuke mensen, 
het team waarmee je werkt is leuk. Je raakt 
snel hecht met mensen omdat je op elkaar 
aangewezen bent in een oorlogsgebied. 
Je kan daardoor ook nooit ergens heen. 
Je bent in het ziekenhuis of in je compound. 
Om de 6 weken ongeveer ga je eruit om bij 
te komen in een gebied dat veilig is”. 
Het is al met al fantastisch, aldus Marianne.

Tekst: Henriette Borjeson.
Foto: Hans de Bruijn.

OVER LEVEN         met Marianne Lourens
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En, heb je al antwoord gekregen van de 
Nationale Ombudsman naar aanleiding van 
jouw brandbrief over het recht op kleiner 
wonen?
– Jazeker, hij reageerde per omgaande, 
hij had goed en slecht nieuws voor mij.
O jee, als iemand zo begint dan loopt 
het vaak niet goed af, wat was het goede 
nieuws?
– Dat ik volledig in mijn recht sta.
Die slag is u! En het slechte nieuws?
– Dat dit recht via de politieke kanalen 
moet worden geconsumeerd.
Daar begint het gelazer al! Nee jongen, 
je kunt het kleiner wonen wel vergeten, 
maar ik heb een briljante oplossing voor je.
– Hij wel...
Luistert, het toverwoord is inkwartiering. 
Er zijn zat desperate woningzoekenden, 
je huis is niet meer zo groot, je hebt er 
scrabblepartners bij en het levert een 
aardige duit op.
– Ja hoor, jij ziet ook overal geld. En nee, 
het is geen goed idee, misschien krijg ik wel 
inwoners die van spruitjes houden. Maar 
waar was ik gebleven?
Dat je je heil in de politiek moet zoeken, pff!
– Waarom nou weer zo cynisch, Mona 
Keijzer is toch goed bezig, met haar nieuwe 
beleid kan iedereen zonder gedoe een 
huisje bouwen op zijn erf ten behoeve van 
mantelzorg.
Man, dat is toch een sigaar uit eigen doos?
– Hoezo?
Met al onze zomerhuisjes heeft Wijk aan 
Zee in potentie nu al de hoogste mantel-
zorgdichtheid van het noordelijk halfrond, 
daar kan niks meer bij!
– Dat is waar, maar gelukkig heeft de 
Provincie steeds meer oog voor de woning-
nood, alle gemeenten mogen er een straatje 
bij bouwen.

Schrijf dat maar op je buik, dat geldt niet 
voor Natura 2000 gebieden, als je je straat 
uitloopt dan sta je daar al middenin!
– Toch hoop ik dat de gemeente iets voor 
ons kan betekenen. Ik heb gelezen dat 
Heemskerk en Beverwijk een gezamenlijke 
projectgroep zijn gestart en een nieuwe 
woonvisie hebben ontwikkeld.
Nog meer papier….
- O ja en dan zijn er natuurlijk nog de 
Stenen Stakeholders.
Wat is dat nu weer voor een obscuur clubje?
– Dat is een verzameling belanghebbenden 
die precies weet wat Wijk aan Zee nodig 
heeft zonder hierover met de inwoners of 
de Dorpsraad te hebben gecommuniceerd.
Dat is knap…
– Zeker, daar zal Ali B. nog een hoop plezier 
aan beleven.
Ali wie?
– Bal, een soort Jan Schaefer, maar dan van 
Beverwijk.
O ja, die van in gelul kun je niet wonen…., 
is hij ook zo’n straatvechter?
– Dat niet, hopelijk groeit hij nog in die rol. 
Gelukkig komen er 16 luxe appartementen 
en 20 parkeerplaatsen op de plek van het 
REA College, onder de naam Résidence 
Kennemerduin.
Dat is mooi, samen met je geliefde met 
een wijntje romantisch ’s avonds op je
balkonnetje naar het affakkelen kijken, 
terwijl je auto veilig in de parkeergarage 
staat.
– En wat te denken van de nieuwe kleine 
koopappartementen voor starters op de plek 
van Het Badhuis.
O ja, Résidence La Moustache.
– En verder in de toekomst kijkend, moeten 
De Moriaan, De Vrijheit en Juttersoord 
ooit vervangen worden, dan ontstaat er ook 
ruimte voor nieuwe huizen.

Ja, naast Heliomare ligt nog een braak-
liggend kaveltje voor een mooi nieuw 
multifunctioneel gebouw voor sporten, 
leren en werken.
– Hoe simpel kan het zijn. En tenslotte 
verwacht ik veel van diverse burgerinitiatie-
ven, zoals het Knarrenhof.
Is dat niet dat groepje rijpere grootwoners 
dat zich collectief wil transformeren tot 
kleinwoners?
- Precies. Daarnaast wordt er ook gesproken 
over de oprichting van een eigen woning-
bouwvereniging.
Woningbouwvereniging, wat gaan die doen?
– Nou, om te beginnen gaan zij die apparte-
menten aan de Julianaweg afmaken.
Ja, dat zal tijd worden. Maar wie gaat dat 
uitvoeren?
– De SaWaZ Bouwploeg onder aanvoering 
van Klaas Klep.
Klaas Klep?
– O ja, ik was even vergeten dat jij een 
import Wijk aan Zeeër bent. Klaas van 
Amersfoort, die is aannemer geweest en 
woont erachter. Hij kan het bij wijze van 
spreken met zijn rollator af.
Je moet er maar op komen!
– Allemaal sociale woningbouw, Klaas 
taxeert de huur en Wijk aan Zeeërs krijgen 
10% huursubsidie.
Toe maar, waar komt die subsidie vandaan?
– Van de Amerikaanse toeristen, die gaan 
na de verbouwing van Het Huis Met De 
Indiaan tot motel, 25% meer betalen voor 
een kamer.
Daar zal Tata Steel vast geen bezwaar tegen 
hebben.
– Denk het ook niet, Wijk aan Zee First!
Straks hebben we nog huizen teveel!
– Die kunnen we toch gewoon verhuren?
Precies, zoals het hoort!

Trioloog     Over wonen gesproken

Tot aan 6 april verblijf ik, Lizet Dorhout 
(Amersfoort) als Artist in Residence in 
Herberg Be My Guest.

Wie weet, na een inspirerend verblijf 
en de kalmte en het ritme van Wijk 
aan Zee, wat er aan beeldvorming is 
ontstaan en aan bouwsels is opgebor-
reld. Of metaforen, hartstochten en 
andere spontaniteiten, tegen of met 
de stroom mee, via onderstroom of 
storing, zijn komen aanwaaien.

Graag kijk ik open uit naar wat de 
stroom, aan beeld, tekst of een lied zal 
meevoeren. Speels hoop ik de horizon 
af te speuren naar levenskunst. Om al 
pierewaaiend metaforen te jutten en 
te kijken welke beeldvorming zal aan-
spoelen. Met veel zin kijk ik uit naar het 
verblijf in het dorp, de omgeving én de 
ontmoetingen. Ik hoop het speels aan te
vliegen! Kom gezellig een kijkje nemen 
in het eetlokaal. Misschien tot dan! 

Lizet 

Lizet Dorhout - Artist in residence bij Be my Guest
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a, daar zijn we weer. Het is april en het 
seizoen kan beginnen. Waar zaten we 
vorig jaar ook al weer, o ja ik weet het 

nog: een aardig plekje op de Dorpsduinen. 
Riant in de dakgoot, vlak bij zee, mooi 
uitzicht over de duinen en ideale zonligging. 

Genoeg takjes en rommel in de buurt voor 
de nestbouw. Ook nog een een mooi plat 
dak achter, waar de pulletjes, eenmaal uit 
het ei gekropen, hun eerste scharrelende 
stapjes kunnen zetten. Bovendien in de 
buurt van afvalbakken, belangrijk voor 
de voedselsuppletie. Gelukkig zijn ook de 
HVC-afvalbakken nog alleen met een pasje 
te openen, waardoor daar ook nog het een 
en ander valt te halen. Samen met de andere 
dierlijke dorpsgenoten kauwtjes, eksters, 
duiven en niet te vergeten de vermaledijde 
ratten en vossen, maken we dankbaar 
gebruik van deze voorziening, zodat we 
voor een snack of lekkere hap niet helemaal 
naar de zee hoeven. Zo te zien hebben de 
kauwtjes de schoorsteen al weer ingepikt, 
maar daar hebben we vorig jaar geen last 
van gehad, soms kan je nog het geluk 
hebben dat je een uit het nest gevallen 
kauwtje kan verschalken voor ons eigen 
kroost. Het lijkt er op dat we dit jaar buren 
hebben in onze dakgoot, want ik zie zowaar 
dat er mussen met takjes in de weer zijn. 
Ik denk niet dat we daar last van gaan 
krijgen, dus ik zeg: leven en laten leven.
Nou jullie zien het: wat ons betreft kan het 
seizoen beginnen, dat we d’r maar weer een 
paar mooie, gezonde echte zeemeeuwen bij 
krijgen dit jaar.

Luister bij het lezen naar het lied ‘Noord-
zeestrand’ van Rocco Granata (You Tube).
Rocco emigreerde op 10-jarige leeftijd met 
zijn familie uit Italië naar Vlaanderen. 
In dit nummer vertelt hij hoe hij zich thuis 
voelt in zijn nieuwe vaderland, net zoals 
de meeuwen hierboven...

Noordzeestrand
Gezongen door Rocco Granata

Waar het lied der branding ruist 
bij dag en nacht

Waar ‘t vertrouwde huisje 
altijd op mij wacht

Waar de meeuwen schreeuwen,
 boven het golfgebruis
Daar ben ik gekomen, 
daar voel ik me thuis

Waar de klokken luiden 
onder het wakend kruis
Daar ben ik gekomen, 
daar voel ik me thuis

Nooit vergeet ik waar 
eenmaal mijn wiegje stond

Denk ik nog wel eens 
aan mijn geboortegrond

Maar ik vond mijn vrienden 
hier waar het leven lacht

Waar mijn mama mia 
altijd op mij wacht

Ik heb ‘t geluk gevonden 
in dat landje klein

Hier blijf ik nu wonen, 
ik wil hier altijd zijn

Tekst en foto: Dik Broekman.

J
Waar de meeuwen schreeuwen
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n 1951 tijdens de grote zomervakantie 
huurde mijn moeder, die dol op het 
strand was, het huis van de familie 

Wagenaar aan de Heemskerkerrelweg 3. 
Het was een doodlopende verharde zandweg 
en aan het eind lag het heerlijke huis.

Na mijn oudere broer van 6 jaar kwam ik 
als 4-jarige middelste en dan mijn 2-jarige 
broertje Hans. Vanuit onze woonplaats 
Amsterdam was Wijk aan Zee met het trein-
station en bus goed bereikbaar. Dat speelde 
een grote rol, want nu kon mijn vader iedere 
avond thuiskomen hetgeen niet lukte toen 
wij het jaar ervoor in Egmond aan Zee 
verbleven. Het was een hele verhuizing. 
Mijn vader beschikte, via een van zijn 
klanten, over een Amerikaanse slee voor 
6 personen met aanhanger, waarin wij met 
al onze spullen naar zee werden gebracht. 
Mijn moeder zei altijd: ik verplaats gewoon 
mijn huishouden. Zonder haar wasmachine, 
telefoon, warm water en het grote bad op 
leeuwenpootjes kon mama zich prima 
redden in het heerlijke vrijstaande huis in 
de duinen. De zee maakte alles goed.

Mevrouw Wagenaar waarschuwde ons bij 
aankomst dat we absoluut niet in de grote 
schuur achter het huis mochten komen want 
dan kon je zomaar in de diepe waterput 
verdrinken. Dat maakte grote indruk op 
mij! Waterputten die hadden wij niet in 
Amsterdam. Wagenaar was bos- en duin-
wachter. Hield toezicht op stropers. 
De bezoekers van de prachtige Noordhol-
landse duinen moesten het niet wagen om 
zonder toegangskaartje te komen.

We liepen met de strandkar dagelijks naar 
het Noorderbad van de familie Greve. 
Ja inderdaad, de vader van Robert en de 
grootvader van Stefan. We waren de hele 
dag op het strand aan het spelen, scheppen, 
graven, ballen, vliegeren en badderen in 
het ebje. Uiteraard onder het strenge 
toezicht van mijn moeder die haar drie 
jonge kinderen niet uit het oog verloor. 
We speelden samen met de kinderen van 
goede vrienden van mijn ouders die ook uit 
Amsterdam kwamen. Op een foto uit 1951, 
pas 6 jaar na WO-2, zie ik nog de houten 
palen voor de elektriciteit in het ongerepte
duinlandschap. Langs de beklinkerde 
Relweg naar zee stonden stevige betonpalen 
waartussen vier lagen prikkeldraad om de 
zeeduinen te beschermen. Ja, daar ging ik 

als kleuter van vier toch maar niet onder-
door. Ik zat, op die foto, heel prettig voorop 
de strandkar en achter mij de manden met 
gesmeerde boterhammen en flessen melk. 
De grote jongens: Theo en Bernhard 
trokken de strandkar. Achter mij duwde 
Thecla de kar een beetje en lette op of er 
niets vanaf rolde. 

In de riante duintuin van Wagenaar, die 
hadden wij niet in Amsterdam, mochten wij 
lekker rondstruinen. Zagen hagedissen en ik 
sprak regelmatig af met een leeftijdgenootje 
van het aangrenzende Kamp Aardenburg. 
We gooiden met grote strandballen. 
Speelden op onze eigen manier tennis 
tegen de lange zijmuur van het huis met 
grote tennisrackets van mijn ouders met 
nog een ouderwetse darmbespanning. 
We probeerden de tennisballen tegen de 
muur te meppen. Daar kreeg je het behoor-
lijk warm van. Want die ballen schoten alle 
kanten op en waren in het hoge duingras 
bijna onvindbaar. Als we voor het avond-
eten naar binnen werden geroepen, telde 
mama eerst de tennisballen. En dan was het 
natuurlijk zoeken naar die allerlaatste 
ontbrekende bal. Ja, mijn moeder kon 
aardig handhaven. 

In de eerste jaren na de oorlog was het land 
in opbouw. Mijn moeder had heel praktisch 
warme trainingspakken voor ons alledrie 
gemaakt, om de was te beperken, want hier 
moest alles op de hand! Natuurlijk kwamen
oma Andrea en opa Johannes van moeders-
kant logeren. In vol ornaat, dus niet in 
zwemkleding, zitten zij in rieten strand-
stoelen, beschermd tegen de wind op het 
Noorderbad te genieten. Ook de groot-
ouders Willemsen kwamen langs en zijn in 
die windluwe strandstoelen gefotografeerd. 

De vrienden van mijn ouders huurden een 
twee onder een kaphuis aan de Relweg 34: 
“Buitenlust”. De huidige bewoners hebben 
de mooie houten serre nog in ere gehouden. 
De tuin met zomerhuis aan de achterkant 
grensde aan het Duingebied, daar liepen 
de konijnen, soms een fazant en hagedis-
sen. Een immens grote ruimte die doorliep 
naar zee. De Zeeduinen waren er nog niet, 
en “De Liefhebbers” ook niet. Ver durfde 
ik niet te lopen. Ik realiseerde me dat als je 
omkeek wel het hek van de tuin moest blij-
ven zien. Wat een avondtuurlijke belevenis 
voor een vierjarig stadsmeisje!

Tekst: Andrea Willemsen.
Email: andreawillemsen@mac.com

I
Jeugdherinneringen aan Wijk aan Zee
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ier zijn Jake en Moon. De een 
(Jake) is helemaal van Simone 
Befort en van de ander (Moon) 

kan je zeggen dat hij voor driekwart van 
haar is, want voor het resterende kwart 
deelt zij Moon met haar vriend Davor.

Jake is een uit de kluiten gewassen 
combi van een Ridgeback en een 
Boerboel. Hij komt uit Nijensleek, dat 
ligt precies op de grens van Drente, 
Friesland en Overijssel. Uit een nest 
van twaalf viel Jake meteen op omdat 
hij zwart was, de rest was bruin. Bij het 
oppakken, hij paste toen nog in de kom 
van twee handen, wist Simone meteen: 
die wil ik! Gelijktijdig werd er in haar 
vriendenkring een baby geboren die 
Jake werd genoemd, dat vond ze ook 
voor haar nieuwe hond wel een stoere 
naam. Jake is inmiddels negen jaar oud 
en woont nu acht jaar in Wijk aan Zee. 
Een El Dorado voor beiden, vanwege 
het strand, de duinen en de zee en 
vooral vanwege het paragliden. 
Toen Jake nog klein was ging hij graag 
mee de lucht in. Met flapperende oren 
a la Dombo Het Vliegende Olifantje 
ontwikkelde Jake zich tot Vliegende 
Hond. Helaas is hij daar nu te groot 
en te zwaar voor geworden. Hij doet 
nu mee door er achteraan te rennen 
en te springen, waarbij hij met gemak 
de twee meter haalt. De pret is er niet 
minder om. De laagvliegers maken er 
een sport van om hem tussen de benen 

geklemd even mee de lucht in te nemen 
(zie actiefoto).

Moon is tien en lijkt veel op een boxer. 
Jake en hij zijn al zes jaar bevriend. 
Hoewel ze gek zijn op het strand, zijn 
het geen zwemmers. Voor Jake was de 
lol er voorgoed vanaf toen hij op volle 
zee van een kano sprong. Nadat hij 
ploeterend het strand bereikt had, is hij 
nooit meer in het diepe geweest. Beide 
vrienden beperken zich tot pootje-
baden. Ondertussen heeft Moon de 
merkwaardige gewoonte ontwikkeld 
om bellen te blazen in laag water (als 
variant op het spijkers zoeken...). Een 
van zijn andere strandgenoegens is het 
vermalen en en opeten van schelpen en 
stukjes hout. Dat vind hij lekker en Jake 
doet daar een beetje knarsetandend aan 
mee.

H Beiden zijn trouwens grote eters, voor 
Jake is er nooit genoeg en Moon eet 
alles wat er in zijn mond past. Helaas 
bleek een ballon een keer te veel van het 
goede, die kon gelukkig na enige moeite 
verwijderd worden. 
Hoewel ze met z’n tweeën door 
hun postuur wat intimiderend over 
kunnen komen zijn ze vriendelijk 
naar hun omgeving en hebben ze 
veel vaste hondenvrienden.
O ja, om te weten of er gevlogen kan 
worden is het raadplegen van de weer-
app niet nodig. Bij het ochtendkrieken 
weet Jake al hoe de vlag er voor staat 
als hij voelt dat de wind uit het westen 
komt, de ideale omstandigheden om 
de lucht in te gaan. Even later gaan ze 
dan gedrieën de deur uit, op naar het 
strand!

Tekst: Dik Broekman.
Foto’s: Ben Roozendaal en Simone Befort.

Illustratie: Joke Staal.

Honderduit
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Dri3 vragen aan 4ier dorpsgenoten
eorgien Wybenga, Vera van 
Waardenburg, Nanon Lahnstein en 
Nienke Viersen schijnen hun licht 

op dorpse- poëtische-, prozaïsche kwesties.

1. Afval dat bij ontbreken van een pasje 
niet in, maar naast de afgesloten container 
wordt geplaatst, verwaait over het Juliana-
plein en de Zeecroft. Hoe zie jij dit?
Georgien: “Afvalkaarten afschaffen. Iedereen 
heeft het recht om afval kwijt te kunnen.”
Nanon: “Ik ben voorstander van een extra 
klep zodat afval toch in de container kan, 
al moeten mensen dan net iets meer moeite 
doen.”
Nienke: “Pasjes afschaffen. Gewoon zakken 
weg laten gooien, ja. Het zijn geen mensen 
die troep willen maken maar het wordt 
troep omdat ze het niet kwijt kunnen. 
Daar zit in de basis iets verkeerd. Dan denk 
ik doe effe makkelijk, wat kost het extra als 
die zakken er wél ingaan ten opzichte van 
dat die troep nu opgeruimd moet worden.”
Vera: “Vraag je het aan mij als dorpsbewo-
ner of als Dorpsraad-lid? Want als Dorps-
raad hebben we ons hier heel erg mee bezig 
gehouden, vinden we gewoon dat iedereen 
zijn vuil te allen tijden kwijt moet kunnen 
en dat ondernemers -want daar gaat het 
eigenlijk om- massaal dan illegaal storten 
dat is de reden waarom ze die pasjes erop 
willen houden. Daar zijn de gewone men-
sen, de mensen zonder bakken de dupe van, 
ook op de Zeecroft. We krijgen die pasjes er 
niet af, daar hebben we echt ons best voor 
gedaan. Dat heeft te maken dat ondernemers 
vuil storten, dus bouwbedrijven, horecabe-
drijven. Dát is wat ze tegen willen houden. 
HVC zit hier aan het einde van de straat hè 

maar daar mogen zij ook niet storten. Als je 
het effe makkelijker maakt voor iedereen... 
Maar ik heb er geen oplossing voor. Ik vind 
dit best een goeie oplossing al die grote 
containers onder de grond. Ik vind het niet 
een oplossing dat er pasjes op zitten. Het is 
een moeilijk probleem. We zijn er al een jaar 
mee bezig en het is nog niet opgelost.”

2. Heb je een favoriete plek in Wijk aan 
Zee?
Vera: “Vroeger was dat Sonnevanck en dat is 
nog steeds een plek waar ik heel graag kom, 
als ik daar zit, zit ik altijd goed. De Zon is 
een goeie tweede. En het strand daar kom 
ik het allerliefst. Het mooiste stukje strand 
vind ik voorbij de laatste strandhuisjes, bij 
de Vrijheit.”
Georgien: “Bij Strandopgang de Zwaanstraat
de trap op naar het pad over de duinen. 
Als daar eens een bankje kon komen.”
Nienke: “Ja, ik denk dat dat wel het Vuur-
baakduin is. Die is met alle jaargetijden 
prachtig. Vorig jaar was het supermooi 
toen het in bloei stond. En je hebt vanaf het 
hoogste puntje zicht op het dorp, zicht op 
Tata en je hebt zicht op de zee. De honden 
mogen loslopen. Het is gewoon heerlijk 
lopen daar.”
Nanon: “De favoriete plek van Wijk aan Zee 
is, tja, mag er zeker maar één kiezen. Dan 
ga ik voor: in het zonnetje, uit de wind, op 
de bank voor het huis met een kopje thee en 
een boek of aanwaaiers… “

3. Hoe doe jij je sokken aan?
De antwoorden zijn hiernaast te zien.
Op de foto van boven naar onder: 
Georgien, Nanon, Nienke en Vera.

G

n de vroege ochtend, op zondag 27 
april, organiseert vereniging Rondje 
Wijk aan Zee een wandelexcursie 

onder begeleiding van een ervaren 
ornitholoog van Vogelbescherming 
Nederland.

De duinen en het strand bij Wijk aan 
Zee zijn uitstekende locaties om vogels 
te spotten. Het gebied biedt een gevari-
eerd landschap waar zowel broedvogels 
als trekvogels zich thuis voelen. 
En eind april, op het begin van de dag, 
is een goede gelegenheid om in en rond 
Wijk aan Zee een verscheidenheid aan 

vogelsoorten te observeren. 
Of je nu een doorgewinterde vogelaar 
bent of gewoon nieuwsgierig naar de 
natuur, deze excursie is voor iedereen 
toegankelijk. Vergeet je verrekijker niet 
en trek wandelschoenen aan!

Datum: zondag 27 april 2025
Tijd: start 6.45 uur, duur 2 à 2 ½ uur
Startpunt: bij Café de Zon, 
Voorstraat 54, Wijk aan Zee
Kosten: Geen. 
Aanmelden: Ja! Dat kan via 

info@rondjewijkaanzee.nl
Er kunnen maximaal 15 personen mee. 

Ga mee op vogelsafari in Wijk aan Zee!

I
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Oud papier ophalen
Zaterdag 19 april

haalt SV Wijk aan Zee weer oud papier op.
Met de opbrengst daarvan kunnen 

de groeiende kosten van de vereniging
worden betaald. 

U kunt het ook bij het Doolhof neerzetten.

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 5 april vindt er weer een 

schoonmaakactie van zwerfvuil plaats. 
Om 10.00 uur wordt er gestart vanaf de Spar. 

Gereedschap is aanwezig. In een uur zal 
een zo groot mogelijk gebied van zwerfvuil 

worden ontdaan. Na afloop kan er in 
Café de Zon nog nagepraat worden 

met een gratis drankje.

Tuinteam Wijk aan Zee
Vrijdag 11 en 25 april

om 10.00 uur verzamelt het Tuinteam 
zich weer bij de Buurtzorg Relweg 11a. 

Voor info: 0251-823414,
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Dorpsraad
Wijk aan Zee

Nieuws
Renovatie bushokje Julianaplein

De gemeente Beverwijk heeft inmiddels
voor de renovatiewerkzaamheden een 
contract afgesloten met een bedrijf uit 
Nieuw Vennep. Naar verwachting zal 
de volledige bushalte begin juni worden
weggehaald en eind juli worden her-
plaatst De volledige renovatie zal uitge-
voerd worden in de werkplaats van de 
aannemer.

Elfi, project nieuwbouw Julianaweg
Elfi is definitief gestopt met dit project 
en heeft het nu doorverkocht aan een 
andere partij. Volgens informatie zal 
het nieuwbouwproject worden voort-
gezet volgens de originele opzet en naar 
verwachting zal de herstart van de bouw 
voor de bouwvakantie plaatsvinden.

Project Résidence Kennemerduin
De 16 luxe appartementen zullen in 
april te koop worden aangeboden bij 
makelaar Prismaat.

Pand Badhuis De Zwaanstraat
Jeroen de Rooij, directeur / projectont-
wikkelaar van Happier Group gaat zijn 
eerste project starten in Wijk aan Zee.
De oude vervallen bar “Het Badhuis” 
zal naar zijn zeggen, omgebouwd wor-
den tot een betaalbaar appartementen-
complex. Het betreft hier vijf studio’s 
van 48 tot 65 m² en daarnaast drie 
ruime appartementen. Naar verwach-
ting zullen de werkzaamheden nog dit 
jaar starten.

Verplaatsing Jaarvergadering 
Dorpsraad Wijk aan Zee

De Dorpsraad jaarvergadering met het 
thema “Wonen in Wijk aan Zee” wordt 
verplaatst van woensdag 9 april naar 
woensdag 11 juni. Deze nieuwe datum 
past beter in de planning/voorbereiding 
van het programma en beschikbaarheid 
van de sprekers. In de Jutter van juni 
wordt het thema “Wonen in Wijk aan 
Zee” nader toegelicht.

Winterzwemmers in Wijk aan Zee
teeds meer mensen zien we de zee in 
duiken in de winter. De Jutter maakt 
een serie over deze winterzwemmers 

en deze week volgen we Nol Zoutman.

Buitentemperatuur: 7 graden
Watertemperatuur: 5 graden
Zonnig weer met koude wind uit het 
Noordwesten.

In de vorige rubriek met Willem Verhoog 
viel zijn naam al even: Nol Zoutman, hij 
inspireerde Willem en vele anderen om mee 
te gaan zwemmen in zee en geeft adem-
sessies in combinatie met ijsbaden vanuit 
zijn eigen bedrijf Dubbel Zout & Koud.
“Ik dacht altijd, die man is gek” vertelt Nol 
over de tijd dat hij nog in Wijk aan Zee 
woonde en een man uit de straat midden in 
de winter zag gaan zwemmen in zee. 
Totdat Nol op zijn 40e een NLP cursus 
(Neuro Linguïstisch Programmeren) volgde 
in Limmen en zijn mentor Bouke de Boer 
hem vroeg of hij bekend was met ademwerk
en koudwater zwemmen en of hij een keer 
mee de zee in ging in Castricum. Dat deed 
zo veel met hem: “Ik was blijkbaar op zoek 
naar dit maar ik wist het niet”.  Er volgde 
vele koude trainingen en -reizen onder an-
dere naar de Ardennen met een Wim Hof 
trainer en daarna naar IJsland. Toen een 
goede vriend Tim in Wijk aan Zee kwam 
wonen ontstonden de “muiduikers”. 
De mannen namen heel regelmatig samen 
een duik in zee, een tijdje zelfs dagelijks. 
De “muiduikers” vermeerderden, een vast 
clubje dook elke zondagochtend om 9 uur 
de zee in. “In de periode van 2020 tijdens 
corona nam dit een enorme vlucht omdat 
er in de lockdown weinig kon. Blijkbaar was 
er enorme behoefte aan, niet alleen aan 
een samenzijn maar ook aan gezond zijn. 
In de hoogtij dagen was de groep uitge-
groeid tot een man of 60. De groep groeide 
en er ontstonden ook subgroepjes van 
mensen die ook op andere momenten 
samen gingen zwemmen en dat steeds meer 
mensen mee de zee in gingen was als een 
wenselijke olievlek”.

“Na de reis in IJsland kreeg ik het verlangen 
om een eigen bedrijf te starten, ik ben een 
ademcoach opleiding gaan volgen en zus 
Laura bedacht een naam en een logo en 
zo ontstond Dubbel Zout & Koud. Met de 
financiële hulp van mijn vriendin Maartje 
stond er binnen een korte tijd een mooi 

bedrijf op poten”. Een ijsbad is echt heel 
anders dan de zee. Bij een ijsbad is er geen 
weg terug, als je naar de zee loopt kun je 
nog omkeren. Een ijsbad moet je opzetten 
en is veel werk, de zee is er altijd en dat is 
helemaal mijn ding”.

“Mensen vinden het vaak eng, dan stopt 
mijn hart er mee, hoor ik vaak. Maar als je 
gaat vechten of vluchten, dan heb je niet 
je doel bereikt. Mij geeft het meer energie, 
kracht en inzichten. Ik heb ook altijd een 
intentie als ik het water in ga en ik laat er 
ook altijd weer wat achter”. Ook bleef Nol 
een paar winters lang een korte broek 
dragen en alleen een t-shirt. “Al dat comfort 
heeft ons minder weerbaar gemaakt”. 
Maar er zit geen moeten op. Afgelopen 
winter was hij het zat en trok weer een 
lange broek aan. “Een jas heb ik eigenlijk 
nooit meer aan. Ik hoop altijd weer mensen 
over de streep te trekken om het koudwater 
zwemmen een kans te geven en het eens te 
proberen. We kunnen zo veel meer aan dan 
we voor mogelijk houden. Je kunt mij altijd 
vragen om mee te gaan”.

Tekst en foto: Stephanie Dumoulin.

Juttertje
Blaasgroep Het Dorp zoekt een enthousiaste 

slagwerker. Er wordt elke maandagavond 
gerepeteerd in de zaal van Café de Zon 

van 20.00 uur tot 21.45 uur. 
Kom een keertje luisteren, meedoen of mail 
voor meer info naar Klaas van Amersfoort: 

info@vanamersfoortmakelaardij.nl.

S
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Agenda
Vrijdag 4 april
Café de Zon: Bandland met WaZCo; 20:00
Badgastenkerk: Singersongwriter Rob Zwart 
en Percussionist Richard Twiller; 20:00

Zaterdag 5 april
Spar: Startpunt zwerfvuil opruimactie; 10:00
Café de Zon: Dameskapel 3igenwijs; 22:30

Zondag 6 april
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 10:30 
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14:00
Café de Zon: Café Brel; 18:00

Woensdag 9 april
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20:00

Donderdag 10 april
Sonnevanck: Popquiz; 20:30

Vrijdag 11 april
Café de Zon: Kino Wijk aan Zee kids: 
Victor Vleermuis (6+); 16:00
Café de Zon: Kino Wijk aan Zee:  
De wilde Noordzee; 20:00

Zaterdag 12 april
Gouden Gunje: Repair Café; 12:30-15:30

Zondag 13 april
Badgastenkerk: Stap in de Waagschaal 
& Klankreis; 10:30
Lentebiertocht; 12:00-17:00
Café de Zon: Lentebiertocht Dalton4; 13:30
Gewoon in Wijk aan Zee: De Wico’s
Het Boegbeeld: Karaoke; 17:00

Maandag 14 april
Doolhof: Klaverjasavond; 20:00

Dinsdag 15 april
Café de Zon: Inspiratiedag Levensverhalen; 
10:30-15:30
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17:00

Woensdag 16 april
Badgastenkerk: Adem, elan, schwung, 
pit, puf (Klankbad); 20:00 

Zaterdag 19 april
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
De Moriaan: Moriaan darts; 19:00
Paasdal: Paaseieren zoeken; 15:00
Paasdal: Voorstelling van Clown Pepe 16:00

Zondag 20 april
Badgastenkerk: Dragend Ritme - Harteklop 
Drumsessie met Ellen, Ronald en JP; 10:30
Café de Zon: InstuifAllStarsDiscoBand + 
Rocktail Tony en Robadope Ro; 15:00-22:00

Vrijdag 25 april
Dorpskerk: Kino Wijk aan Zee: Anora; 
20:00

Zaterdag 26 april
De Moriaan: Koningsdagviering; 
12:00-16:30

Zondag 27 april
Café de Zon: Start Vogelsafari; 6:45-9:15
Badgastenkerk: Gongconcert ‘Big Bang 
Experience’; 10:30
Café de Zon: Start Rondleiding Atlantikwall
11:30-14:30

Maandag 28 april
Doolhof: Klaverjasavond; 20:00

Woensdag 30 april
Heliomare kapel: Verteller Piet Paree met 
het verhaal van ‘een bunkerbouwer anno 
1943’; 19:00-20:00

www.tipwijkaanzee.nl/evenementen. Aanmelden van activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl



19

Dorpskerk
Zondag 6 april 10.00 uur
Voorganger: ds. O. Sondorp te Aerdenhout

Zondag 20 april 10.00 uur - Pasen
Voorganger: ds. B.J. Stobbelaar te Driehuis

Odulphuskerk
Zaterdag 5 april 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: kapelaan Jaider 

Zaterdag 12 april 19.00 uur
The Passion met jongerengroep en 
p. M. de Haas  

Donderdag 17 april 19.00 uur
Witte Donderdagviering met parochianen

Vrijdag 18 april - Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg met parochianen
19.00 uur: Meditatieve dienst met 
Themakoor

Zaterdag 19 april 21.00 uur
Paaswake met Themakoor
Voorganger: p. N. Smit  

Zondag 20 april 10.00 uur
Hoogfeest van Pasen met Odulphuskoor
Voorganger: diaken M. de Haas

Zondag 27 april 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers 

Oecumenisch nieuws
De oecumenische Bijbelkring 

van dinsdag 1 april heeft als onderwerp de 
brief van Jacobus. Pastor Nico Smit leidt het 
gesprek in. Inloop om 19.00 uur met koffie 
en thee, start van het gesprek om 19.30 uur
U bent van harte welkom.

De vastenmaaltijd
van woensdag 2 april is de laatste die de 
Raad van Kerken dit jaar organiseert. 
Aanvang 18.00 uur. 
Plaats van samenkomst de Immanuelkerk, 
Olieslagerslaan, Beverwijk.
Aanmelden bij mevrouw Joke Westerhof

tel. 06-4087 9877

BANDLAND@CafedeZon
Editie 4 op 4-4

p zaterdag 19 april om 15.00 uur 
valt het startschot. Voor de klein-
tjes worden de eieren verstopt op 

de midgetgolfbaan, de groteren verzame-
len beneden bij de trap aan de Hogeweg 
en moeten het Paasduin beklimmen. 

Ga vooral op zoek naar de gouden eie-
ren: er zijn leuke prijzen te winnen. 
En vergeet niet je mandje te versieren, 
want voor het mooiste mandje is er een 
heel speciale prijs. 

Na de prijsuitreiking om 15.45 uur door 
de paashaas zijn er voor alle kinderen 
patatjes, limonade en een heerlijk ijsje. 
Aansluitend is er om 16.00 uur een 
leuke voorstelling van Clown Pepe. 
Het programma wordt aangeboden 
door Duinpark Paasdal en SaWaZ. 
Ouders en verzorgers zijn natuurlijk 
ook van harte welkom. We maken er 
met elkaar een gezellige middag van! 

O

Paaseieren zoeken in het 
Paasdal en op het 

Paasduin
Een mooie Wijkaanzeese 

traditie 

a de eerdere memorabele edities 
is het op vrijdag 4 april weer tijd

 voor BANDLAND in Café de 
Zon. Bandland brengt muzikanten 
van verschillende generaties, niveaus, 
stromingen en stijlen samen. Dat leverde 
al vele magische ontmoetingen en 
momenten op in de als Jazzclub 
ingerichte achterzaal. 

Van 17.00 tot 20.00 uur is iedereen die 
muziek maakt of graag wil maken van 
harte welkom. WaZCo neemt deze keer 
de basisbezetting voor haar rekening, 
met elkaar worden nummers ingestu-
deerd of dingen uitgeprobeerd. De zaal 
wordt sfeervol ingericht door Rozema-
rijn Hamers en er wordt gezellig samen 
gegeten. Wil je meedoen? Meld je aan 
via bandlandwaz@gmail.com 
of kom gewoon aanwaaien. 
Om 20.00 uur gaat de zaal open voor de 
performances, aangevuld met spontane 
optredens en jams. Kom dus spelen 
en leren, helpen, optreden of gewoon 
lekker kijken en luisteren. Samen 
maken we alles zo mooi mogelijk!

N




