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Stille lichtjeswandeling voor Sien
urgemeester Martijn Smit was op 
6 maart om 11.00 uur in de Gouden Gunje 
om de heer Scholte ter Horst 
te feliciteren met zijn 100 jarige verjaardag. 
De dochter van de heer Scholte ter Horst, 
Marjan, was aanwezig evenals zijn schoon-
zoon Frans, een aantal kleinkinderen, 
aangetrouwde kleinkinderen, daar weer de 
kinderen van, wat vrienden uit de Gouden 
Gunje en uit Wijk aan Zee.

Het ziet er gezellig uit in de gezamenlijke 
ruimte met veel prachtige geschonken 
bossen bloemen en feestelijke versieringen 
van gouden en paarse ballonnen met het 
getal 100 erop. “Die zijn van de huisbaas”. 
De heer Scholte ter Horst vertelt de burge-
meester dat hij zijn eerste stappen in 1946 
in het dorp heeft gezet. Hij woonde later 
in bij zijn schoonouders in de Julianaweg. 
Op een bepaald moment werd er gebouwd 
in de Tappenbeckstraat. Daar hebben ze 
een huis gekocht en gewoond tot ze door de 
ziekte van zijn vrouw Emmy, “zij was zwaar 
hart patiënt”, op aanraden van de huisarts, 
naar de Gouden Gunje zijn verhuisd. 

Hij vertelt de burgemeester ook dat 
hij 
gekscherend heeft gezegd: “Als ik 

geen 100 word, valt dat mij tegen”. In wer-
kelijkheid had hij dat nooit verwacht, na al 
de dingen die er gebeurd zijn in zijn leven. 
Maar goed “ik schijn toch erg sterk te zijn. 
Als ik achterom kijk: ja, dan zijn er dingen 
gebeurd, heel erg”. Het overlijden van zijn 
vrouw Emmy en van zijn zoon Henk in 
2019 zijn gebeurtenissen die niet makkelijk 
te dragen zijn in zijn leven. 

Op de vraag van de Burgemeester of hij er 
met plezier woont zegt hij: “ja, ik zou hier 

ook niet weg willen. Dan ben ik met een 
paar maanden dood. Ze zeggen ook wel: 
oude bomen moet je niet verplanten. 
Mijn zoon woonde in Amstelveen, daar 
was ook een bejaardenhuis. Ik moest de 
volgende ochtend beslissen of ik het zou 
doen of niet, in dat bejaardenhuis wonen. 
Ik kon bijna niet afwachten tot het 9.00 uur 
werd en ik heb alleen maar door de telefoon 
gezegd: ik doe het niet!! Ik ben blij dat ik 
het nooit gedaan heb. En toen ben ik hier 
beland. Mijn vrouw is overleden in 2001. 
Nu ben ik hier 23 jaar alleen. Door die 
periode heb ik me zo goed en kwaad als 
het ging heen gewurmd, mede doordat mijn 
dochter en mijn schoonzoon hier elke week 
komen. Op dinsdag komt mijn dochter en 
op vrijdag komt mijn schoonzoon. 
Dat kan ik zeer waarderen”. 
Binnenshuis kan de heer Scholte ter Horst 
het nog af met een stok, maar buiten gaat hij 
alleen nog met de rollator. Hij is ook blij dat 
de Burgemeester dit punt aanraakt met zijn 
vraag over zijn mobiliteit en de stok. “Als ik 

terugkom van een wandeling, kom ik terug 
met pijn in mijn nek alleen van die rotstraat. 
Ik moet de hele tijd naar beneden kijken. 
Ik zou zeggen: neem zelf eens een rollator 
en ga eens een wandeling maken. Het is echt 
verschrikkelijk”. Het is allemaal behoorlijk 
oneffen en daardoor gevaarlijk, aldus de 
100 jarige tegen de burgemeester. “Ik hoor 
een opdracht”, reageerde die. “Laten we het 
er verder maar niet over hebben, anders 
verpest ik mijn eigen verjaardag nog”. 

Hij vindt Wijk aan Zee een leuk dorp tot nu 
toe. “Vroeger waren hier veertig winkeltjes 
en nu zijn er een à twee goede winkels”. 
Dat vindt hij jammer, maar verder heeft hij 
hier wel altijd met plezier gewoond.
Hij bedankt alle aanwezigen voor hij dat 
vergeet en nadat ze luidkeels ‘lang zal hij 
leven’ hebben gezongen gaan ze verder met 
de koffie, thee, taart, hapjes, en broodjes. 

Tekst: Henriette Borjeson.
Foto: Hans de Bruijn.
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De heer Guus Scholte ter Horst 100 Jaar.
en gewone donderdagmorgen. 
Je dochter stapt op de fiets naar school, 
je zegt haar gedag. Niemand kan 

bevroeden dat kort daarna je leven nooit 
meer hetzelfde zal zijn. Sien Krijnen, 14 jaar 
oud, dochter van dorpsgenoot Linda van 
Amersfoort, wordt die morgen aangereden 
op de Plesmanweg in Beverwijk. Ze wordt 
met spoed naar het ziekenhuis gebracht en 
overlijdt een paar dagen later. De schok is 
groot en het bericht slaat in als een bom.

De dagen erna dreunt het door in de 
gemeenschap. Zo’n jong leven weggerukt. 
Haar klasgenoten op het Jac. P. Thijsse 
College in Castricum. De teamgenootjes 
van handbal. Haar dansmaatjes. Vrienden, 
kennissen, dorpsgenoten. Mensen zijn 
ermee bezig, de emoties zitten hoog. 
Voordat ik mijn kind uitzwaai op de fiets, 
geef ik een extra knuffel. Langs de plek op 
de Plesmanweg, waar veel mensen bloemen 
hebben gelegd, rijden we liever niet. 
We praten erover, het kan zomaar gebeuren, 
tel je zegeningen, omarm elkaar.
De betrokkenheid moet een uiting krijgen. 
Dorpelingen willen laten weten hoezeer 
ze meeleven. Nabije vrienden van Linda 
bedenken een stille lichtjeswandeling. En 
die komt er: zaterdag 16 maart in de vroege 
avond stromen mensen uit alle delen van 
het dorp richting het Julianaplein. We lopen 
met onze waxinelichtjes stil die kant op. 

Vlaggen door het hele dorp hangen halfstok. 
Troostrijk en indrukwekkend vinden veel 
aanwezigen het. “Het is prachtig wat er 
gebeurt, zoveel mensen, ontroerend”, zegt 
een van hen. De kracht van saamhorigheid.
Het schemert. Het plein staat vol mensen 
met lichtjes, het is druk, er zijn zeker een 
paar honderd aanwezigen, iedereen is in 
gedachten verzonken. Als om klokslag zeven 
uur de kerkklokken luiden, is het muisstil 
op het plein. De stoet zet zich in beweging 
richting De Zwaanstraat, Linda en haar man 
Hans voorop. Bij de ijssalon van Joyce, de 
tante van Sien, staat de naam van het meisje 
in waxinelichtjes op het terras. Langs de 
route hebben mensen kaarsen aangestoken. 
Tranen prikken achter mijn ogen. 
Bij de Moriaan schuifelt iedereen voetje 
voor voetje langs het perkje waar een 
herinneringsboom voor Sien is geplant. 
De hoeveelheid kaarsjes en lichtjes die 
wordt neergezet is enorm en blijft maar 
groeien. Bloemen worden neergelegd. 
Er staat een mooie foto van Sien. Het raakt 
ook burgemeester Martijn Smit, die mee 
heeft gelopen. “De stille lichtjestocht heeft 
me aangegrepen. Zoveel mensen samen. 
De lichtjes, de klokken, de vlaggen halfstok 
en de herinneringsboom bij de Moriaan. 
Het voelde als een lint van verdriet en 
verbondenheid. Verbondenheid om troost 
te bieden aan haar gezin en iedereen die 
haar mist. Het was indrukwekkend.”
Sien zal herinnerd worden als een bijzon-
dere en innemende meid. “Ze had de gave 
om helemaal zichzelf te zijn”, zegt Meike, 
vriendin van Linda. “Eigenzinnig, met een 
mooi gevoel voor humor. Ze wist af en toe 
echt rake opmerkingen te maken.” Dat de 
inwoners van Wijk aan Zee Sien zullen 
missen en meeleven met haar naasten, 
moge duidelijk zijn. De tocht was een 
indrukwekkende blijk daarvan. 

Linda van Amersfoort: 
“Het is nog nauwelijks te bevatten wat er de 
afgelopen weken is gebeurd. Het is stil, we 
hebben een lege plek in huis. Het medeleven 
dat we hebben gekregen uit Wijk aan Zee 
en Beverwijk na het overlijden van Sien is 
overweldigend; zoveel bloemen, kaartjes, 
berichten op socials. Zoveel lieve mensen bij 
de (kinder)condoleance en de lichtjestocht. 
Het is hartverwarmend en het geeft ons veel 
steun en troost. Iedereen enorm bedankt.”

Tekst: Merei Dekker.
Foto: Hans de Bruijn.
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iemand anders kan het verhaal helemaal 
anders zijn”. Zijn bijna ijle, melodieuze 
muziek zet vooral een sfeer neer, de tekst 
laat ruimte voor interpretatie. Voor hem 
is het zoals een open einde. Soms is het 
duidelijk dat teksten uit eigen ervaring 
voortkomen, maar dat is lang niet altijd 
het geval. Het kan ook zijn dat woorden 
goed klinken of zomaar in hem opkomen. 
“Dan is het meer een gevoelsdingetje”.

Werk
Jack heeft al heel lang geen nummer meer 
geschreven. Ook heeft hij eind vorig jaar 
voor het laatst opgetreden. Zijn leven ziet er 
nu anders uit. Dat komt omdat hij het druk 
heeft met het Hoge Duin. Nu gaat hij elke 
dag dat hij moet werken naar Egmond, naar 
Zuiderduin, het ander hotel van de keten, 
omdat het Hoge Duin verbouwd wordt. 
In Egmond werkt hij in de bediening, 
bij Brasserie Bisou daar of in het grote 
restaurant. Hij werkt al lang bij het Hoge 
Duin. “Er was altijd al het plan om het hotel 
te verbouwen, alleen door stikstof wetten 
en allerlei vergunningen werd het steeds 
uitgesteld. In oktober 2022 gingen we 
eindelijk dicht. Voor we dicht gingen ben 
ik gevraagd de horeca van het nieuwe Hoge 
Duin te managen. Dat vind ik zeker leuk”. 
Hij heeft intussen een horeca opleiding 
gedaan, hij werkte toch al in de horeca, een 
dag in de week naar school en dan bij het 
Hoge Duin stage volgen. Dat heeft hij twee 
jaar gedaan. Nu heeft hij dus een papiertje 
in de horeca. Hij vindt horeca ook steeds 
leuker. Het heeft op zich ook nog wel te 
maken met muziek want ‘Another me’ (Jack 
Juda Spotify), dat is hetzelfde verhaal, maar 
dan omgekeerd. “Het gaat eigenlijk over 
mijn leven nu, omdat ik een vaste werkgever 
superchill vind en niet onbelangrijk: in de 
tussentijd heb ik een vriendin gekregen”. 
Met Nienke woont hij nu samen. Dus van 
het losbandige leven naar een goede basis en 
eigenlijk is hij dat wel gaan waarderen. 
Hij heeft het idee van professionele muzi-
kant worden laten varen, hij ziet het meer 
als een hobby. Nu vindt hij het belangrijk 
om dat niet meer achterna te jagen. Dat zou 
ten koste gaan van wat hij doet in de horeca. 
Hij werkt nu veel in de avond. Als hij zou 
willen optreden zou dat ook in de avond 
zijn, dus dat clashed met elkaar. Hij heeft 
de kans om de horeca van het Hoge Duin 
mede op te zetten. “Als broekie hoor, dus ze 
verwachten niet heel veel van me nog, maar 

ik heb de kans veel te leren. Ik heb daar 
gewoon een goede functie”. Jack heeft het 
gevoel dat hij nu op een cruciaal moment 
in zijn leven staat, samen met zijn vriendin 
Nienke. Hij wil graag in Wijk aan Zee een 
huis kopen, de huur fase overslaan. Nienke 
en hij wonen nu in het zomerhuis van zijn 
vader, dus daar kunnen ze sparen.

Toekomstmuziek
Op zich is het niet gek voor hem dat muziek 
op dit moment in zijn leven niet de hoofdrol 
speelt. Hij heeft eigenlijk alles in vlagen 
gedaan. Hij heeft ook films helpen maken, 
op een soort filmacademie, de ‘Broadcast 
Operations Group’, 16 was hij toen. Daar is 
hij uiteindelijk mee gestopt. Hij heeft een 
paar tv commercials gemaakt als stage, hij 
was set assistent. Daardoor heeft hij zeker 
veel gezien en geleerd, voornamelijk dat 
de mensen in de filmwereld niet erg aardig 
zijn. De les die hij verder uit die periode 
heeft geleerd is dat hij muziek maken leuker 
vindt. Daar kan hij een verhaal maken met 
minder woorden in kortere tijd. Ook kan 
hij kiezen met wie hij die muziek maakt. 
Dat is dan met een leuke vriendengroep. 
Soma is nu ook in Wijk aan Zee komen 
wonen, dat is een goede bassist, Dan van 

Flee Bag natuurlijk, Jeroen, de drummer en 
andere mensen met wie ze de oefenruimte 
‘The loving Room’ zoals ze die noemen in de 
Broedmachine delen. Binnenkort heeft hij 
wel weer een optreden: hij zit nml. ook in 
een hiphop duo bestaande uit MC Snotneus 
(Emiel Heilig) en MC Uilskuiken (Jack 
Juda), tezamen Snotkuiken.(Snotkuiken 
Spotify). Engel, dat is een bekende rapper,
heeft een freestyle avond met allemaal 
hiphop mensen, waar Snotkuiken ook zal 
optreden. Dat is 3 mei in De Broedmachine, 
Beverwijk. Hoewel het zo is dat muziek niet 
de boventoon voert in Jacks leven momen-
teel, vindt hij dat zijn creativiteit ook in de 
horeca tot zijn recht komt. Hij zou horeca 
ook niet gedaan hebben als er niks creatiefs 
in zou zitten. Hij is leergierig en hij vindt 
het leuk het voor hem nieuwe vak in redelijk 
korte tijd aan te leren. Hij wordt uitgedaagd 
om nieuwe dingen te bedenken. Hij loopt 
mee met het management, dat geeft hem 
de gelegenheid om zo snel mogelijk “een 
encyclopedie” in zijn hoofd te maken, zodat 
hij het later zelf kan managen. Hij vindt de 
structuur ook prettig: hij vindt het prettig 
een vaste werkplek te hebben. Maar je weet 
niet wat de toekomst zal brengen. Misschien 
gaat hij op een bepaald moment wel weer 
iets anders doen. In ieder geval geeft, weten 
dat hij een carrière heeft in de horeca, hem 
op dit moment meer wat hij nodig heeft 
dan hopen dat hij beroeps muzikant kan 
worden. “Muziek maken hoeft ook niet 
perse je werk te zijn. Dat zet in zekere zin 
je creativiteit zelfs onder druk. Bovendien 
is het zo dat de nummers die zijn gemaakt 
te horen zijn op Spotify. Die gaan daar ook 
niet weg. Mensen kunnen daar alsnog van 
genieten”. Een ander voordeel van de horeca 
is dat je er ook mee in het buitenland kunt 
werken en wonen. “Misschien willen Nienke 
en ik wel bij de evenaar gaan wonen”. 
Ze hebben gedacht aan Curaçao, fijn dat ze 
daar Nederlands spreken, of ergens in die 
regio. Hij is bezig een CV op te bouwen 
waarmee hij overal aan de slag kan. 
Wat Jack betreft staat de toekomst open, 
geen idee wat het gaat brengen. Het zou 
alleen wel heel fijn zijn als Nienke, wat er 
ook gebeurt, daarbij zal zijn. Hij had nooit 
gedacht dat hij goed zou zijn in een vaste 
relatie, maar nu is het net of hij een deur 
door is gestapt. Hij is in een andere kamer. 

Tekst: Henriette Borjeson.
Foto: Hans de Bruijn.

Muziek
uziek maken kwam eerder in 
het leven van Jack voort uit de 
behoefte om de bovenkamer wat 

meer tot rust te brengen. Hij was er nooit 
echt goed in geweest om over gevoel te 
praten met mensen. “Ik deed een glimlach 
terwijl die er niet was”, dus om via muziek 
en tekst zich te kunnen uiten was voor hem 
heel gunstig, zoals hij dat zelf zegt. Hij vond 
het net een biechtplek: “degene tegen wie 
je iets zegt kan jou niet zien, maar ze 
kunnen je wel horen”. Hij had het er liever 
niet een op een met mensen over, maar op 
die manier had hij toch het gevoel dat hij er 
iets over had gezegd. Nu is dat overigens wel 
anders geworden. Hij zou zijn muziek willen 
typeren als melancholiek. Hij heeft een keer 
de vraag gekregen van een interviewer na 
een optreden in het Van Gogh Museum in 
Amsterdam waarom zijn muziek niet wat 
vrolijker kon. Hij zei toen: “ik hou niet van 
blije muziek”. De interviewer viel hem toen 
bijna aan. Hoezo geen happy muziek? 
Wat Jack betreft is het gewoon niet altijd 
nodig, blije muziek. Eigenlijk is blij zijn ook 
wel saai. Hij vindt het ook knap van mensen 
die bijvoorbeeld een comedy maken. 
“Waar haal je dan de inspiratie vandaan? 
De lucht is blauw en het gras is groen 
zeker”? Tegenwoordig heeft Jack het leven 
wat meer op orde en nou wordt hij daar 
dan toch stiekem een beetje gelukkig van. 
Hij had gedacht dat hij het saai zou gaan 
vinden. Hij was vroeger wat uitbundiger 
met alcohol en drugs, meer aan het experi-
menteren en nu met 24 jaar vindt hij het 
tijd voor iets anders. Bovendien, als hij iets 
geleerd heeft is dat deze experimenten je in 
een slechte periode niet gelukkiger maken. 
Maar stel je krijgt een kind en die wil daar 
iets over weten, die wil het ook uitproberen, 
dan kan je zeggen: “ik heb dat ook gedaan, 
ik weet wat het is. Ik wil dat mijn kinderen 
open kunnen zijn over wat ze uitspoken”.
‘Welcome at Psychedeli’ (Jack Juda Spotify) 
heeft zeker raakvlakken met hemzelf. 
“Het gaat over een man die na een vakantie-
liefde zijn leven verlaat omdat hij een 
kantoorbaan heeft, hij meer wil met zijn 
leven. Hij voelt dat hij niet alles eruit heeft 
gehaald. Hij gaat door de woestijn rijden en 
hij komt op allemaal plekken. Uiteindelijk 
komt hij aan bij Deli, een soort restaurant, 
dat is ‘psychedeli’, een trip dus. Het is niet 
letterlijk in de nummers te horen waar hij 
is, je moet het er een klein beetje uithalen. 
Voor mij is dat het verhaal, maar voor 

OVER LEVEN         met Jack de Vries jr.
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uit de schoorsteenpijpen. Bewoners van 
omliggende gemeenten worden in gelegen-
heid gesteld de ramen open te zetten en 
de was aan de lijnen te hangen.

Zondag 7 april
Het Protata Frisse Lucht Symposium
Op Wereldgezondheidsdag wordt het Frisse 
Lucht Symposium gehouden. Over de voor- 
en nadelen van schone lucht. Gastsprekers 
zijn: Prof. IJsbrand Schoonenbeek, 
mr. Dominique Fris, drs Steffie Rooks en 
ing. Wouter van der Lugt.
Plaats: De Badgastenkerk, aanvang 10.00 
uur. Deelnamekosten: € 80,-- inclusief 
lunch. Protata-leden ontvangen € 5,--
korting.

Zaterdag 13 april en zondag 14 april
Geurdagen bij Tata Steel
De dagen worden mogelijk gemaakt 
door parfumerieketen Belair. Tijdens het 
weekeinde stoten de schoorsteenpijpen 
aangename luchtjes uit. Op zaterdag is dat 
het verkwikkende Sea Breeze en op zondag 
het prikkelende Pine Shower.

Woensdag 17 april: Open Ramen Dag
Speciale schone lucht dag i.v.m. De Dag van 
de Goede Daad.

Zaterdag 27 april: Koningsdag
Ter viering van de verjaardag van koning 
Willem Alexander is de uitstoot van Tata 
Steel oranje gekleurd.

Bijzonder nieuws in april

Wijk aan Zee krijgt kabelbaan met twintig gondeltjes
Financiering met ‘kabelgeld’ EZK

ijk aan Zee krijgt als eerste 
badplaats in ons land een kabel-
baan met twintig gondeltjes 

(elk voor twee personen). De totale baan-
lengte wordt ongeveer achthonderdtachtig 
meter. Plannen hiervoor werden al in 1959 (!) 
goedgekeurd door burgemeester Bruinsma 
en de toenmalige wethouders in Beverwijk, 
maar de moed ontbrak en het plan bleef 65 
jaar liggen in een la alsof het wachtte op het 
juiste moment. 

Uit het te besteden bedrag waarmee het 
ministerie van EZK de leefbaarheid in de 
IJmond wil verhogen komt de kabelbaan 
nu eindelijk van de grond. Dorpsraad, 
gemeente en ministerie zijn unaniem 
enthousiast over het plan, “dat Wijk aan Zee 
eindelijk weer positief op de kaart zet”, 
aldus een door de drie instanties gezamen-
lijk uitgegeven mediabericht.

Vergunning  en exploitatie
B. en W. hebben in principe vergunning 
verleend aan ingenieursbureau D.U.I. 
(De Utrechtse Ingenieurs) om de kabelbaan 
aan te leggen. De exploitatie van de kabel-
baan zal worden uitgevoerd door de nog 
op te richten n.v. WIJKA (Wijk aan Zeese 
Kabel). De burgemeester, die er persoonlijk 
groot voorstander van is dat de badplaats 
zo aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt, 
zei er trots op te zijn dat Wijk aan Zee de 
eerste badplaats in ons land zal zijn waar je 
een tochtje hoog boven de hoofden van de 
badgasten kunt maken. De kabelbaan komt 
te lopen vanaf Het Hoge Duin naar het 
duinplateau van de ‘Tuinberg’, het hoogste 
duin van Wijk aan Zee. Daar maakt de baan 
een bocht in oostelijke richting naar het 
Paasduin. Aan het begin en het eind van de 
gondelbaan komen stationnetjes waar men 
kan in- en uitstappen. 

Fraai uitzicht over de wijde omgeving
In half open gondeltjes met twee zitplaatsen
kan men dan een tochtje maken hoog 
boven de Wijk aan Zeese huisjes. (zie artist 
impression). De gondels bevinden zich 
op een onderlinge afstand van circa 
vijfentwintig meter aan de kabel. Er zullen 
in totaal twintig gondeltjes circuleren. 
De kabelbaan zal gaan draaien op een 
combi van zwaartekracht en groene stroom. 
Sportievelingen kunnen hun gondel voort-
bewegen met spierkracht. De uitstoot van 
kwalijke stoffen is zero. De gondels krijgen 
de kleur en geur van groen staal. De aanleg 
begint in april en de verwachting is dat de 
attractie al in het komende zomerseizoen 
operationeel zal zijn. Comfortabel zittend 
in een gondel zal men dan een fraai uitzicht 
hebben op het strand, de Noordzee met haar 
windmolens en ook op het imposante steeds 
groener wordende complex van Tata Steel.

W

Wijk aan Zee opent
infoloket op

fabrieksterrein:
‘De Buurt in Tata’

ijk aan Zee vindt een goede 
relatie met omwonenden en 
omwerkenden belangrijk. 

Daarom heeft de Dorpsraad een aantal 
initiatieven opgezet zodat omwonenden en 
geïnteresseerden in gesprek met ons kunnen 
gaan, vragen kunnen stellen, hun zorgen 
kunnen uiten en inzicht kunnen krijgen in 
ontwikkelingen en ambities van ons dorp, 
zoals redelijk schone lucht en storingsarm 
kunnen slapen in de nacht. Ook openen we 
regelmatig onze deuren voor iedere belang-
stellende van ons nieuwe infoloket in het 
hartje van het Tatasteel-terrein.
Het loket gaat op tweede Paasdag 2024 van 
start onder de naam ‘De Buurt in Tata.’

W

rotata is een regionaal initiatief 
ter bevordering van omgevings-
vriendelijke activiteiten en 

evenementen in de IJmond. Protata is in 
het leven geroepen na de bevindingen van 
de Expert Groep Gezondheid IJmond. 
De activiteiten worden in de Protata Agenda 
maandelijks aangekondigd in De Jutter.

De  agenda voor de maand april ziet er als 
volgt uit:
Zondag 31 maart en maandag 1 april
Schone Lucht Dagen bij Tata Steel
In het Paasweekeinde organiseert Protata 
schone luchtdagen. Gedurende de hele 
zondag en maandag komt er schone lucht 

P
Protata

activiteiten
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ier is Djo, de curly coated 
retriever van Ron Slotboom.
Djo, de naam heeft geen 

bijzondere betekenis, maar hij is lekker 
kort en dat vindt Ron belangrijk.

In juni viert hij zijn zevende verjaardag, 
hij is dus in bloei van zijn actieve leven.
En actief is-ie, en ook sociaal, als Djo 
een mens was zou hij met iedereen een 
praatje maken en overal zijn nieuws-
gierige neus in steken. Hij houdt wel 
van een beetje leven in de brouwerij. 
Hij loopt veel en graag altijd met een 
blauwe bal, die hij overal mee naar 
toe neemt. Die bal en Djo zijn onaf-
scheidelijk en hij doet er al vijf jaar mee. 
Heel soms raakt de bal wel eens zoek, 
maar dan wordt door het halve dorp 
meegezocht, tot een facebook-oproep 
via Prikbord Wijk aan Zee aan toe, het 
duurt dan ook niet al te lang voor Djo 
en zijn bal weer herenigd zijn. 

De nabijheid van de zee is voor hem 
ook een zegen want hij is een verwoed 
zwemmer. Hij heeft dan ook zwem-
vliezen. Hij knalt het liefst met wind-
kracht 6 uit het westen tegen de 
rollende golven aan. Andere honden 
interesseren hem niet zo, maar des 
te meer is hij graag onder de mensen. 
Met name in de Broedmachine in 
Beverwijk, waar Ron zijn atelier heeft, is 
hij kind aan huis. Hij loopt bij iedereen 

Honderduit

H graag even binnen om te kijken hoe het 
er mee staat. Djo is een echte mensen-
hond, slim, vrolijk en altijd in voor een 
spelletje. Hij houdt van reuring en veel 
mensen om zich heen. Hij gaat overal 
graag mee naar toe want hij is bang 
dat hij iets zal missen. Bovenal is hij 
super zelfstandig. Een enkele keer als 
hij het thuis in Wijk aan Zee een beetje 
saai vindt worden, knijpt hij er tussen-
uit. Dan gaat ie in z’n eentje op stap 
en loopt naar de Broedmachine om 
even onder de mensen te zijn voor wat 
aanspraak.

Vaste prik zijn de gezamenlijke uitlaat-
rondes met buurtgenoten Robbie (zie 
de Honderduit in de Jutter van juni 

2023) en Linnie in het weekeinde. 
In de omgang met andere honden zal 
Djo nooit een gevecht aangaan, met 
zijn forse postuur staat hij daar boven.

Wat de dagelijkse kost betreft doet 
Djo het met verantwoorde Canadese 
brokken met af en toe vis. Meer hoeft 
niet wat hem betreft. Hij vindt zijn bal 
belangrijker dan snoep.

Voilá Djo, geen kleine maar een grote 
zelfstandige die samen met zijn blauwe 
bal en Ron zijn eigen gang gaat.

Tekst: Dik Broekman.
Foto: Ron Slotboom. 

Illustratie: Joke Staal.

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 6 april vindt er weer een 

schoonmaakactie van zwerfvuil plaats. 
Om 10.00 uur wordt er gestart vanaf de Spar. 

Gereedschap is aanwezig. In een uur zal 
een zo groot mogelijk gebied van zwerfvuil 

worden ontdaan. Na afloop kan er in 
Café de Zon nog nagepraat worden 

met een gratis drankje.

Oud papier ophalen
Zaterdag 20 april

haalt SV Wijk aan Zee weer oud papier op.
Met de opbrengst daarvan kunnen 

de groeiende kosten van de vereniging
worden betaald. 

U kunt het ook bij het Doolhof neerzetten.

Tuinteam Wijk aan Zee
Vrijdag 12 en 26 april

om 10.00 uur verzamelt het Tuinteam 
zich weer bij de Buurtzorg Relweg 11a. 

Voor info: 0251-823414,
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Het 2e Wereldorgel
In de Badgastenkerk op de Julianaweg 75a 
wordt door Cor Bart het verhaal verteld van 
het orgeltje van Adolf de Biasi. Dat orgeltje 
is bijna 80 jaar geleden door hem en Anton 
van der Meij, een oom van Jan Paul, gerepa-
reerd. En het orgeltje is er zelf bij en speelt!

Spitze
De naam Cees konden 
de Duitsers moeilijk 
uitspreken, dus noem-
den ze hem Spitze.
Cees Hilbers fietste 
zelfs helemaal naar 
Bloemendaal, omdat 
hem een echte leren 
bal was beloofd. Paul 
Hilbers vertelt in de kantine van SV Wijk 
aan Zee, Duinrand 1, het verhaal van zijn 
vader Cees op een toepasselijke plek!

“Moge er vrede zijn op aarde”
Op initiatief van de Vrouwen
voor Vrede IJmond is twee 
jaar geleden een Vredespaal 
naast de Banjaert neergezet. 
De Vredespaal met deze 
boodschap is bedoeld om stil 
te staan bij een rechtvaardige
wereld zonder wapens. 
Zij vertellen over deze traditie 
in de Banjaert, 
Burg. Rothestraat 53A.
Na de opening van de 
Banjaert op 29 juli 1940 
werd het huis alras gevorderd
door het Nederlands 
Arbeidsfront en na 1945 
door de geallieerden. 
Pas na 1946 kwam het 
gebouw leeggeroofd en 
beschadigd weer in bezit van 
de Stichting Natuurvrienden.

Free Holland welcomes the soldiers of 
the allies. Welkom in het Vrije Nederland.
Door middel van Pamfletten werden aan-
kondigingen, bevelen en verordeningen aan 
de bevolking bekend gemaakt. Gelukkig
heeft Dook Ypma ze allemaal bewaard. 
De originele exemplaren liggen nu bij het 
Noord Hollands Archief in Haarlem.
Jan van de Land heeft ze gefotografeerd en 
daarvan is in De Moriaan, Dorpsduinen 4, 
een tentoonstelling te bezichtigen.

De Klokkenroof
In 1942 maakte de Duitse bezetter bekend 
dat de klokken van de kerken ingezameld 
zouden worden, het metaal was nodig voor 
de oorlogsindustrie. Ook van de Dorpskerk 
in Wijk aan Zee werd de eeuwenoude klok 
verwijderd om in Hamburg omgesmolten 
te worden. Daar kwam hij echter nooit aan. 
De klok hangt weer op hun gerechte plek in 
de kerk. Marcel Lindeman vertelt hoe dat zo 
gekomen is. Op 5 mei zijn ze boven in de 
toren aan de Voorstraat 1 te bewonderen.

Het sleutelkastje
Brigadier Saake Ypma bleef in 1942 met 
zijn gezin achter op de politiepost in de Sint 
Odulfstraat. Hij moest toezicht houden op 
de verlaten huizen. De Duitsers haalden bij 
Ypma een sleutel als ze een huis nodig had-
den voor onderdak van de manschappen.
Achter het sleutelbord bewaarde Ypma 

inlichtingen voor het verzet. Zijn schuil-
naam in het verzet was Blauw. Kleinzoon 
Ron Ypma vertelt het verhaal van zijn vader 
en opa in de Sint Odulphuskerk, 
Sint Odulfstraat 6.

Foto: Familie Ypma in betere tijden op het 
strand 1935. Links zittend Saake, rechtsvoor 
in het zand Dook.

Ook onderweg zijn verrassende en mooie 
verhalen te beluisteren. We ontdekken waar 
de slagboom, de tankval en het Lazaret zich 
bevonden. Waar de Georgiërs, de bunker-
bouwers en de Duitse officieren woonden.
Op het Julianaplein klinken er Georgische 
klanken en Vrijheidsliederen.

Wilt u in mijn poesiealbum schrijven?
Op Stetweg 14 vertelt Sieb Durge over het 
gezin Holthaus en haar tante Rietje. 
En over dat “versje” van die Engelsman in 
haar poesiealbum.

Hoe Andries “De bieten van Jan kwam 
halen”
Bij Maris Stella Voorstraat 42 vertelt José 
over de avonturen van haar vader, Andries 
Schellevis. Over zijn  tijd als soldaat tijdens 
de Mobilisatie en de avonturen in het verzet.  

De Koets
De startlocatie en tijden van de ritten met 
de koets worden nog bekend gemaakt. Bets 
Durge,  toentertijd 11 jaar, vertelt onderweg 
over de belevenissen in haar jeugd.

De gratis Vrijheidsmaaltijd loopt al behoor-
lijk vol. Wil je mee-eten, geef je dan snel op. 
Inloop vanaf 17.00 uur. Iedereen die wat 
aan het Vrijheidsfeest wil bijdragen met een 
gedicht, vertelling, lied of dans, kan zich 
opgeven voor het Open Podium. 
Inschrijvingen bij Café de Zon.
Voor inschrijvingen of vragen over de 
wandeling en maaltijd: 

5meiwijkaanzee@gmail.com

Voor de Vrijheidswandeling op 5 mei kan er op 6 locaties gestart worden
Op zondag 5 mei om 14.00 uur starten de gidsen van Rondje Wijk aan Zee met een Vrijheidswandeling over inwoners die destijds in 

Wijk aan Zee woonden. Er zijn onderweg verrassende en mooie verhalen te beluisteren. Er wordt gestart van 6 locaties. Bij aanmelding kun 
je aangeven op welke locatie je graag zou willen starten. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 10,--, dit is incl. koffie/thee en consumptie. ij woont nog maar een maand in 

Wijk aan Zee maar het kan best zijn 
dat je hem al (her)kent want: 

wie anders hangt op een speelweide in de 
duinen turnringen aan een boom om daar 
oefeningen te doen en wie anders staat op een 
speelweide te jongleren met 4 tennisballen, 
en wie anders gebruikt de houten fietsensteun 
bij de duiningang als evenwichtsbalk? 
JP van der Meij in gesprek met Niels van 
Elsas over voetballen, fitness, liefde en de 
kracht van het spelen.

JP: “Niels, leuk dat je dit interview wilt 
geven voor de lezers van de Jutter. 
Zou je kort kunnen zeggen wie je bent?” 
Niels: “Ja, mijn naam is Niels van Elsas, 
ik ben 29. Ik ben geboren in Hilversum en 
opgegroeid in Kortenhoef en ik woon sinds 
een maand in Wijk aan Zee. Eigenlijk door 
mijn vriendin Anne, Anne Albers die hier is 
opgegroeid. We zijn inmiddels 2 jaar samen.
Eigenlijk was het lange tijd een zoektocht 
voor ons, waar gaan we nou wonen? 
Ik woonde hiervoor in Amsterdam. 
Nou, Amsterdam is niet echt haar ding. 
Dus uiteindelijk ben ik toch overgehaald 
om hier in Wijk aan Zee te komen wonen. 
Mede door het leuke huisje dat ze hier 
heeft en de fijne natuur in de omgeving. 
Wij zwemmen bijvoorbeeld graag samen in 
zee, zomer en winter, of we gaan lopen naar 
de Kruisberg, lekker op onze blote voeten.”

Zonder te praten zijn wij verliefd op 
elkaar geworden
JP: “Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?”
Niels: “Dat is een heel bijzonder verhaal. 
Het was op een Extatic Dance festival. 
Extatic Dance is een dansceremonie waarin 
er niet gepraat mag worden tijdens het 
dansen, er wordt geen alcohol of drugs 
gebruikt en er wordt op blote voeten of 
sokken gedanst, dus geen schoenen. 
Het is een muzikale reis waarin je wordt uit-
genodigd om te dansen en te bewegen zoals 
jij wil. Nou, zo stonden wij opeens voor 
elkaars neus. En het was eigenlijk vanaf het 
eerste moment vlam in de pan. Ik heb altijd 
een glimlach van hier tot Tokyo als ik daar 
aan denk. Ik ben altijd iemand geweest die 
dacht van hmm.. liefde op het eerste gezicht 
of vlinders in de buik... ik heb wel eens 
relaties gehad maar het was niet op die 
manier, dus ik zal daar wel te sceptisch 
voor zijn of te down to earth, maar toen 

was het er opeens. Dus zo hebben we elkaar 
ontmoet, in alle speelsheid, in je puurste 
vorm van het zijn, waarin alle barrières 
eigenlijk wegvallen. Zonder te praten zijn 
wij verliefd op elkaar geworden.” 
JP: “Dat is prachtig Niels. En het zegt 
meteen ook iets over jouw belangstelling 
voor behendigheid, expressie en bewegen, 
niet waar? Ben je therapeut, fitnesstrainer, 
personal coach?” 
Niels: “Ja, ik zie mezelf meer als een 
bewegingsleraar. Ze noemen het movement-
teacher.”

Ik geef groepslessen en 1 op 1 trainingen, 
ook online
“Het idee is om de kaders zo breed mogelijk 
te maken om te kijken wat kan ik leren 
vanuit de discipline van fitness, salsa 
dansen, yoga of gymnastiek.” 
JP: “Hoe ben je op dit pad gekomen?”
Niels: “Op m’n 21e ben ik begonnen als 
fitnesstrainer. Op mijn 24e ben ik ook echt 
begonnen om binnen dit vak van movement 
te coachen. Dat doe ik op verschillende 
manieren.  Het organiseren van groeps-
lessen, ik ben aan het kijken hoe we dat hier 
in de regio kunnen gaan doen. Daarbij geef 
ik 1 op 1 trainingen, ook online en wil ik dit 
jaar ook een retreat in het buitenland gaan 
organiseren. In Amsterdam heb ik een lange 
periode een eigen groep gehad waarin ik 
mijn methode overbracht. Een methode 
geïnspireerd door Ido Portaal, die deze 
filosofie op deze manier bij elkaar heeft 
gebracht. Het mooie wat ik van hem heb 
mogen leren is de kracht van het spelen. 
De kracht van een simpel spelletje met een 
tennisbal laten stuiteren en weer oppakken. 
Je gaat tegen allerlei dingen aanlopen hoe 
jij in het dagelijks leven ook met dingen 
omgaat. Daarom gebruik ik dit soort spel-
letjes om weer dat soort diepere lessen te 

kunnen leren. En wat die lessen zijn dat is 
voor iedereen anders. Sport is altijd van 
jongs af aan een groot ding voor mij geweest 
en buiten spelen. Ik heb 16 jaar op voetbal 
gezeten. Ik deed het ook wel op niveau. 
Mijn broer speelde professioneel voetbal 
voor heel lang en hij heeft 3 keer zijn kruis-
band gescheurd en toen gebeurde het bij 
mij voor het eerst. Tijdens het voetballen. 
Ik was 21 en mijn broer was al gestopt met 
zijn professionele voetbalcarrière, omdat 
zijn knie eigenlijk helemaal verpest was 
door die blessures. En toen zag ik na die 
blessures; hee, ik ben nu 21 maar eigenlijk 
ga ik al achteruit.”

Als ik 60 ben dan wil ik een fitte opa zijn 
die kan spelen met zijn kleinkinderen
“Ik heb altijd in mijn hoofd gehad als ik 60 
ben dan wil ik een fitte opa zijn, die kan 
spelen met zijn kleinkinderen, die gewoon 
nog steeds top fit is. En ik voelde toen op 
die leeftijd al, het gaat de andere kant op. 
Toen heb ik er voor gekozen om te stoppen 
met voetbal.”
JP: “Is op dat moment jouw blik breder 
geworden?”
Niels: “Klopt. Ik denk dat wij over het alge-
meen kinderen heel snel in een bepaalde 
richting duwen We leven in een specialisatie
maatschappij.  Dat pas ik ook weer toe 
op het lichamelijke vlak. Meditatie is heel 
belangrijk natuurlijk voor je rust, voor je 
mentale gesteldheid. Vanuit yoga, stretchen,
rust in je lichaam, verbinding met je 
lichaam maar ook krachttraining. En ook 
weer dat kunnen expressen in een dans. 
Het interessante is om te kijken: wat houdt 
het menszijn allemaal in? Ik help mensen 
om meer in verbinding met zichzelf te 
komen. Om te ontdekken wat er allemaal 
mogelijk is, niet alleen door bijvoorbeeld 
afvallen. Dat kan een mooi doel zijn en 
daar kan ik mensen echt mee helpen. 
Mensen gaan vaak naar een oppervlakkige 
oplossing maar er zijn zoveel meer dingen 
die belangrijk zijn voor je lichaam. Mensen 
willen vaak direct weten waar het voor is, 
dat is ook een valkuil.”

Ben je klaar voor vitale verandering?
Neem dan contact op met Niels via
06-53942824 of stuur een mail naar: 

nielsvanelsas@gmail.com

Tekst en foto: JP van der Meij.

H
Niels van Elsas over voetballen, fitness, liefde 

en de kracht van het spelen
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ia: “Eigenlijk brei ik mijn hele leven 
al, kun je wel stellen. Ha ha. Kom 
jij soms om te vragen of ik een trui 

voor je wil breien? Dat dacht ik eigenlijk.” 
JP: “Dat zou heel mooi zijn, maar laat ik 
nou net een nieuwe hebben, van de XenX.” 
Nia: “Nou goed zo, staat je erg leuk. Maar 
kijk uit met wassen, dat je hem in de wolwas 
doet, moet je echt doen hoor, anders dan 
verknal je ze.” 
JP: “Ja ja, wolwas, 30 graden. Hee, deze oker-
kleurige trui hier is dat je nieuwste creatie? 
Daar praten ze over in het dorp, zo ben ik bij 
je gekomen.” 
Nia: “Ja, die is wel leuk he? Dat is héle dunne 
wol. Dus dat heeft onnoemelijk lang geduurd 
voordat die klaar was.” 
JP: “Hoelang?” 
Nia: “Nou, met deze trui ben ik dik voor kerst 
begonnen. Ja, ik ben d’r heel gek van, breien. 
Ik zou het vreselijk vinden als dat niet meer 
kan. Het ontspant. Als ik een beetje druk in 
mijn hoofd ben en ik ga breien, dan zakt het 
zo weg. Heerlijk, ja.”

Je verdiende ongeveer niks in ‘n kleding-
atelier maar ik zou het zo overdoen
JP: “Wat zijn de momenten waarop je breit?”
Nia: “Als ik klaar ben met alles. Dan ga ik 
eerst lekker tv-kijken, of op mijn tablet en 
zo en dan ga ik effe lekker breien. Dat hou 
ik dan zo’n beetje een uurtje of anderhalf 
uur vol en dan stop ik weer. Met de vrije tijd 
die ik nu heb ga ik steeds meer breien. Dat 
is gewoon zo. Vroeger naaide ik ook veel.”
JP: “Eh, kleren maken?” 
Nia: “Het was mijn beroep hè, ik heb op 
een atelier gezeten. Naast het Rode Kruis 
ziekenhuis had je Euseman, daar waar 
nu het Brandwondencentrum is, dat was 
een oud wit gebouw, de ingang was op de 
Velserweg. Daar heb ik 10 jaar gewerkt.” 
JP: “Wat maakte je voor dingen daar?“  
Nia: “Nou... rokken, jurken maar dan heel 
grote maten en ook kamerjassen. Ik vond 
het heerlijk, op mijn 15e al. Ik heb nooit 
doorgeleerd. Ik was op mijn 15e al van 
school af.  Toen hoorde ik dat er een atelier 
was en ik zei ooh, daar wil ik heen, dat is 
mijn roeping. Ik wilde zittend werk hebben. 
Werken in de huishouding heb ik gepro-
beerd dat vond ik vreselijk, in een winkel 
vond ik vreselijk. Toen hoorde ik dit en 
dacht ik dat is mooi. Ik heb gewerkt vanaf 
mijn 15e tot dik in mijn trouwen. Toen ik 
kinderen kreeg ben ik gestopt. Maar dan 
leer je ook naaien. Het was hard werken 

voor weinig geld. 45 uur in in de week. 
Je verdiende toen ongeveer 20 – 30 gulden 
in de week; niks, gewoon voor niks. 
Maar ik zou het zo weer doen, echt.” 
JP: “Fijne sfeer daar?” 
Nia: “Ja! Je zat met zijn vieren aan de 
stroom, zo noemden we dat.”

Ik was 6 en binnen de kortste keren had 
ik het onder de knie
JP: “En wanneer maakte je je eerste dinge-
tje?” 
Nia: “Ik was toen 6. Dat is een heel verhaal 
want het was in de oorlog, in de honger-
winter. We woonden in Amsterdam, er 
was geen eten. Ik was ondergebracht bij 
mensen, Daar kreeg ik al heel snel difterie 
en dan moet je 6 weken in quarantaine. 
Ik heb in Leiden in een ziekenhuis gelegen. 
Mijn ouders wisten het niet want we waren 
ondergebracht. En daar in het ziekenhuis 
liepen nonnen rond en die waren altijd 
maar aan het breien. Dus ik zeg op een 
gegeven moment: ik wil het ook leren. 
Nou binnen de kortste keren had ik het 
onder de knie, toen was ik 6 jaar. Ja dat 
was wel leuk hoor. Ik ging gelijk allemaal 
poppenkleertjes breien. En toen moest ik 
leren afkanten en zo, dat heb  ik m’n eigen 
allemaal zelf aangeleerd. Er was een onnoe-
melijk tekort aan kleding en het was koud, 

Ik denk dat de nonnen kleding maakten 
voor kinderen.”
JP: “Hoe ging het met breien toen je een 
puber werd, een tiener?”
Nia: “Je had niet veel. Ik had een vriendin. 
Toen zeiden we, zullen we allebei een mooie 
trui breien en dan gaan we die aantrekken 
als we gaan stappen. Dus wij met een nood-
gang aan het breien en na een paar weken 
was het af en konden we eindelijk het truitje 
aan. Ik weet het nog goed, een oranje truitje 
met korte mouwen. Dat was in de jaren dat 
ik 15, 16 jaar was.”

Altijd mooie wol, dat is het wel waard
Nia: “Voor die nieuwste trui hier had ik 
trouwens wol tekort en toen zei mijn doch-
ter Ilse: mam, ik heb nog wel wat, dat past er 
wel bij, dan maak je daar een kol van.”
JP: “Nou, die kleuren passen er prachtig bij.”
Nia: “Ja, en vanmorgen heb ik een randje er 
aan gehaakt. Want ik vond hem een beetje 
wijd van onderen. Zo ben je maar lekker 
bezig. Ja, ik ga vaak samen met Ilse of 
Lonneke samen naar een mooie wolwinkel.
Deze wol hebben we in Hoorn gekocht. 
Altijd mooie wol, dure wol. Dat is het wel 
waard, ik ga echt geen goedkope wol kopen. 
Dat vind ik zo zonde, binnen een paar keer 
wassen is dat weg.”

Tekst en foto: JP van der Meij.

N
Nia van der Meij (87): Breien... dat is een heel verhaal
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oor de branding heen peddelen en 
dan wachten op een mooie golf om 
die vervolgens diagonaal richting 

het strand te surfen. Maar dan zittend: dat is 
waveski surfen. Kom deze leuke golfsurfsport 
ontdekken en beleven op zaterdag 20 april. 
Dan verzamelen de reguliere waveski surfers 
van Wijk aan Zee bij Strand Noordpier en is 
iedereen welkom om te komen kijken, mee 
te surfen en het zelf uitproberen kan ook!

Met een waveski surf je veel sneller en 
makkelijker golven dan met een gewone 
surfplank. Je hoeft niet te leren op te staan, 
want je blijft gewoon zitten. En doordat je je 
voortbeweegt met het gebruik van een kajak 
peddel en je zwaartepunt lager ligt door 
de zithouding, kan je makkelijker een golf 
in peddelen en meer snelheid maken op 
kleinere golven. Hierdoor heb je ook veel 
plezier in golven die voor de golfsurfers 
minder interessant zijn. En met wat oefe-
ning kan je ook de grotere golven aan. 
Dit maakt waveski surfen in onze ogen de 
ideale golfsurf discipline voor de Noordzee.

Aan de onderkant lijkt een waveski op 
een gewone surfplank, de bovenkant is 
iets voller en er zijn uitsparingen voor de 
voeten en het zitje. Met voetbanden en een 
heupriem zit je vast op de plank en heb je 
controle over je board.

Waveski surfen bestaat al sinds eind jaren 
‘70 van de vorige eeuw en ontwikkelde zich 
vanuit Amerika vooral in Zuid-Afrika en 
Australië. Later volgden Zuid-Amerikaanse 
landen en Europese landen, met als kop-

loper Frankrijk. Verspreid over de hele 
Franse westkust vind je tegenwoordig 
surfscholen waar je ook waveski les kan 
krijgen. De ontwikkeling van jong talent 
in Frankrijk is indrukwekkend in aantal en 
in niveau. Net als een golfsurfer voert een 
waveski surfer manoeuvres uit op de golf. 
De experts maken waanzinnige aerials, 
waarbij de surfer met zijn board boven de 
golf springt en weer op de golf landt en 
verder surft. 

In Nederland kan je terecht bij Start Wave-
ski Surfing om de sport op een veilige en 
leuke manier te ontdekken. Lessen worden 
in Wijk aan Zee gegeven. Op het YouTube 
kanaal van Start Waveski Surfing vind je tal 
van video’s met informatie en tutorials.
Waveski surfen is inclusief. Het is voor 
iedereen geschikt. Van jong tot oud, surfers 
die niet meer kunnen rechtstaan vanwege 
een versleten knie, mensen met een fysieke 
beperking. Als je maar fit bent. 

Net zoals je eerst met zijwieltjes leert fietsen, 
begin je met een stabiel board dat je veel 
balans geeft. Voor je veiligheid ga je pas na 
oefening de heupriem en de voetbanden 
gebruiken. Een waveski surfer houdt zich 
uiteraard ook aan de surf etiquette, net zoals 
de golfsurfer. Het kennen en toepassen van 
de surfregels over prioriteit op de golf is 
essentieel voor ieders veiligheid en plezier. 

Kom het allemaal zien en beleven op 
zaterdag 20 april op het strand Noordpier, 
Wijk aan Zee, tussen 12.00 en 16.00 uur. 
Er zijn stabiele boards en peddels aanwezig 
om het GRATIS onder begeleiding op uit te 
proberen. Wetsuit kan je huren bij de surf-
shop, Ozlines. Heb je een waveski? Neem 
mee en surf mee. Volg @startwaveskisurfing 
op de social media kanalen (instagram, 
facebook, youtube) voor updates over de 
social meeting. 

Tekst: Paul de Groote, 
oprichter Start Waveski Surfing.

D
Welkom op de social meeting Waveski surfen op 20 april!

Dr. Jekyll & Mr. Hyde - 6 april
Met een sterk repertoire en eigentijdse 
uitvoering van rocksongs weet de band 
van elke avond waar ze optreden een feest 
van herkenning te maken. Het repertoire 
van de band laat zich lezen als de CD-kast 
van de liefhebber van stevige rockmuziek, 
zoals Stones, Poppa Chubby, Black Crowes, 
Queen, Joe Bonomassa etc. Maar ook de 
gevoeliger nummers gaat de band niet uit de 
weg en weet mede door de toepassing van 

een heel keyboard-arsenaal het publiek te 
verrassen. In 2014 wist de band zich, na een 
jaar van voorrondes, te plaatsen in de Grand 
Finale van de grootste bandcompetitie van 
de Benelux.

Oranjequiz met The Warnars - 7 april
The Warnars Oranje Quiz is de unieke 
combinatie van een quiz mét live muziek! 
De quiz zit boordevol Nederlandstalige- en 
Engelstalige muziek, leuke weetjes en een 
goede bak humor. In de quiz van 15.00 tot 
17.30 uur nemen wij jullie mee aan de hand 
van verschillende categorieën, o.a. sport, 
Nederlandse muziek, tv, films, series en 
meer! Zing en speel gezellig mee! 

The International Rocketeers Fanclub
Op 13 april spelen twee mannen, met 
gitaren, banjo, dobro, mandoline en humor, 
Americana folk, pop en rock.

Crazy Singers met Karaoke - 21 april
Tijdens de Lentebiertocht vanaf 17:00 uur 
gezellige karaoke met de Crazy Singers.
Smeer je stem en kom kijken of jij de 
staande ovaties kan krijgen die je verdient.

Muziekprogramma Taveerne Het Boegbeeld



16 17

En ondertussen in Wijk aan Zee …
Thema-avond: Is er wel een parkeer- 
verkeersprobleem in Wijk aan Zee? 
Praat en denk mee op 8 mei!
Tijdens de dorpsraadvergadering in 
maart bleek dat er veel leeft omtrent het 
onderwerp parkeren en verkeer in Wijk 
aan Zee. Daarom organiseren we een 
thema-avond op 8 mei om 20 uur in 
Dorpshuis D;e Moriaan.

Om het goede gesprek met de gemeente 
Beverwijk over het parkeerbeleid en 
de verkeersstromen in Wijk aan Zee te 
kunnen voeren heeft de Dorpsraad via 
een enquête input opgehaald. Dit heeft 
21 reacties uit het dorp opgeleverd wat 
betrekkelijk weinig is. De vraag rijst: 
is er wel sprake van een parkeer- en/of 
verkeersprobleem? 

Samenvattend is het beeld dat het o.a. 
gaat om: 
- Langparkeerders (meerdere dagen);
- Nader bestuderen en actualisatie van 
het verkeersplan;
- Handhaving bij parkeerovertreders en 
langdurig geparkeerde campers;
- Verwachting van de toekomstige 
parkeerdruk door opening hotel Het 
Hoge Duin;
- Verkeersdrukte op stranddagen en 
evenementen.

Scenario’s die bedacht en besproken 
zijn:
1. Invoeren betaald parkeren
2. Invoeren parkeerontheffingen 
systeem
3. Niets veranderen aan het huidige 
parkeersysteem, maar wel de proble-
men aanpakken.

We willen zorgvuldig met dit vraagstuk 
omgaan en het goede gesprek met de 
gemeente voeren, immers beleid heeft 
doorgaans flinke consequenties waar-
van we ons bewust moeten zijn. 
Praat en denk daarom mee om te 
komen tot een voorstel voor parkeer- 
en verkeersbeleid in Wijk aan Zee.

MTB trail in Wijk aan Zee:
een sportief idee!?
Een initiatief in ontwikkeling in gesprek 
tussen dorpsgenoten (o.a. Carline de 
Boer), Tata Steel, PWN, gemeente 
Beverwijk en een professioneel bedrijf 

voor de ontwikkeling van het MTB 
parcours. Het idee is om de duinen 
(TataSteel gebied) tegenover het 
Gaasterbos te ontwikkelen tot een 
toegankelijk en sportief gebied; een 
laagdrempelig MTB parcours voor 
gezinnen, toeristen. Overall een interes-
sant idee wat nog verder uitgewerkt 
wordt. Besproken aandachtspunten 
gaan over overlast: verkeer, sportende 
fietsers die zich niet tot het MTB 
parcours beperken, hangjeugd, wild-
plassen en vervuiling. Ben je enthousi-
ast en wil je meedenken en meedoen? 
Laat het even weten aan Carline of via 
het secretariaat van de Dorpsraad.

Jaarvergadering Dorpsraad op 
10 april om 20 uur in café de Zon.
Het gaat deze keer over de veiligheid 
in het dorp en de besteding van de 
gebiedsinvestering 
Onderwerp Veiligheid: Uitgenodigd 
zijn Veiligheidsregio Kennemerland 
(VRK). 
Onderwerp Gebiedsinvestering: dialoog 
met de aanwezigen over ideeen en plan-
nen voor besteding van de € 500.000, - 
die het ministerie van EZK beschikbaar 
heeft gesteld voor de leefbaarheid en/of 
duurzaamheid van het gebied rond het 
Noordzeekanaal. Plannen die Wijk aan 
Zee ten goede komen en niet passen in 
andere budgetten of subsidiepotjes 
(zie Jutter maart 2024; pag13).

De Moriaan – waar ligt het bestuur nu 
en in de toekomst?
Het bestuur van de Moriaan blijkt 
momenteel in handen van Stichting 
Welzijn Beverwijk. Naar verluidt 
beschouwen zij met elkaar de bestuur-
lijke toekomst van De Moriaan. 
De dorpsraad heeft hierbij grote vraag-
tekens. Is het wenselijk dat het bestuur 
van De Moriaan buiten Wijk aan Zee 
ligt? Kan dit ‘zomaar’ zonder een 
poging tot het vormen van een nieuw 
bestuur met Wijk aan Zeeërs? Vragen 
naar de precieze situatie en het vervolg 
liggen voor bij de gemeente Beverwijk 
die aangaf ook niet betrokken te zijn 
geweest bij deze bestuurlijk verande-
ring. De dorpsraad vraagt de statuten 
op. Wat vind jij hier nu eigenlijk van? 
We praten hierover tijdens de dorps-
raadvergaderingen.

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: 023-515 9500
Reddingsbrigade Wijk aan Zee: 374345
KNRM reddingstation Wijk aan Zee
Relweg 70 1949 Wijk aan Zee - 374412
Dierenambulance: 215454

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976
info@fysiowijkaanzee.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958 000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieuklachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst 
IJmond: 263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242 255
Omgevingsdient Noordzeekanaalgebied:
www.meldpuntoverlasttata.nl 
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015 555
of via internet: www.bezoekbas.nl -
www.geluids.net - www.vlieghinder.nl

Overige klachten
Klachten over woonomgeving: 
www.beverwijk.nl/fixi
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Hooglanders: www.ekogron.nl/contact
Zwemwatertelefoon: 0800-9986 734

Diversen
Gemeente Beverwijk en Gebeids-
verbinder Beverwijk-West voor: 
Leefbaarheid, Sociale Samenhang en 
Bewonersparticipatie 256256
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Secretariaat Dorpsraad: 
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
www.wijkaanzee.org
Spreekuur Sociaal team in de 
Huisartsenpost: elke 3e maandag van 
de maand 10:00-11:30. Tel. 0251-508050
info@sociaalteambeverwijk.nl

Juttertjes
Juttertjes mogen maximaal 25 woorden 
bevatten en zijn gratis voor dorpsbewoners 
en moeten schriftelijk of digitaal via

jutter@live.nl 
aangeleverd worden. Juttertjes zijn niet 
bedoeld voor commerciële doelen of 
personeelsadvertenties.

Kop van WaZ en De TIP zoeken 
vrijwilligers om het team 

te versterken
De Kunst Ontmoetings Plek van Wijk aan 
Zee, beter bekend als de Kop van WaZ, en 
het Toeristen Informatie Punt, De TIP, zijn 
gevestigd aan het Julianaplein, Voorstraat 12 
te Wijk aan Zee.

De KOP/TIP is een mooie en gezellige plek 
in het centrum van Wijk aan Zee en bestaat 
uit een expositieruimte, een kunstwinkel 
en een deel met toeristische informatie.
In de expositieruimte wordt tweemaande-
lijks een nieuwe expositie ingericht. De deel-
nemers zijn kunstenaars die zijn aangesloten 
bij ons Collectief dat bestaat uit 31 leden. 
Elke expositie wordt feestelijk geopend.
In de kunstwinkel zijn er naast werken van 
het Collectief ook kunstwerken van anderen 
te koop. Om de winkel voor bezoekers 
aantrekkelijk te houden, wordt het aanbod 
regelmatig gewisseld.

Toeristen Informatie Punt De TIP is ruim 
voorzien van informatie over Wijk aan Zee, 
Beverwijk en de regio. Daarnaast is er een 
uitgebreid folder assortiment over noord 
Noord-Holland, waaronder landkaarten en 
boeken over de streek. 

De openingstijden zijn van donderdag t/m 
maandag van 13.00 tot 17.00 uur. 
We zoeken mensen die affiniteit hebben 
met kunst en het leuk vinden om toeristen 
wegwijs te maken in de omgeving. U werkt 
zelfstandig nadat u goed bent ingewerkt 
door ons vrijwilligersteam.
 
Reacties zien we heel graag tegemoet op 

info@kopvanwaz.nl
Ook voor vragen kunt u daar terecht.

Algemeen spreekuur Sociaal team
Elke derde maandag van de maand van 
10.00 – 11.30 uur is Linda Buur aanwezig 
in de Huisartsenpraktijk Wijk aan Zee 
voor het spreekuur vanuit het Sociaal team 
Beverwijk. U kunt dan geheel vrijblijvend en 
zonder afspraak binnenlopen en advies of 
hulp vragen op het gebied van zorg, wonen, 
welzijn of geldzaken. Als Linda niet direct 
een antwoord weet, dan vraagt ze een col-
lega vanuit het Sociaal team. Samen weten 
we meer. 

Twee voorbeelden uit de praktijk:
Een 84-jarige mevrouw komt naar het 
spreekuur met een vraag over verlenging 
van haar huishoudelijke hulp die is geregeld 
vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning). Deze mevrouw is nog niet 
zo handig met computers en internet en het 
lukt haar daardoor niet om dit zelf op te 
lossen. Linda heeft haar laptop bij de hand 
en samen hebben ze de verlenging online 
geregeld. Bij het weggaan geeft mevrouw 
aan dat de drempel om de volgende keer 
Linda op te zoeken nu minder hoog is en 
gaat opgelucht en tevreden naar huis.

Een andere inwoner van Wijk aan Zee komt 
met een vraag over het inschrijven naar een 
andere woning en hoe je dat het beste kunt 
aanpakken. Linda weet hier niet gelijk een 
antwoord op en vraagt een collega. Samen 
met deze collega zijn ze op huisbezoek 
gegaan en hebben meneer advies gegeven en 
meneer is tevreden.

Heeft u een vraag? Kom langs bij het spreek-
uur op de derde maandag van de maand. 
Als Linda geen antwoord weet, is er nog een 
heel team professionals beschikbaar om te 
vragen. Voor contact:

Tel. 0251-508050
info@sociaalteambeverwijk.nl

Ingezonden berichten

Lunchvoorstelling Leven & Liederen van
Koos Speenhoff - zondag 7 april 12.00 uur
Het gitaarduo De Mirando’s komt naar 
De Zon voor een bijzonder lunchconcert. 
Hierin staat het leven en werk van de 
beroemde tekstdichter Koos Speenhoff 
(1869-1945) centraal. De muzikanten 
vertellen over zijn leven en zingen bekend 
en minder bekend werk van de Rotterdamse 
dichter-zanger. Zoals ‘Moeder’s brief ’, 
‘Broekie van Jantje’ en ‘Ik hou van alle 
vrouwen’. Koos Speenhoff was een man van 
contrasten, wiens leven en werk een spiegel 
vormen van de maatschappelijke verande-
ringen in Nederland aan het begin van de 
20e eeuw. Zijn liedjes en gedichten bieden 
niet alleen vermaak, maar ook inzicht in de 
tijd waarin hij leefde. 

Het optreden begint om 12:00 uur en de 
toegang is gratis. Tijdens het concert is het 
mogelijk om te genieten van een speciaal 
voor dit programma samengestelde lunch.

De Gouden Snik: middag met het levens-
lied - zondag 14 april vanaf 14.00 uur

Ruud Jansen organiseert voor de tweede 
keer een ode aan het levenslied. Lokale mu-
zikanten zijn uitgenodigd om hun mooiste 
smartlap te komen zingen en mee te strijden 
om de Vader Abraham Wisseltrofee. 

Meedoen? Meld je aan via: 
cafedezonwijkaanzee@gmail.com

Karaoke night - 20 april 20.00 uur
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Agenda www.tipwijkaanzee.nl/evenementen. Aanmelden van activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl

Woensdag 3 april
Yogaschool De Ruimte: Ouder en kinder-
yoga try-out les; 9:30

Vrijdag 5 april 
De Moriaan: Kinder Disco; groep 4 t/m 8; 
20:00-21:30

Zaterdag 6 april
Spar: Startpunt zwerfvuil opruimactie; 10:00
Café de Zon: Open middag Koor Zon & 
Zee; 16:00-17:30
Kop van WaZ: Opening expositie: 
Voorjaars vibraties; 17:00
Aloha Beach: Stand up Comedy; 20:30
Het Boegbeeld: Dr. Jekyll & Mr. Hyde; 21:00

Zondag 7 april
Badgastenkerk: Concert Sido Martens; 12:00
Café de Zon: Lunchconcert ‘Praten over 
Speenhoff ’ van De Mirando’s; 12:00
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14:00
Het Boegbeeld: Oranjequiz met 
The Warnars; 15:00-17:30

Maandag 8 april
Badgastenkerk: Klankreis met Ellen en JP; 
14:00

Woensdag 10 april
Café de Zon: Algemene ledenvergadering 
Dorpsraad; 20:00

Donderdag 11 april
Sonnevanck: Popquiz; 20:30

Vrijdag 12 april 
Badgastenkerk: Klankschalenconcert: 
‘mediteren zonder iets te weten van 
mediteren’; 20:00
Café de Zon: Kino Wijk aan Zee: 
Keuzefilm; 20:00

Zaterdag 13 april
Gouden Gunje: Repair Café; 12:30-15:30
Het Boegbeeld: The International 
Rocketeers Fanclub; 21:00

Zondag 14 april
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8:00-16:00
Badgastenkerk: Klankschaalmeditatie; 12:00
Café de Zon: De Gouden Snik; 14:00-17:00

Maandag 15 april
Yogaschool De Ruimte: Ouder en kinder-
yoga try-out les; 12:35

Dinsdag 16 april
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17:00

Zaterdag 20 april
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Strand Noordpier: Social meeting Waveski 
surfen; 12:00-16:00
De Moriaan: Moriaan Darts; 20:00
Café de Zon: Karaoke night: 20:00

Zondag 21 april
Badgastenkerk: Yoga Vinyasa & Klank-
schalen met Mariëtte en JP; 12:00
Diverse plekken in Wijk aan Zee: 
Lentebiertocht; 12:00-18:00
Café de Zon: Lentebiertocht met live muziek 
van Pazjanka Orkestra; vanaf 12:00
Het Boegbeeld: Crazy Singers met Karaoke 
tijdens Lentebiertocht; 17:00

Vrijdag 26 april 
Badgastenkerk: Dri3mtime Healing; 20:00
Café de Zon: Kino Wijk aan Zee: 
The boy and the heron; 20:00

Zaterdag 27 april
De Moriaan: Koningsdagviering Wijk aan 
Zee; 11:00-16:00

Zondag 28 april
Badgastenkerk: Gongbad; 12:00
Café de Zon: The Rocking Robins; 14:00

Dorpskerk
Zondag 7 april 10.00 uur
Voorganger: ds. O. Sondorp te Santpoort

Zondag 21 april 10.00 uur
Voorganger: ds. S. Zitman te Zwolle

Odulphuskerk
Zaterdag 6 april 19.00 uur
Woord en Communieviering 
met samenzang
Voorganger: p. R. Hopman

Zondag 14 april 9.15 uur
Woord en Communieviering 
met Odulphuskoor
Voorganger: d. M. de Haas

Zaterdag 20 april 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger: p. Ruben Torres

Zondag 28 april 10.00 uur
Gemeenschapsviering  met Odulphuskoor
Eigen voorgangers

Oecumenisch nieuws
Dinsdag 2 april is er weer een gesprek rond 
de Bijbel. Deze keer  is het centrale thema:
De Emmausgangers. Pastor N. Smit leidt 
het gesprek in. Inloop vanaf 19.00 uur met 
koffie en thee. Aanvang gesprek 19.30 uur
in de consistoriekamer aan het Julianaplein.

e laatste maand van dit seizoen is 
aangebroken voor Kino Wijk aan 
Zee. In april vertonen we nog twee 

hele mooie films en dan houden we een 
zomerstop.

Keuzefilm
Op 12 april is de keuzefilm van een van 
onze bezoekers te zien. Het blijft tot het 
laatste moment een verrassing welke film 
het gaat worden. Lijkt het je leuk om je 
eigen keuzefilm te zien tijdens één van de 
filmavonden? Mail ons dan jouw favoriete 
film en wie weet zie je hem terug bij ons op 
het grote doek: kinowijkaanzee@gmail.com

Oscarwinnaar beste animatiefilm
De allerlaatste film van het eerste seizoen is 
de prachtige Japanse Anime ‘The Boy And 
The Heron’ van Studio Ghibli, geregisseerd 

door Hayao Miyazaki. De film won dit jaar 
de Oscar voor beste animatiefilm en is te 
zien op vrijdag 26 april. 

The Boy And The Heron
De jonge Mahito vlucht tijdens een aanval 
van de geallieerden met zijn vader naar het 
platteland, nadat zijn moeder bij een brand 
in het ziekenhuis is omgekomen. Als zijn 
vader hertrouwt heeft Mahito moeite zijn 
stiefmoeder te accepteren. Een ontmoeting 
met een geheimzinnige reiger brengt hem 
naar een fantasiewereld, waar hij het verlies 
van zijn moeder langzaam leert te verwer-
ken.

De films beginnen op beide avonden om 
20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur. 
Wil je reserveren? Stuur een mailtje naar   
kinowijkaanzee@gmail.com  dan zorgen 

we dat de kaartjes klaar liggen. Reserveren 
is niet verplicht, er is genoeg ruimte. 
Entree: € 8,- inclusief pauzedrankje.
Op vrijdag 4 oktober start seizoen twee. 
We zien jullie dan weer heel graag terug!

D
Kino Wijk aan Zee in april




